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Sırların Gölgesinde 

Cinnia VVhitley, tanınmış milyarder iş adamı Henri Sauveterre'yle 
skandala dönüşen ilişkilerinin sonunda hamile olduğunu öğrenmişti, 
üstelik ikiz bebek bekliyordu! Cinnia, Henri'yi unutamamıştı ama Sauveterre hanedanının yeni kuşağını dünyaya getirmesi. Henri'yle sonsuza dek 
aralarında bir bağ olması anlamına geliyordu. Elbette bunu bir sır olarak 
saklamazsa... 

Henri, Cinnia'nın onu kandırdığını öğrenince çok öfkelendi. Küçük kız 
kardeşinin kaçırılması onun aile kurma düşüncelerini tamamen bir 
kenara bırakmasına neden olmuştu, bütün Sauveterreler onun korumasını hak ediyordu çünkü. Bununla birlikte Cinnia'nın karısı olmasını 
sağlayacak, bir araya gelmelerinin ne kadar zevkli olabileceğini ona 
gösterecekti! 


Çöller Prensi 


Zhamair'in Veliaht Prensi Kasım, kız kardeşinin evliliğinin tehlikeye girmemesi için Angelique Saveterre'nin, kız kardeşinin müstakbel kocasıyla 
yaşadığını varsaydığı ilişkisine son vermeliydi. Ancak Angelique bu ilişkiyi 
tamamen reddedince Kasım, karşısına çıkan bu olağanüstü güzelliği 
değerlendirme isteğine karşı koyamadı. 

Kasım'ın çıkma teklifi, kendisini hep ikiz kardeşiyle kıyaslayıp kendisi gibi 
davranamayan Angelique'e cazip gelmişti. Bir süre sonra Kasım'ın 
yanında giderek açıldı, kendisini bu çöl prensine teslim etti. Ama Kasım 
ona ihtiras ve değerli mücevherlerden fazlasını sunabilecek miydi? 
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~ BİRİNCİ BÖLÜM - 

AnGELIQUE Sauveterre’in korumaları Zhamair Veliaht Prensi 
Kasım tbn Nour’un geldiğini haber verdi. 

Angelique içini çekerek arkasına yaslandı, aslında hiç ziyaretçi kabul edecek durumda değildi. 

Yine de, “Elbette, kendisine ofisime kadar eşlik edin lütfen,” dedi 
çünkü bu konuğunu kabul etmek zorundaydı. 

Hasna, abisinin Paris’e geldiğinde ona uğrayacağını söylemişti. 

Angelique, gelinin abisinin neden kız kardeşinin gelinliğinin modacısını görmek istediğini anlayamamıştı aslında ama herhalde sürpriz 
bir hediye planlıyor diye düşünmüştü. Yani çok uzun ve yorucu bir 
görüşme olacağını sanmıyordu bunun. 

Prenses Hasna ve yakınları için verdikleri parti de hoş geçmişti aslında, sadece biraz kalabalık bir parti sayılabilirdi ve Angelique içedönük birisiydi. İnsanlara içedönük olduğunu söylediğinde, ama sen hiç 
utangaç değilsin ki, diye itiraz görürdü. 

Aslında çocukken çok utangaçtı Angelique, bunun üstesinden gelebilmek için çok uğraşmıştı. Bugün de kalabalık partide elinden geleni 
yapmış ama yine de çok sıkılmıştı. 
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Ki z kardeşi Trella’nın, Maison des Jumeaux’un temsilcisi olacağı 
günü iple çekiyordu. Aslında bu çok ironikti çünkü ikiziyle yüzleri 
aynıydı. 

Angelique rujunu tazelerken, Trella’nın gerçekten de bir an önce 
iyileşip bu tür organizasyonlara katılmasını çok istediğini düşündü. 
Yine de kardeşini zorlamayacaktı. Trella hâlâ korkularının üstesinden 
gelmeye çalışıyordu. Hasna’yla Sadık'ın düğünlerine katılacağına söz 
vermişti sadece. O da olacak mutlaka diye geçirdi içinden Angelique. 

Aynanın önüne geçti, rujunu tazeledikten sonra üstünü başını düzeltti. Siyah pantolonu kusursuz bir şekilde üstüne oturmuştu. Kenarları işli, açık renk ipek ceketi, her hareketinde zarifçe salınıyordu. İçine 
giydiği gümüş rengindeki bluz ışığı yansıtarak yüzünü aydınlatıyordu. 
Makyajı fena durumda değildi, sadece topuzu biraz dağılmıştı. 

Angelique tokalarım çıkardı, parmaklarını siyah saçlarının arasından geçirerek saçlarını omuzlarına serbest bıraktı. Fazla mı ciddiyetsiz 
olmuştu yoksa bu? 

Ama tam o sırada kapı çalınınca saçlarını yeniden toplamaya fırsat 
bulamadı Angelique. 

Kapıyı açınca bir an çarpılmış gibi durdu. Kuzey ışıklarından ya da 
en parlak dolunaydan daha parlak, en sıcak güneşten daha sıcak bir 
şeyle karşılaşsa en fazla bu kadar etkilenebilirdi. 

Ne kadar etkilendiğini belli etmemeye çalışsa da prens gerçekten 
göz kamaştırıcıydı. Koyu kahverengi gözleri neredeyse siyaha çalıyordu. Kusursuz kemik yapısı, düzgün bir burnu ve biçimli bir çenesi vardı. Dudakları ise kesinlikle çok çekiciydi. 

Sadece yüzü değil, genel olarak çok etkileyiciydi prens. Angelique, 
prensin ülkesinin son derece tutucu olduğunu biliyordu am prens başını 
örtmemiş, çok şık bir takım elbise giymişti. 

“Hoş geldiniz majesteleri, ben Angelique Sauveterre. Buyurun.” 

Angelique, Zhamair’de bir kadının yapmayacağını bildiği için elini 
uzatmamıştı. Ancak prens elini uzattı, ondan Parisli bir kadın gibi davranmasını beklemişti sanki. 

Angelique tokalaşırlarken yanaklarının hafifçe kızardığını hissetti. 
Duygularını bu kadar belli etmesinden nefret ediyordu. 

“Merhaba.” 
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“Sen gidebilirsin Maurice,” dedi Angelique korumasına. 

Aslında erkek ya da kadın, binleriyle yalnız kalma konusunda çok 
hassastı Angelique ama prensten korkmasına gerek olmadığını düşündü. 

Ayrıca kolyesindeki panik düğmesi her an elinin altındaydı. 

Daha şimdiden paniğe kapılmış gibiydi, kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu, midesine kramplar girmeye başlamıştı. Daha birkaç 
dakika önce kendisini tamamen tükenmiş hissederken, prensle tokalaştıktan sonra enerji dolmuştu. 

Angelique kendisini liseli bir kız gibi gergin hissetti. Normalde 
böyle olmazdı. İki abisi sayesinde kendisini erkek enerjisine karşı korumayı çok iyi öğrenmişti aslında. 

Yine de prens gibi birisiyle karşılaşmamışta daha önce, hazırlıklı 
olduğu türden bir tehlike değildi karşısındaki. 

“Lütfen oturun,” diyerek prense rahat toplantı koltuklarını gösterdi. 
Muhteşem bir Paris manzarası olmasa da, ikizi Trella’yla, birbirinin 
aynısı masalarda karşılıklı oturup çalıştıkları ofisti burası. 

Ispanya’da olan Trella’nın masası boştu. 

“Yeni kahve yapmıştım, ister misiniz?” 

“Fazla kalmayacağım.” 

Bu iyi bir haberdi işte. 

Prens oturmamıştı da. Angelique de oturmadı, ellerini misafir koltuklarından birisinin arkasına koydu, ona baktı. 

“Düğün hazırlıklarıyla ilgili olarak söylemek istediğiniz özel bir 
şey mi vardı?” 

Prens, “Faturayı bana göndermenizi istiyorum,” dedikten sonra 
Trella’nın masasına bir kart bıraktı. 

“Majesteleri prenses de aynı şeyi teklif etti ama zahmet etmenize 
hiç gerek yok. Bu, Sadık’la prensese bir hediyemiz olacak.” 

Prens, onun Sadık’tan samimi bir ifadeyle söz etmesine Özellikle 
dikkat etmiş gibi başını hafifçe yana eğdi. 

“Hasna söyledi ama ben yine de ödemeyi istiyorum.” 

Angelique, bu konuşmanın neden böyle zıtlaşmaya dönüştüğünü 
anlayamadı ilk önce. Prens neden bu kadar sert çıkmıştı? 
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Olamaz! Yoksa onun Sadık’la bir ilişkili olduğunu mu düşünüyordu prens? Ah, böyle düşünmekte haklıydı elbette. Gazetelerde çıkan 
haberlere göre Angelique, uyuşturucu kullanmadığı ya da modelleriyle 
saç saça baş başa kavga etmediği zamanlarda Avrupa’nın yarısıyla 
yatmış olmalıydı. 

“Sadık çok eski bir aile dostumuzdur,” dedi serinkanlı bir şekilde. 
“Kendisi için bunu yapmak istiyoruz.” 

“Biz mi?” 

“Evet.” 

Angelique, kardeşi Trella’nın yeniden aralarına dönmesinde Sadık’ın nasıl bir rol oynadığını prense anlatacak değildi. Sadık zaten 
yaptığı kahramanlığı bir kez olsun gündeme getirmemişti ve bu yüzden 
çok sevdikleri bir dostlarıydı. 

“Hepsi bu kadarsa, kız kardeşinizle ilgili son hazırlıkları yapmam 
gerek.” 


Kasım, müstakbel damatlarının zevkini takdir etmişti. Angelique 


Sauveterre, sevimli bir genç kızdan çarpıcı bir kadma dönüşmüştü. 

Uzun siyah saçları omuzlarından aşağı perde perde dökülüyordu, 
elâ gözleriyse büyüleyici güzellikteydi. Tasarladığı kıyafetleri giyen 
modelleri gibi ince, uzundu. Bronz tenini ise annesinin İspanyol kökeninden almış olmalıydı. 

Angelique’in gülümserken çekilmiş çok az fotoğrafı vardı, bu soğuk ve mesafeli tavrını da babasının Fransız kanına borçluydu herhalde. 

Şimdi de böyle soğuk görünüyordu ama kapıyı ilk açtığında açıkça 
gülümsemişti. O anda kadar güzel görünüyordu ki. Kasım bir an oraya 
neden gittiğini bile unutmuştu. 

“Hazırlıklar deyince... Bugünkü davet iyi geçti mi?” 

O gün kız kardeşi Hasna’nın, nedimeleri ve yakın akrabalarıyla birlikte oraya geldiğini biliyordu Kasım. Gelinliğin yanı sıra nedimelerin 
kıyafetleri ve Hasna’nm gardırobu için hazırlanan koleksiyon, kadınların beğenisine sunulmuştu. Son tadilatlar ve düzenlemeler tamamlanınca hepsi bir ay sonra Zhamair’de yapılacak düğün için paketlenip 
gönderilecekti. 

“Davetlilere sormanız gerek ama genel olarak iyiydi.” 

“Hasna’nm bir şikâyeti yoktu. Bu yüzden başka bir şey arama 
zahmetine girmesine gerek yok, ona söz verdikleriniz yeterli.” 

“Söz vermedik, yaptık,” dedi Angelique hemen. “Neden bizim hediyemizi reddedip başka bir şey arasın ki?” 

“Bak, benim de metreslerim var. İnsan zamanı gelince onlardan ayrılır, senin de zamanın gelmiş durumda.” 

“Sadık’m metresi olduğumu düşünüyorsunuz. Metresi olarak da, 
müstakbel eşine gelinlik ve bir gardırop dolusu kıyafet hediye edeceğimi sanıyorsunuz. Fazla cömert bir davranış olmaz mı bu?” 

“Dünyaca ünlü bir moda evinde kalabalık bir parti vermek de çok 
cömert bir davranış.” 

Kasım iki ailenin de kadınlarının katıldığı böyle bir davetin maliyetinin ne olabileceğini kestirebiliyordu ve aslında hem gelin tarafı hem 
de damat tarafı bunu rahatlıkla karşılayabilirdi. Öte yandan Sauveterre 
ailesinin serveti düşünüldüğünde Angelique için de çok yüksek bir 
meblağ sayılmazdı. 

“Sadık’ın ailesiyle kız kardeşleri de aile dostumuzdur.” 

“Hepsi bir araya geldiğinde normal bir hediyenin sınırlarını aşıyor,” dedi Kasım. “Daha önce öğrenmiş olsaydım hemen önlem alırdım.” 

Hasna sürekli düğününden söz edip duruyordu ama ayrıntılara dikkat etmemişti Kasım. Kız kardeşi sevdiği biriyle evleniyor olduğu için 
mutluydu. Ancak gelinlik ve diğer kıyafetlerle ilgili olarak ona herhangi bir fatura gönderilmeyince işkillenip araştırmıştı. 

“Eğer Sadık’m metresiysem bundan yüklü bir komisyon almam gerekirdi! Müstakbel eşini, bana yaşattıklarını telafi etmek için bana 
göndermesini isterdim! Ki buna hiç ihtiyacım yok,” dedi Angelique 
öfkeyle. 

Bir an durup Sadık’a baktıktan sonra devam etti. 

“Ama durum böyle değil. Hasna bizi Sadık’la tanışmadan önce tanıyormuş. Bizim en sevdiği modaevi olduğumuzu söyleyince Sadık 
ona sürpriz yapmış. Para almamaksa bizim tercihimiz.” 
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“Yine de Sadık’ın bu yakın ‘arkadaşlığı’, bir yıldır flört ettiği ve 
yakında evleneceği kadından saklaması tuhaf doğrusu.” 

“Bunu Sadık’la konuştunuz mu? Çünkü onun adına da hakarete uğramış hissediyorum kendimi.” 

“Sadık’m yapılması gerekeni yapamadığı ortada, ona daha sonra 
gerekli tavsiyelerde bulunacağım.” 

“Ben Sadık’la yatmıyorum! Evli ya da nişanlı erkeklerle yatmam.” 

“Nişanlanmalarından sonra onunla ilişkinizin bittiğinden şüphem 
yok çünkü Sadık’ın kız kardeşimle nişanlandıktan sonra neler yaptığını 
adım adım biliyorum.” 

“Sizin onu böyle izlediğinizi biliyor mu Sadık? Hakkında böyle 
korkunç şüpheleriniz olduğunu?” 

“Evlenmeden önce sevgilileri olmasını kınamıyorum,” dedi Kasım. 
“Hepimizin olur.” 

Ne var ki, müstakbel damadın karşısındaki kadınla yatmış olması 
ihtimali Kasım’ın canını sıkmıştı. Sadık ona hep sakin ve mülayim bir 
adam olarak görünmüştü. En az kız kardeşi Hasna kadar saf ve iyimser 
birisiydi. Angelique onun gibi birisini ezer geçerdi. 

Belki de Sadık’m ilişkisini doğru düzgün bitirememesinin sebebi 
de buydu. 

“Sonuçta, Sadık’ı tavlamak için karısına böyle bir jest yaptığımı mı 
düşünüyorsunuz? Mantığınız pek iyi çalışmıyor majesteleri.” 

Kasım irkildi. Kız kardeşinin yumuşak imaları dışında kimse onunla böyle konuşmaya cesaret edemezdi. 

“Neden tartışıyoruz? Ben her şeyin parasını ödeyeceğim, sen de bir 
daha Sadık’la görüşmeyeceksin. Gerçeği inkâr etmeye devam edersen 
sabrım taşacak ve her şeyi iptal edeceğim, bu da Hasna’nın gözyaşlarına boğulmasına sebep olacak.” 

“Bunu kız kardeşinize yapar mısınız gerçekten?” 

Kasım bu konuda yeniden sorgulamayacaktı kendisini. Yaptıklarından dolayı Hasna’mn hâlâ çok ağladığını biliyordu ama yapması 
gerekeni yapmıştı o. Gerekirse yine aynısını yapardı. 

Ama artık kardeşinin üzüldüğünü görmek istemiyordu. Hasna, Sadık’ ı seviyordu ev Sadık, kız kardeşine sadık bir koca olacaktı. Bunun 
bedeli yeni bir gelinlik olabilirdi elbette. 
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Angelique’e cevap vermedi bu yüzden. 

“Yani, Sadık’m metresi olduğumu kabul edersem her şey hallolacak mı?” 

“Ayrıca faturayı bana gönderip, Sadık’la bir daha görüşmeyeceksin.” 

“Parayı bir yere bağışlayabilirim.” 

“Olabilir. Önemli olan şey bu iyiliğin bedelini Sadık’a ödetmeye 
kalkmaman.” 

“Ah, şimdi anlıyorum. Metreslerin en aptalı olduğumu düşünmeye 
başlıyordum.” 

“Ah, zekândan hiç kuşkum yok Angelique.” 

Prens ismini kullanınca Angelique’in içi titremişti. 

“Birbirimize ismimizle hitap etmeye geçtik mi Kasım?” diyerek 
karşılık verdi hemen. 

Angelique yıllarca etrafına bir koza örmüş, başkalarıyla arasına 
mesafe koymuştu ama bu adam daha tanışır tanışmaz bütün savunma 
mekanizmasını alt üst etmişti. 

“Attığın adıma dikkat et Angelique.” 

Angelique soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Böyle durumlar için 
eğitilmişti. Prens parasını koz olarak kullandığını sanıyordu ama aslında yaptığı şey, ailesinin Sadık’a olan borçlarını ödemesine engel olarak 
kız kardeşinin boğazına hançeri dayıyordu. 

“Bütün bunları Sadık’ı kendime borçlu çıkarmak için mi düzenlediğimi düşünüyorsun?” 

“Belki maddi olarak değil, Sadık’ın ailesinin nüfuzu ve sahip olduğu kaynaklar da altın değerindedir. Kız kardeşimin gözünde kendini 
tamamen tehlikesiz göstermeyi başardığın için, işine yarayabileceğini 
düşünerek Sadık’la görüşmek istediğinde bunda bir tehlike görmeyecektir.” 

“Bu kadar soğukkanlı davranabileceğimi nereden çıkartıyorsun?” 

“Eğer mesele aşk meselesi ya da kırık bir kalp olsaydı, düğünle ilgili hiçbir şeye karışmaz, Hasna’yı memnun etmeye çalışmazdın. Söyledim, benim de metreslerim oldu. Pratik kadınları kesinlikle anlarım. 
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Bu sadece senin geleceğine yaptığın bir Ratırım. Teorik olarak bunu 
kabul edebilirim ama söz konusu olan kız kardeşimse bıuıa izin veremem. Faturayı bana gönder, bir daha Sadık’la görüşme.” 

Kasım odadan çıkmak için kapıya döndü. 

“Dur!” 

Angelique atılıp onu kolundan tuttu. 

Kasım durdu, ona baktı. 

“Bu samimiyet aşamasına geçtik mi Angelique?” dedikten sonra o 
da Angelique’in kolunu tuttu. Bir an öylece, göz göze kaldılar. 

“Daha konuşmamız bitmedi,” diyebildi Angelique kendini zorlayarak. Prensi bırakması gerektiğini biliyordu ama donup kalmıştı. 

Güzel olduğunu biliyordu, erkekleri her zaman etkilerdi ve erkekler 
genellikle ona arzulayarak bakarlardı. Bu yüzden, karşısındaki adamın 
ihtiraslı bakışlarından etkilenmemesi gerekirdi. 

Ama etkilenmişti. Vahşi bir ihtirasın dalga dalga vücudunu sardığını hissedebiliyordu. 

Kasım, “Konuşmamız bitti,” derken onu belinden kavradı, kendisine çekti. “Başka bir şeye geçeceksek, o başka.” 

Angelique içinden, sakın, diye geçirdi ama geç kalmıştı. Prensin 
dudakları dudaklarını bulurken onu karşılamaya hazırlandı. 
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~ İKİNCİ BÖLÜM ~ 

KaSIM o güzel dudaklarını nasıl kullanacağını, nasıl öpüşeceğini 
çok biliyordu. Angelique’in başını arkasından kavramış, onu tutkuyla 
öpüyordu. 

Angelique onun kendisini cezalandırdığını anlamıştı hemen. Şiddet 
içeren bir cezalandırma değildi bu, prens onun karşılık vermesini istiyordu. Bunu başarıyordu da. 

Angelique’in çok uğraşarak öğrendiği kendini savunma yöntemleri 
dağılıp gitmişti. Angelique bir başkasının saldırısına karşı koyabilirdi 
belki ama kendisine karşı koyamazdı. 

Kasım’ın öpüşüne aynı tutkuyla karşılık verdi. Ona iyice sokuldu, 
artık prensin vücudunun sıcaklığını, ipek kıyafetlerinin üzerinden hissedebiliyordu. Dişlerini hafifçe onun alt dudağına geçirirken saçlarını 
sıkıca kavradı. Normalde cinsel açıdan bu kadar atak olmazdı ama 
Kasım ne hakla oraya gelip onu aşağılayabiliyordu? 

Öpüştükçe daha da tahrik oluyorlardı, Angelique, Kasım’a daha da 
sokuldu, göğüslerinin onun göğsü üzerinde ezilmesini istiyordu. 

Kasım da ona daha sıkı sarıldı, öpüşünün şiddeti arttı. Bir elini Angelique’in sırtından aşağıya doğru kaydırmış, kalçasını kavramıştı. 
Dudakları Angelique’in boynundan aşağı inerken Angelique hafifçe 
inledi. 
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Kasım’ın dudakları daha da aşağı inerken Angelique’in başı dönmeye başlıyordu. Hayatında hiçbir erkekle böyle öpüştüğünü hatırlamıyordu, sahici bir ihtiras tüm ağırlığıyla benliğini kavuruyordu sanki. 

Kasım bir şeyler mırıldanarak gerdanını öpmeye başladı. 

Angelique onun dudaklarını çıplak göğüslerinde hissetmeyi çok istiyordu, inler gibi, “Evet,” dedi. Bu sırada Kasım elini gerdanına götürmüş ve... 

Dur. 

Angelique, “Sakın...” demeye kalmadan Kasım kolyesini omuzunun üstünden geriye attı. 

Kasım kollarının arasındaki kadını tutkuyla öperken bir anda kapı 
ardına kadar açıldı ve içeri silahlı adamlar daldı. 

Kasım donakaldı. Hemen ardından, otomatik olarak Angelique’in 
önüne geçip ona siper oldu. 

Bu sırada Angelique durmadan, “Ben iyiyim! Orkide, orkide! Durun. Orkide!” diye bağırıyordu. 

Sanki mermileri tutabilirmiş ya da ince ve narin vücuduyla onu koruyabilirmiş gibi ellerini Kasım’ın önüne doğru uzatmıştı. Kasım onu 
korumak için Angelique’e daha da sıkı sarıldı. Bu sırada, içeri giren 
silahlı adamların buraya gelirken gördüğü korumalar olduğunu fark 
etmişti. 

“Ben iyiyim,” dedi Angelique tekrar. “Silahlarınızı indirin, gerçekten.” Sonra Kasım’a döndü, elini onun omuzuna bastırarak, “Beni bırakırsan meseleyi halledeceğim.” 

Kasun ona ne kadar sıkı sarıldığının farkında değildi, kollarını gevşetmek için kendisini zorlaması gerekti. 

Angelique ondan uzaklaşıp korumalarının yanına giderken, “İyiyim 
ben,” dedi tekrar. Tir tir titriyordu. “Gerçekten iyiyim. Benim hatamdı. 
Prens kolyeme bakıyordu, onu uyarmam gerekirdi.” 

Kolyesine bakmak mı? Angelique’in ruju dağılmıştı, yüzü kıpkırmızıydı. Korumaları aptal değildi. 

Ama profesyonellerdi. Birisi, “İkinci düzey mi?” diye sordu. 

“Nilüfer mi? Gerçekten mi?” 
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Angelique bir panele gitti, bir takım düğmelere bastı. Sonra içini 
çekerek masasına geçti, elleri hâlâ titreyerek akıllı telefonunu aldı. 

“Teşekkür ederim, görev yerlerinize geçin lütfen.” 

Korumalar odadan çıkarak kapıyı kapattı. 

Telefonu sesli görüşme için çalarken Angelique hemen bir kâğıt 
mendille ağzım sildi. 

Kasım’a, “Uzun sürmez,” derken gür bir erkek sesi duyuldu. 

“0«i” 

“Bonjour Henri.” 

Angelique telefonun ekranına gülümsedi. 

Kasım allak bullak olmuş durumdaydı. Az önceki öpüşmeleri öyle 
hoş bir yerde kalmıştı ki devamım getirmekten başka bir şey düşüneni iyordu. 

“Je m 'excuse. Tamamen benim hatam,” diye devam etti Angelique. 
“Yanlış alarm. Orkide, orkide. Sadece tatbikattı.” 

“Qu est ce qui c 'estpasse? " 

“Uzun hikâye, şimdi de bir işin tam ortasındayım. Sonra arayayım 
mı seni?” 

“Güvenlik kayıtlarına bakıyorum.” 

“Tamam. Prens hâlâ burada. Lütfen, seni sonra arayayım mı?” 

Henri, “Bir saat sonra,” dedi ve telefonu kapattı. 

Angelique telefonu masasına bıraktıktan sonra iç geçirdi. 

“Birazdan diğer abim Ramon arar,” derken telefonunun mesaj sinyali duyuldu. “İşte! İspanyol engizisyonundan beter. Çok teşekkür 
ederim!” 

“Beni mi suçluyorsun?” 

Kasım asıl dehşete kapılanın kendisi oldu 

Angelique omuz silkerek mesaja cevap verdi, sonra telefonu tekrar 
bıraktı. 

“Kahve?” 

Angelique kahveleri hazırlarken aslında zaman kazanarak biraz 
sakinleşmeye çalışıyordu. 
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Nasıl olmuştu da Kasım’ın onu öyle öpmesine izin verebilmişti? 
Aslında Kasım içeri adım attığı andan itibaren onu zorlamaya başlamış, sonunda Angelique tamamen kendisini ona açmıştı. Her zamanki 
savunma mekanizmaları ya da yanlış anlama numaraları işe yaramamıştı. 

“Krema ve şeker? 1 ’ 

“Sade.” 

Angelique kahveleri hazırladıktan sonra Kasım’a döndü. 

Bu sırada Kasım, dudağının kenarında kalan ruj lekesini silmiş, 
mendili kenara koymuştu. Kendinden emin bir tavırla kahvesini aldı. 

Angelıque de bol sütlü kahvesini aldı. 

Derin bir sessizlik oldu. 

Angelique, söyleyecek bir şey bulmaya çalışıyordu ama zihnini az 
önceki öpüşmeden uz aklaş t ıramıyordu. 

Kasım hiç ona uygun birisi değildi, dediğinin yapılmasını isteyen 
bir diktatördü. Angelıque bu yüzden kolunu tutmuştu onun, onu durdurmak ve istediği şeyin olmayacağını anlatmak istemişti. 

“Buraya gelirken güvenliğin çok sıkı olduğu dikkatimi çekmişti. 
Ailenle ilgili güvenlik sorununun sürdüğü aklıma gelmedi ama.” 

Ah, kız kardeşimin kaçırılması kaçırıldığını ve bunun hayatlarımızı 
etkilemeye devam etmesi hakkında konuşalım. Angelique’in en sevdiği 
konuydu. 

“Bunu önemsiz bir konu olarak görmeyecek kadar tedbirliyiz, senin de fark ettiğin gibi.” 

Angelıque, kendinden geçmiş olduğu için panik düğmesinin yanlış 
kullanımına engel olamadığını ve korumalarının hayatının en güzel 
öpüşmesini engellediğini unutmaya çalışıyordu. 

Ama bu görüşmenin temel nedeni aslında kardeşinin kaçırılmasıydı. Evet, bugün geçmişteki karanlık günleri anması gerekecekti. 

Masasına geçip oturdu, Kasım’a da oturmasını işaret etti. 

“Ayakta dururum.” 

“Nasıl istersen. Her durumda dikkatini çektim. Kelime anlamıyla 
demek istiyorum. Ben söyleyene kadar buradan çıkamazsın örneğin.” 

Angelıque, Kasım’in gözlerinde bir anlık bir öfke pırıltısı gördü. 
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“Sen nasıl kız kardeşini korumaya çalışıyorsan, ben de aynısını hissediyorum,” dedi hemen. 

Empati; rehine pazarlığındaki ikinci adımdı. Aslında Angelique 
için alıştırma yerine geçiyordu bu. 

“Trella’nm kaçırılması olayıyla ilgili genel bir bilgin vardır sanırım.” 

“O sırada basında yer aldığı kadıyla biliyorum.” 

Angelique, Kasım’ın ne düşündüğünü anlamaya çalışarak ona baktı. İnsanlar genellikle dokuz yaşındaki küçük bir kızın, matematik öğretmeni tarafından, yatılı okulundan kaçırılıp beş gün rehin tutulması 
ve daha sonra bir operasyonla kurtarılmasıyla ilgili korkunç ayrıntıları 
öğrenmek isterlerdi. 

Kasım’ın aklından ne geçtiğini anlamak mümkün değildi ama. 

Angelique gözlerinin yandığını hissetti. İşte bu harikaydı, çünkü 
ağlamanın eşiğinde olduğunu gösteriyordu bu. Daha ahileriyle konuşurken biraz sonra ağlayacağını hissetmişti zaten. Bunun tek sebebi 
yanlış alarm değildi, o kadar inişli çıkışlı bir gün geçirmişti ki sinirleri 
boşalmak üzereydi. 

Ama bunu sonraya bırakacaktı, şimdi misafiriyle ilgilenmeliydi. 

“Trella’ya kavuşmamızda Sadık’ın nasıl bir rol oynadığı hiçbir 
yerde geçmedi.” 

Kasım kupasını masanın kenarına koydu, kollarını göğsünde kavuşturdu. 

“Devam et.” 

“Sırf bu yüzden ona borçlu olduğumuzu kabul etsen yeterli olmaz 
mı?” 

“Abin Sauveterre International’dan ona hisse verebilirdi, eğer mesele buysa. Yarışçı olan diğer abin de ona bir spor araba alabilirdi. 
Neden bu?” 

“Sadık çok mütevazı bir insandır. Defalarca ona böyle şeyler sunmak istememize rağmen hep reddetti, ailemizle olan bağını gündeme 
getirmek istemedi. Bizi hep korumaya çalıştı, bu yüzden çok severiz 
onu.” 

Angelique kahvesinden bir yudum aldı. 
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“Senin de söylediğin gibi, ailesi zaten^ok zengin. Ona hisse senedi 
vermek sadece bir jest olurdu, bir anlam taşımazdı. Spor arabalarla 
Ramon kadar ilgilenmez. Kız kardeşin gelinliğini bize diktirmek istediğini söyleyince Sadık çok heyecanlanmış, biz de bu şekilde devreye 
girmiş olduk.’ 1 

Maison des Jumeaux sadece çok pahalı olduğu için özel bir modaevi değildi. Evet, fiyatları gerçekten çok üst düzeydeydi ama asıl, Angelique ve Trella çok seçiciydiler, her zaman kendi mahremiyetlerini 
korumaya çalışırlardı. Sosyetenin dedikodu sütunlarını dolduran isimler onlardan değil kıyafet, randevu bile alamazlardı. 

“Sadık arkadaşlığımıza dayanarak, Hasna için bir şey hazırlayıp 
hazırlayamayacağımızı sordu. Elbette kabul ettik ve bunun için para 
almayacağımızı söyledik. Sadık ödemek istedi ama geri çevirdik. Sonradan kabul ettiyse, bunu kendisi için değil, Hasna için yaptığımızı 
düş ündü gündendir. Trella, Sadık’a olan borcunu bu şekilde ödeyebileceğini düşündü. Trella’nın borcunu ödediğini düşünmesi hepimiz açısından çok önemli.” 

“Kız kardeşinin onunla bir ilişkisi var mı?” 

“Anlattığım onca şeyden bunu mu çıkardın? Hayır! Oraya gelmeden söyleyeyim. Sadık 1 ın annemle de ilişkisi yok! Biz sadece onun en 
mutlu gününe bir katkımız olsun istiyoruz, o kadar.” 

Kasım düşünceli bir şekilde çenesini kaşıdı. 

“Hâlâ mı inanmıyorsun? Bana inanman için ne yapmam gerek?” 

“Sadık nasıl yardım etti kardeşinin kurtarılmasına? O zaman daha 
on dört, bilemedin on beş yaşında değil miydi? Aileni nereden tanıyordu? Onun üniversiteden önce İsviçre’de okuduğunu biliyorum yalnızca.” 

“Bu konuşma aramızda kalacak, tamam mı? Polise bile anlatmadığımız şeyler bunlar.” 

“Elbette,” dedi Kasım güvenilirliğinin sorgulanmasına alınarak. 

“Sadık bir bilgisayar dehası sayılır, bunu biliyorsundur herhalde,” 
diye devam etti Angelique. “O zamanlar internet daha yeni yaygınlaşıyordu, birilerini önüne takip etmek için henüz birkaç araç geliştirilmişti. Bunlar şimdi bile yasal sayılmayabilir, Sadık’ın yaptığı şey bilgisayar korsanlığına giriyordu ama kimin umurunda? Trella’nın kurtulmasini sağladı, bu yeterli. O sırada hepimizi tanımıyordu Sadık. Ahilerim¬ 
le ortak birkaç derse giriyordu sadece. Ama Trella kaçırılırken Rarnon’un yanındaymış. Olanları görüp dehşete kapılmış. Bize yardım 
etmek istedi. Saatlerce gözünü kırpmadan programını geliştirmek için 
uğraştı ve polise gerekli bilgileri verdi. Daha fazlasını Sadık’ın kendisinden öğrenebilirsin.” 

Sadık gerçekten de bilgisayar güvenliği uzmanıydı. Daha sonra 
bilgisayarlara olan merakını işe dönüştürmüştü. Yine de işini gizli tutuyordu. Angelique, Hasna’nın bile Sadık’ın teknoloji güvenliği firmalarına kod yazdığını bildiğinden şüpheliydi. 

“Kayıtsız koşulsuz güvendiğimiz çok az insandan biridir Sadık,” 
dedi Angelique. “O bizim için öylesine bir iyilik yapmadı, kız kardeşimin hayatını kurtardı. Bu yüzden, hayatımın sonuna kadar kız kardeşine kıyafetler hazırlamamı istese seve seve hazırlarım. Bunun için de 
senden izin almam.” 
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-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - 

KaSIM onun Sadık’la ilişkisini kabul etmesini beklememişti ama 
böyle bir açıklama da beklememişti, Angelique’in anlattıkları duruma 
bambaşka bir bakış açısı getiriyordu. Kasım ona inanmıştı. 

Öte yandan o öpüşme aklını karmakarışık ettiği için biraz daha 
temkinli davranmak istiyordu. 

“Sadık’ın bilgisayar kurdu olduğunu biliyorum. Çok alçakgönüllü 
bir insan olduğunu da biliyorum. Hasna’ya çok iyi davrandığına tanık 
olduğum için onun tanımadığı bir aileye yardım etmesine şaşırmadım. 
Yine de ondan teyidini alacağım.” 

“Lütfen, hiç çekinme!” 

“Ama anlattıkların bir kısmını annemle babama aktarmam gerekebilir,” dedi Kasım. 

Annesinin bunlardan haberdar olmamasına üzülmüştü Kasım şimdi. Annesi, gelinlik ve kıyafetler için onlardan para alınmamasını babasını harekete geçirmek için kullanmış, koskoca kralın kızının düğününde para harcamamasının korkunç bir skandal olduğunu söylemişti. 
Kocasının tahtta oturan diğer karısı Fatina’yla sonsuz bir rekabet içinde olduğundan, kralın dikkatini çekebilmek için düğünü bile tehlikeye 
atabilirdi. 
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Bu çok yorucuydu ama Kasım annesinin biraz mantıklı davranacağını umuyordu. Annesi sanki bir kalp krizi yaşansın diye yangının üstüne körükle gidiyordu çünkü. 

“İkimizin de kız kardeşinin üzülmesine engel olacaksa, tamam, onlarla da paylaşabilirsin,’' dedi Angelique. “Ama kimseye anlatmasınlar.” 

Kasım, oradan gitmesi için Angclique’in konuşmayı kısa tutmaya 
çalıştığının farkındaydı ama henüz gitmeye hazır değildi. 

Aklı, yarım kalan öpücüklerindeydi. 

“Benimle yemeğe çık,” dedi. 

“Ne? Ciddi misin? Neden?” 

Bu da istisnai bir davranıştı. Normalde kadınlar onunla yemeğe 
çıkmak için yalvarırdı. 

“Konuşacaklarımız var.” 

“Ne gibi?” 

Kasım, kenarda duran, ruj lekeli peçeteye baktı sadece. 

Angelique kızardı ama sadece mahcubiyet ifadesi değildi bu, onun 
da aklı orada kalmıştı belli ki. 

Angelique bakışlarını kaçırdı. 

“O bir hataydı.” 

“Çok etkili bir dikkat dağıtma yöntemiydi.” 

“Niyetim o değildi.” 

Kasım omuz silkti. 

“Yine de başka ihtimaller var demektir bu.” 

“Yapamam.” 

“Neden? Bir ilişkin mi var?” 

Kasım gergin bir şekilde cevabı bekledi. 

“Olsaydı seninle öpüşmezdim, değil mi?” 

“Bilmiyorum.” 

Kasım rahatladı. Angelique’in bu çıkışları hoşuna gitmeye başlıyordu. 

“işte bu yüzden yemeğe çıkmamız gerekiyor, birbirimizi tanımak 
için.” 

“Senin bir ilişkin var mı?” 

“Yok.” 
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Kasım kaşlarını çattı. Kendisine böyle doğrudan ve kişisel sorular I 
sorulmasına alışkın değildi. 

“Sadık hakkında mı konuşmak istiyorsun? Bana hâlâ inanmıyor 
musun?” 

“Ben seninle çıkmak istiyorum Angelique, bu açık bence.” 

“Randevu mu?” 

Neden böyle irkilmişti Angelique? Neredeyse geri çekilmişti. 

“Ben çok ender olarak birisiyle çıkarım.” 

“Öyleyse benimle çıkarak kendini şımartabilirsin.” 

Angelique güldü, gerçekten komik bulmuştu galiba söylediğini. 

“Pardon,” dedi sonra. “Kibirli ifadene gülmedim. Durumu bilmiyorsun.” 

Kibir mi? Kasım sadece bir durumu ortaya koymuştu. 

“Sen beni güldürdün, ben de seninle bazı acı gerçekleri paylaşayım,” dedi Angelique. “Ben çok dikkat çeken bir kadınım, benimle 
dışarı çıkmak tam bir eziyettir. Bu bana pek çok kez söylendiği için 
biliyorum.” 

Angelique’iri yüzünde içten ve incinmiş bir ifade vardı. 

Kasım tam onun evinde buluşabileceklerini söyleyecekti ki evinin 
annesi, kız kardeşi ve yığınla kadın akrabası tarafından işgal altında 
olduğunu hatırladı. 

“Senin evin o zaman,” dedi Angelique’e. 

Angelique başını iki yana salladı. 

“Trella bazı yerlerin kesinlikle herkesten gizli tutulmasını istiyor, 
onun için çok önemli bu. Evimiz de bunlardan birisi.” 

Angelique’in kardeşine olan bağlılığı Kasım’m ilgisini çekmeye 
devam ediyordu. Bunu çok iyi anlıyordu aslında. 

“Öyleyse dışarıda yemek yiyelim.” 

Angelique ciddileşti birden. 

“Ben ciddiyim Kasım. Tanınıyor olmam başa bela bir şey. Bir gecede sevgilim ilan edilirsin.” 

“Geceyi seninle geçirmeye niyetli olduğumu göre bunda ne sakınca 
var?” 

“Niyetin bu mu?” 

i 
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Kasım, Angelique’in yanaklarının kızarmasını, göğüs uçlarının dikleşmesini izledi, sadece gülümsedi. 

“Aşın bir özgüven örneği değil mi bu?” 

Kasım, “Şaşırmış gibi durma Angelique,” diyerek onu süzdü. 
“İkimiz de az önce yaşadığımız şeyin nereye gideceğini merak ediyoruz. Eğer önce yemeğe gitmeyelim dersen hemen burada da öğrenebiliriz cevabı. Ama önce kolyeni kaldırman gerek.” 

Angelique çenesini dikleştirdi. 

“Öyleyse ceza,” diyerek kapıya gitti. Kapıyı açtıktan sonra dışarı 
seslendi. “Maurice, bir kart getirir misin lütfen? Prensle daha sonra 
yemeğe çıkacağım. Hangi restoranı seçtiğini öğrenmesi için birini görev lendirir misin lütfen?” 

Angelique kartı, o sırada yanına gelen Kasım’a uzattı. Bakışlarında, bunu sen istedin, ünümün acısını çekeceksin ifadesi vardı. 

Oysa bu Kasım’ın gözünü korkutacak bir şey değildi. Kendisinin 
en kötü aile sırrının üstü, ıstırap verici bir şekilde de olsa kapatılırken 
güzel kadınlarla ilişkisi durumu sadece düzeltmeye yaramıştı. 

“Adamların bu numarayı arayıp ayrıntıları öğrenebilir,” dedi Angelique. 

Kasım kartı dikkatlice cebine yerleştirdi. 

“Seni yedide alırım.” 

“Gerek yok. Güvenlik ekibim bırakacak beni.” 

“Ne kadar tedbirlisin böyle.” 

Kasım rahatsız olmaya başlıyordu. Birlikte göründüğü kimseyle ilgili kimin ne dediği umurunda olmayabilirdi ama bu kadar yüksek 
düzeyde güvenlik önlemleri bıktırıcı olabilirdi. 

“Bu bir test mi yoksa?” diye sordu. 

Angelique dümdüz bir ifadeyle gülümsedi. 

“Sadece benim gerçekliğim.” 

Beni sinirlendirdi . 

Angelique’in Kasım’la yemeğe çıkmayı kabul etmesinin tek sebebi 
buydu. En azından kendisine öyle olduğunu söylüyordu. 

Henri’yi arayacağı sırada onu arayan Trella’ya da böyle demişti. 
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“Neyin var senin?” dedi Trella kaşlaftnı çatarak. “Huzursuz görünüyorsun. Henri alarmın yanlışlıkla çaldığını söyledi ama ciddi bir şey 
miydi yoksa?” 

AngeliqueTe Trella birbirlerinden bir şey saklamazlardı, bunun bir 
anlamı yoktu zaten, akıllarından geçeni okurlardı. Birbirlerinden ne 
kadar uzakta olurlarsa olsunlar, nasıl olduklarını hissedebilirler, diğerinin mutlu yoksa üzgün mü; kızgın mı yoksa korkmuş mu olduğunu 
bilirlerdi. 

Angelique, Trella’nın giderek kendisini iyi hissetmesinde bunun 
katkısı olduğuna inanıyordu. Bütün Sauveterreler bir noktaya kadar 
paranoyak sayılırdı ama Trella sürekli korku içindeydi. Kaygı nöbetleriyle dağılmak istemiyordu ama yıllardır bu atakların pençesindeydi. 

Uzun süredir inzivada olmak Trella’nın sağlık sorunlarını en aza 
indirmişti ama Trella, SadıkTn düğününe katılabilmek için, insan içine 
çıkma korkusuyla yüzleşmeye çalışıyordu. Aslında kaygı ataklarını 
tetıkleyen şey insanların arasında olmak değildi, her zamanki rutininin 
dışında bir şey olmasıydı. Bu yüzden iki adım ileri, bir adım geri şeklinde ilerliyordu ama yine de epey gelişme kaydetmişti. 

“Bugün olanlar tamamen benim aptallığım yüzündendi,” dedi Angelıque. “Hepsi bu.” 

Trella’ya öpüşmenin ayrıntılarına girmedi ama Kasım’ın panik 
düğmesine bastığı andaki halini anlatarak Trella’yı epey güldürdü. 

“Onunla yemeğe çıkarak kendimi şımartabilirmişim.” 

“Birisiyle çıkmayalı epey oldu. Birisinden gerçekten hoşlanmayalı 
daha da uzun zaman odu,” dedi Trella. 

Angelique, Kasım’dan etkilendiğim ikizinden gizlemeye kalkışmadı bile. 

“Kendimi tanıyamıyorum! Benim tipim bile değil.” 

“Senin belli bir tipin yoktur ki. Geri çevirirsen suçluluk hissedeceğin ya da üzüleceğin adamlarla çıkarsın.” 

“Eh, bu seferki için herhangi bir üzüntü hissetmiyorum. Kasım...” 
Tarifsizdi . Angelique’in hiçbir tecrübesiyle denk düşmüyordu. Angelique ona karşı güçlü bir çekim hissediyordu sadece. 

Henrı’yi aramadan önce, “Henri’yle Cinnıa arasında bir şeyler mi 
var?” diye sordu Trella’ya. 
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“Henri bir şey demedi ama şimdi sen söyleyince düşünüyorum 
da...” 

Henri, bilinmesini istemediği sürece bir konu hakkında ağzını açmazdı ama eğer birine açılacaksa önce Trella’ya giderdi. Kardeşlerin 
hepsi çok yakındı ama birbirleriyle çok özel ilişkileri de vardı. Bu, 
Angelique’le Trella’nın doğduğu güne dayanıyordu. Onlar doğduktan 
sonra ikiz ahilerden ikiz kız kardeşlerinin isimleri konması istenmiş, 
böylece her abi, “kendi” kız kardeşi için ayrı bir sorumluluk besler 
olmuştu. 

Elbette hepsi birbirini eşit olarak severdi ama bir kız kardeşi elinden tutmak ya da salıncağını sallamak gerektiğinde, Henri, Trella’yla, 
Ramon da Angelique’le ilgilenirdi. En büyük olan en küçükle, ortanca 
ortancayla... 

Elbette Henri, Angelique’i Trella’dan daha az koruyup kolluyor anlamına gelmiyordu bu, aynısı Ramon için de geçerliydi. Trella kaçırıldığında iki abi deliye dönmüşlerdi. Altı yıl sonra babalarını kaybettiklerinde Henri’yle Ramon daha yirmi bir yaşındaydılar ama her zamanki sorumluluk hisleri daha da artmıştı. 

Yani, her ikisi de bugünkü yanlış alarm için açıklama bekleyecekti. 

Angelıque, Trella’yla görüşmesini bitirdikten sonra iki abisini aynı 
anda aradı. 

“Uzun konuşamayacağım, bir randevum var.” 

Birbirinin aynısı olan abilerı ekrandan ona bakıyordu. Henri, genellikle Cinnia’yla kaldığı Londra’daki evindeydi, Ramon'sa Madrid’deki 
ofısındeydi. Henri’nin yüzünde daha sert bir ifade vardı, Ramon’sa 
eğlenmiş gibiydi. 

“Şu ‘kolyene bakıyordu’ numarasına inanmamızı bekliyor musun 
gerçekten?” diye sordu Ramon. 

“Başka bir şey mi istiyorsunuz?” 

“ Soyezprudent , Gili,” dedi Henri. “O adamın hiçbir kadınla ilişkisi 
uzun sürmüyor ve babasının onu Zhamair’den birisiyle evlendireceği 
resmi olarak açıklandı. Bir aşk macerası yaşamanı önermem.” 

“Duydun mu Ramon? Fazla umutlanma yani,” dedi Angelique. 
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Henri gülümsemem işti, gerçekten de'" çok keyifsizdi bugünlerde. 
Angelique, Cinnia’yı da görebilme umuduyla Henri’nin arkasına doğru 
baktı. Henri 1 yi aradığında Cinnia da genellikle bir merhaba derdi. 

“Bir haftalığına Pekin’e gidiyorum ama sonra Paris’e geçeceğim. 
O zaman iyice açıklarsın.” 

Henri genellikle Paris’le Londra arasında gidip gelir, arada da New 
York ve Montreal’e uğrardı. Çoğu zaman Cinnia olurdu yanında. 

Ramon’sa sevgililerini ailesiyle, ancak dışarıda karşılaşacak olurlarsa tanıştırırdı. Kadınlar onun için yakala sonra bırak eğlencesiydi 
sadece. 

“Trella yarın onu getirmememi söyledi,” dedi Ramon kaşlarını çatarak. “Sana söyledi mi bunu?” 

“Efendim? Hayır!” Angelique şaşırmıştı. “Az önce konuştum 
onunla. ‘Yarın görüşürüz’ diye ayrıldık. Yarın Hasna’nın gelinliğini 
bitirip göndereceğiz.” Angelique kendisine ve Kasım’a fazla odaklanınca kız kardeşi anlatacağı şeyleri anlatmamış mıydı yoksa? 

“Hayır, Paris’e yalnız geleceğini söyledi,” dedi Ramon hemen. 
“Elbette yanında korumalar olacak ama benim onunla gitmemi istemiyor. Çünkü ona, onu Paris’e bıraktıktan sonra Rio’ya gidip, Sadık 1 ın 
düğününe kadar orada kalacağımı söyledim. Benim yorulmama gerek 
olmadığını, Paris’e kendi başına gidebileceğini söyledi.” 

“Vay canına! Demek ki Trella kendisini hazır hissetmeye başlıyor,” dedi Angelique. 

“Bence kendini fazla zorluyor, hoşuma gitmedi bu durum,” dedi 
Henri. 

“Benim de,” diyerek ona katıldı Ramon. 

“Benim de öyle. Çok kötü,” dedi Angelique. “Ama çok uzak bir 
yol değil, bir iki saatlik bir yolculuk, üstelik özel uçakta. Ben hep gidip 
geliyorum.” 

“Aynı şey değil,” diye homurdandı Ramon. 

“Bırakalım yapsın Trella. Ona şimdi mesaj atıp, fikrini değiştirecek 
olursa benim gidip onu alabileceğimi söylerim.” 
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Angelique’in Kasım’ın hakkını teslim etmesi gerekiyordu, ev 
ödevini iyi yapmıştı. 

Paris’in en lüks otellerinden olan Makricosta’nın teras katındaki 
harika restoranda yer ayırtmıştı. Otel personeli Angelique’in meraklı 
gözlerden uzak durmasını da kolaylaştırmış, onu yeraltı otoparkındaki 
asansöre yönlendirmişti. 

Kasım da asansördeydi. Üzerinde yakası açık siyah bir gömlekle 
şık bir ceket vardı. Angelique onu görür görmez kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Bu adam nasıl etkileyebiliyordu onu böyle? 

“Senin de burada kaldığını bilmiyordum,” dedi Angelique, Maurice’le birlikte asansöre binerlerken. 

“Seninle randevulaşana kadar kalmıyordum.” 

Angelique bir an tuhaf bir şekilde heyecanlandı ama belli etmemeye çalıştı. Daha önce, birisiyle ilk görüşmede birlikte olacaklarını düşünebilecek kadar hızlı gitmemişti hiç. Aslında birisiyle ilişkisinin 
yatakta sonuçlanması çok uzun sürerdi, bu yüzden fazla olmamıştı. 

Şimdiyse Kasım'ın yatakta nasıl olduğunu düşünmekten kendini 
alamıyordu. Öpüşmeleri çok umut vermişti aslında, aklına geldikçe 
ürpenyordu Angelıque. 

“Yemekle zaman kaybetmek istemezsin belki dedim,” diye ekledi 
Kasım. 

Angelique’in yanakları pembeleşti. 

“Buranın restoranı iyidir, severim.” 

Restoranda, pencere kenarında onlar için özel olarak hazırlanmış 
bir masaya geçtiler. Masanın diğer tarafına süslü bir paravan yerleştirilmişti. 

“Yemeğimizi kimselere görünmeden yiyeceğiz anlaşılan,” dedi 
Kasım masaya otururken. 

“Benimle birlikte görünmek mi istemiştin? İlk olmayacaksın.” 

“Bundan utanmam,” dedi kuru bir sesle Kasım. “Çok güzelsin. 
Ama böyle daha rahatsan önemli değil.” 

Angelique, Kasım’ın iltifatından hoşlandığını belli etmemeye çalıştı. Bu sırada içki siparişlerini verdiler. 
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Angelique, krem renginde bir koktejfl elbisesi giymişti. Elbisenin 
beli tam üzerine oturuyor, dizlerinin biraz üzerinde hafifçe çan gibi 
genişliyordu. Elbisenin kolları el hizasından uzundu, tamamı Trella’nın 
inci ve gümüş boncuklarıyla işlenmişti. 

Angelique bu şekilde dışarıya çıkacağı zaman hep bir denge gözetirdi. Bir yandan görüntülenmek istemez, ama görüntülenecek olursa 
da üzerinde Maison des Jumeaux’un çizgisini en iyi şekilde yansıtacak 
bir kıyafet olmasına dikkat ederdi. 

“Bugün söylediklerinden anladığım kadarıyla yakın zamanlarda bir 
öyle bir tehdit olmamış. Sadece tedbirli mi davranıyorsun yoksa?” 

“Gizemimi korumaya çalışıyorum, fazla kimseyle çıkmamamın bir 
sebebi de bu,” dedi Angelique dalga geçerek. “Sen benim hakkımda 
bir sürü şey biliyorsun, bense hakkında bir şey bilmiyorum. İnternete 
güven olmaz bu konuda.” 

“Beni araştırmadın mı yani? Hasna 1 ya sormadın mı?” 

“Çok ender olarak internette sörf yaparım, hakkımdaki haberler 
çok sık çıkar çünkü karşıma. Başkasının özel hayatına burnumu sokmayacak kadar kendi özel hayatımı korumaya çalışırım,” 

Angelique, Herin’nin onun yerine kendisi hakkında yeterince araştırma yaptığından söz etmedi. 

“Kız kardeş inle çalıştığımız süre içinde Hasna senin onun okulunu 
bitirmesi durumunda evliliğini destekleme sözü verdiğini ve sesin güzel olmasına rağmen düğününde şarkı söylemeyi reddettiğini anlattı.” 

Kasım yüzünü buruşturdu. 

“Sesim güzel değil. Ayrıca, babam düğününde değil birkaç Batılı 
parçaya, genel olarak müziğe izin verirse kendini şanslı saysın Hasna. 
Başka ne anlattı?” 

“Abini birkaç yıl önce kaybetmişsiniz. Başın sağ olsun.” 

Kasım başını çevirip pencereden dışarı baktı. 

“Bu konuyu açmamalıydım,” diye mırıldandı Angelique. 

“Herkesin bildiği bir şey,” diyerek tekrar ona döndü Kasım. 

Angelique başkalarının özel hayatını merak etmediğini söylerken 
ikiyüzlü davranmış gibi hissetti kendisini çünkü Kasım’m ifadesiz 
yüzünün gerisinde neler olduğunu, ne düşünüp hissettiğini merak ediyordu. Aslında bu akşam onunla yemeğe çıkmasının asıl sebebi buydu. 









Çöller Prensi 29 


“Galiba ben sana göre daha avantajlıyım,” dedi Kasım. “Bir ara neredeyse fınans ve hava durumu sayfalarından bile sizinle ilgili bir habere ulaşılıyordu.” 

Şarap servisleri yapılırken bir süre sustular. 

Sonra Kasım tekrar abisinin ölümüne döndü. 

“O sırada ahilerinin yaşındaydım, Hasna da senin yaşındaydı. Kamuoyu, sizin hayatınızı yakından izlemeye hakkı olduğunu düşünüyordu galiba.” 

Aslında bu, Trella’nııı kaçırılmasından önce başlamıştı, hatta o 
korkunç olayın da bir sebebiydi. 

Sauveterre ailesi olarak, değiştiremeyecekleri şeyleri kabullenmeyi 
Öğrenmişlerdi. Fransız milyarderle İspanyol aristokrat karısının tek 
yumurta ikizi oğullarının olması dikkatleri çekmişti. Aradan altı yıl 
geçtikten sonra bir de tek yumurta ikizi kızlar gelince, dört çocuk bir 
anda medyanın gözdesi olmuştu. Mesela Angelique her zaman, Sauveterre İkizlerinden birisiydi onlar için. 

Angelique’in buna hiçbir itirazı yoktu, kardeşlerine bayılıyordu. 
Sadece yoğun ilgiden bunalmıştı artık. 

“Aradan on beş yıl geçti, artık olayın bir etkisinin kalmadığını sanıyordum.” 

“Kız kardeşin inzivada yaşarken mi? Bu, duruma daha da gizem 
katıyor. Biraz ortada olmanın işlerinize bir zararı olmaz herhalde.” 

“Tam tersine, müşterilerimize sunduğumuz en önemli değerlerden 
birisi, mahremiyet. Kırmızı halıda giyilecek bir hamile kıyafeti hazırlamamıza rağmen, müşterimizin hamileliğine dair hiçbir bilgi paylaşmayız örneğin. Ya da bir nişan kıyafeti de son derece gizli olabilir, 
aynı şekilde gelinlikler de. Trella’yla ben öylesine sıkı bir güvenlik ağı 
altında yaşıyoruz ki, bu müşterilerimize de yansıyor.” 

Angelique yan tarafta duran paravana baktı bir an. 

“Bir turist benimle bir selfıe çekmek isteyene, ya da bir tezgâhtar, 
kullandığım diş macununun markasını gazetecilere haber verene kadar, 
Evet, bunları ınternet üzerinden de alabilirim, Trella öyle yapıyor.ama 
ben insanlarla temasım olsun istiyorum. Bu da sadece zavallı Mttft* 
ce’ın işini zorlaştırıyor.” 
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Kasım, Maurice’ın restoranda yakınlafinda bir masada oturduğunu, 
bir şeyler yerken sürekli restoranı ve müşterileri izlediğini biliyordu. 

“Bu yüzden kimseyle çıkmıyorum. Erkekler bir kadına kur yaparken başkalarının onları izlemesine aldırmıyorlar.” 

Kasım bir şey söylemeden bir süre Angelique’i süzdü. 

“Seni bu kadar ilgi çekici bulmayı beklemiyordum doğrusu. Ofisinde kısa bir görüşme olacaktı. Ama tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun.” 

Angelique, Kasım’ın onun benliğindeki gerçek kadını gördüğünü 
hissetti. Angelique, hayatı boyunca kız kardeşinden farklı olmaya ve 
duygulan konusunda rahat olmaya çalışmıştı, şimdi bunun anlaşıldığına dair ufak bir umut ışığı doğmuştu içinde. 

Dikkatli olmazsa, nasıl olduğunu anlayamadan Kasım’a kapılabilirdi. 

“Kız kardeşinden hoşlandım, onu üzmeyi hiç istemem. Çok tatlı birisi,” dedi Angelique. Sonra bir an durup, “Sana hiç benzemiyor.” 

Kasım gülümsedi. 

“Keyfini çıkar Angelique, sana epey müsamaha gösteriyorum.” 

Angelique yanağını ısırdı, acaba özür mü dilemesi gerekiyordu? 

“Hasna çok hoştur,” diyerek ona katıldı Kasım. “Ayrıca haklısın, 
onunla tamamen zıt karakterlere sahibiz. Ülkemizde kadınlar farklı bir 
hayat sürdükleri için daha yumuşak tabiatlıdırlar. En azından Hasna’mn merhametli, benimse pratik ve iddiacı olmamın sebebinin bu 
olduğunu düşünmüşümdür hep.” 

“Artık o kadar emin değil misin yoksa? Bence onun evlilik kararım 
desteklemen çok duygusal bir yaklaşım.” 

“Hasna, JamaPın ölümünden sonra çok sarsıldı. Onun mutlu bir evlilik yapmasını istiyorum. Galiba ikimiz de kız kardeşlerimizi korumayı çok istiyoruz, öyle değil mi? Siz de moda evinizi bu şekilde mi açtınız?” 

Angelique, Kasım’ın konuyu değiştirmeye çalıştığım anlamıştı. 
Sanki Kasım, Hasna’nın evliliğini destekleyerek, kardeşlerinin ölümünü telafi etmeye çalışmış gibi gelmişti ona. Hatta bir sorumluluk meselesi bile olabilirdi bu. 
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“Trella kendi tasarımlarına başlamıştı/’ diye anlatmaya başladı 
Angelique. 

Bu sürecin nasıl başladığım da hatırlıyordu. O yıllar korkunçtu. 
Kaçırılmak yeterince travmatik değilmiş gibi, medya Trella’yı diline 
dolamış, ondan Şişko İkiz diye söz etmeye başlamıştı. 

“Pek de ilginç bir hikâye değildir aslında. İkimizin de yapmayı 
sevdiği bir iş bu. İkimizin de tasarıma yatkınlığı var, bu yüzden birlikte 
çalışıp denemeye karar verdik.” 

Trella aslında Akıllı İkiz’di. Yaptığı iş planı mükemmel işlemişti. 
Abileri o ne sunarsa sunsun altına imza atıp onu sonuna kadar desteklerlerdi zaten ama Trella, dünya çapında bir marka yaratmaya kararlıydı. Maison des Jumeaux kadınların gücünü temsil ediyordu ve Angelique bu markanın bir parçası olduğu için gurur duyuyordu. 

“Basın, işimizi kurarken ailemizin parasını kullanmamızı da olay 
haline getirdi ama başlangıçta aldığımız o parayı geri ödedik. Bunu 
sana neden anlatıyorum bilmem.” 

“Belki de Sadık’m parasının peşinde olmadığını kanıtlamak içindir.” 

“Hayır.” Angelique yine yüzünü buruşturdu. “Bence özgür ve hırslı 
kadınlara saygı duyduğunu bildiğim için... Hasna’nın okulunu bitirmesi için üstelemenin sebebi de bu değil mi?” 

“Hayır. Hasna’nın evliliğine hemen ya da kolayca destek olmadım 
çünkü babamla onun evliliğinin pazarlığını yapabilmek için, kendi 
evliliğimin ayarlanmış bir evlilik olacağına söz verdim. Yani müstakbel eşim kendi ülkemden olacak ve onu babam seçebilecek. Benim 
bunu neden sana anlattığımı ise anlıyorsundur.” 
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~ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - 

“Bu çok büyük bir fedakârlık,” dedi Angelique. 

“Vazifem. Babam pek ilerlemeye açık birisi sayılmaz. Ben Zhamair’in modernleşmesini istiyorum ama eğer babamın kurallarına göre 
oynamazsam hiç öyle bir şansım olmaz. Babam benim fazla liberal 
olduğuma karar verirse tahta amcamı geçirir, amcamsa babamdan beterdir. Bu yüzden babamın şartını kabul ettim ama özgürlüğümü kaybetmek için acelem yok.” 

Kasım, Angelique’in ışıltılı tenine, dalgın bir ifadeyle bükülmüş 
dudaklarına baktı. Öpüşmeleri bütün canlılığıyla zihnindeydi hâlâ. 

“Evlendikten sonra karma sadık kalacaksın o halde, öyle mi?” 

“Tahtın varisleri dünyaya gelene kadar, kesinlikle evet. Ondan sonra...” Kasım çenesinin altını kaşıdı. “Babamın iki karısı var ama insanın iki karısının olmasının sanıldığı kadar iyi bir yanını görmedim.” 

KasımTn bu konuyu konuştuğu bütün Batıklar gibi Angelique de 
ona merakla baktı. 

“Kıskançlık yüzünden mi?” diye tahminde bulundu sonra. 

“Nereden bildin?” 

Kasım, içten içe, babasının bütün o astığım astık tavrının altında 
çok eşlilik olduğunu düşünürdü. Babası mutlaka kendi istediğinin olması için diretiyor, hiçbir şekilde tartışma kabul etmiyordu. Eğer hayatının her alanını bu şekilde, demir bir yumrukla yönetmezse iki karısı 
onu paramparça ederdi herhalde. 

Kasım’ ın çocukluğu boyunca kendisini hiçbir yere ait hissedememesinin nedeni de ailesindeki bu duygusal karmaşaydı. Kardeşinin 
hayatta kalma mücadelesine seyirci kalmasının başka bir açıklaması 
yoktu zaten. Hepsi bir araya geldiğinde, hiç tanımadığı birisiyle evleneceği için mutluydu. Aşkın her türü delilik ve acı getiriyordu sadece. 

‘‘Babanın kraliçeyle evliliği de anlaşmalı bir evlilik miymiş?” 

“Evet. Fatina gelene kadar da iyi bir evlilikmiş. İşte bu yüzden babam gibi yapmayacağım.” 

“Çünkü tahta geçmek istiyorsun.” 

“Hani sen kız kardeşinin iyiliğini istiyorsun ya? Ben o hissi halkım 
için hissediyorum.” 

Kasım daha önce bunu hiç dile getirmediğini fark etti. Angelique’in gözleri irileşmişti, ona ilgiyle bakıyordu. Kasım, tahta geçmeyi bir hedef olarak görmüştü o güne kadar, bir fedakârlık olarak değil. 
Birdenbire her şey farklı göründü gözüne. 

“Hiçbirimizin evlenmek için acelesi yok,” dedi Angelique. “Kardeşlerimle birbirimize çok bağlıyızdır, hayatımıza birinin girmesi, hepimizin hayatına girmesi demek olur. Bu da karşımızdaki insana gerçekten güvenmemizi gerektirir ve hepimiz bu yüzden çok temkinliyedir. Gazetelerde ne yazarsa yazsın, artık herhangi bir ilişki arayışında 
bile değilim bu yüzden.” 

Angclique, Kasım’a onu uyarırmış gibi baktı bir an. 

“Sakın bir ilişkim yok diye seninle bir gece geçirmemin benim için 
ödül olacağını söylemeye kalkma.” 

“Ah, tam tersine, o onurun bana ait olduğunu görmeye başlıyorum. 

Kasım bunu içtenlikle söylemişti. Angelique’in anlattıklarından 
onun sürekli sınırlar ve kısıtlamalarla yaşayan bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Öpüşmelerinin o kadar tutkulu olmasına şaşmamak gerekiyordu. 

Angelique bir kahkaha attı. 

“İnanılmaz derecede kendini beğenmiş bir adamsın.” 

“Tencere dibin kara diye başlayan bir söz vardı galiba?” 
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“Ben kendini beğenmiş değilim. Bizde küstah ve atak olan kız kardeşimdir. Ben sadece öyleymişim gibi davranırım.” 

Angelique’in gözleri nemlerim işti sanki. 

“Ben benim, o da kendisi. En azından bazen böyle hissediyorum. 
Başka şeylerden konuşalım mı?” 

“Ben kız kardeşin hakkında konuşmuyordum, seni yatağımda görmek istediğimi anlatmaya çalışıyordum. Bunun için ne gerekiyor Angelique? Güvende olduğundan emin olman için? Kolyeni değiştirmişsin, bu da mı özel donanımlı? Yoksa konuşmalarımızı mı kaydediyor?” 

“Hayır. Bu ancak iki elle tutulup çevrilirse aktif hale geçiyor. Bu 
yüzden çok ender olarak takarım. Seninle yalnız kalmak beni endişelendirmiyor. Daha sonra medyaya bilgi satmandan bile korkum yok.” 

“Bunu yapan oldu mu?” 

“Bir adam yapmıştı. Şimdi onu, fînansal olarak mahvedilmek ya da 
hadım edilmekle tehdit edilen başkalarının da kaçıp saklandığı bir Doğu Avrupa ülkesinde bulabilirsin.” 

“Ahilerin mi hakladı adamı?” 

“Ben hakladım. Hafife alma beni.” 

“Bu bir uyarı mı? Asla hafife almam,” diye söz verdi Kasım. “Ketumluğumdan emin olabilirsin.” 

Angelique tamam der gibi omuz silkti ama yüzünde hâlâ bir Mona 
Lisa ifadesi vardı. 

“Hâlâ direniyorsun,” dedi Kasım. “Neden?” 

Sonra uzanıp Angelique’in elini tuttu, parmağını onun bileğinde 
gezdirmeye başladı. 

“Sadece bir gece olduğu için mi?” 

“Hayır, aslında bu daha da iyi... Dediğim gibi, benim hayatıma 
uyum sağlamak kolay değil.” 

“Eğer bana karşı kayıtsız olsaydın yemekten sonra seni evine gönderirdim ama duygularını bastırmaya çalıştığını görüyorum. Seni tutan 
nedir? Yoksa senin de istediğin çok açık.” 

Kasım, Angelique’in avucunda, kader ve hayat çizgilerinin bileğe 
yakın yerdeki birleşme noktasını nazikçe okşadı. Eski bir sevgilisi, 
kadınların bu noktasının çok duyarlı olduğunu söylemişti ona. 

Angelique nefesini tuttu. 
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Kasım doğaüstü güçlere inanmazdı ama doğanın cinsel bir uyum 
kavramı olduğundan emindi. İnsan bu uyum karşısına çıktığında mutlaka hakkını vermeliydi. 

Kasım, “Odam hemen koridorun sonunda. Restorandan çıktığımızı 
gören olursa asansöre gittiğimizi düşünecektir,” dedikten sonra Angelique’i kaderiyle hayatından Öptü. 

Prens gerçekten çok iyiydi. 

Angelique’in kalbi hızlı hızlı atmaya başlamıştı hemen. 

“Buraya sadece bunca eziyete girmeye değmeyeceğimi göstermek 
için gelmiştim.” 

“Beni korkutup kaçırmak için mi? Korkmuyorum.” 

Ben korkuyorum , demek istedi Angelique. Kasım'la onun odasına 
gitmeyi o kadar çok istiyordu ki, bu onu korkutuyordu. Bu arzuyu neden kalbinden bir türlü söküp atamadığını da anlayamıyordu. Sonuç 
olarak, bu durumla nasıl başa çıkacağını bilemiyordu. Cesur ve kendinden emin olan ikiz o değildi çünkü. 

Acaba Trella ne yapardı bu durumda? 

Kız kardeşinin daha atak olduğu, Angelique’inse hep geride kaldığı 
gençlik yıllarından kalma bir düşünce şekliydi bu. 

Trella’yı zihninden uzaklaştırdı. Kardeşiyle her şeyi paylaşırdı ama 
bunu paylaşmayacaktı. Kas un’ ı paylaşmayacaktı. 

Bu da korkutuyordu Angelique’i. Eğer Trella’nın diğer yarısı değilse kimdi o? 

Angelique benliği incecik yırtılıyormuş gibi hissetti bir an. Neden 
Özellikle Trella’mn tasarımı bir elbise giydiğini şimdi anlıyordu, bu 
onun için zırh vazifesi görüyordu. 

Bununla birlikte o anda sadece Angelique’di ve Angelique böyle 
bir durumda ne yapardı, bilmiyordu. Daha önce hayatına giren erkekler 
sadece Sauveterre İkizlerinden birisiyle birlikte olmak derdindeydiler, 
şöhret ve nüfuzlarıydı onları etkileyen. 

Kasım ise onu istiyordu. Angelique için karşı konulmaz olmasının 
sebebi dc buydu zaten. 
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Angelique için çok güçlü, neredeyse hayatını değiştirebilecek kadar 
önemli duygulardı bunlar. Öte yandan korkutucuydu da... 

Angelique her şeye rağmen, korktuğu için Kasım’ı reddedecek 
olursa hayatı boyunca bundan pişmanlık duyacağım biliyordu. 

Süitin ışıkları kısılmıştı, ortam yumuşak bir şekilde ışıklandırılmıştı. Eyfel Kulesi’ne tepeden bakan masadaki buz kovasında bir şişe 
şampanya vardı. Fondaysa, bir saksafonun iç gıcıklayıcı caz notaları 
duyuluyordu. 

Angelique buraya nasıl geldiğinin farkında bile değildi, sanki uçarak gelmişti. Bir ara Maurice’le konuşmuştu, koruması onlara koridor¬ 
da eşlik etmişti. Angelique gidip yemeğini bitirmesini söylemişti. Diğer koruması Charles ise süitin kapısında bekliyordu, otele gelir gelmez bu odayı kontrol ettiğini, temiz olduğunu, daha sonra da odanın 
kapısından hiç ayrılmadığını söylemişti Angelique’e. 

Bunlar kesinlikle romantizmi zedeleyen, sevimsiz ayrıntılardı ama 
Angelique bu noktaya ancak bu şekilde gelebilirdi. 

“Elbisene bayıldım,” dedi Kasım. Angelique’in elini tutup havaya 
kaldırmış, onu kendi etrafında şöyle bir çevirmişti. “Sanat eseri gibi... 
Dokunmaya korkuyorum.” Kasım, Angelique'in elini indirdi ama bırakmadı, şimdi göz göze duruyorlardı. “Ama sana dokunmak istiyorum.” 

Angelique elini ondan kurtardı, masaya doğru gidip çantasını masanın üstüne koydu. 

“Dokunulmaya alışık değilim” 

“Seni odadan odaya kovalayacak değilim Angelique, fikrini değiştirdiysen söylemen yeterli.” 

“Hayır, değiştirmedim. Sadece gerginim.” 

“Gerilmene gerek yok, acele etmeyeceğim.” 

Etmesine gerek yoktu zaten, Angelique kendi kendisini zorluyordu. 
Hayatı boyunca hep geride durmuş, harekete geçmeye korkmuştu. Kız 
kardeşi modaevi konusunda üstelemese Angelique kendi başına hayatta öyle bir şey yapamazdı. 
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Düşünmeden hareket etme, derdi hep kendi kendine ama bu anın 
geleceği daha öğleden sonra ofisteki Öpüşmeleriyle belli olmuştu. Bu 
yüzden Kasım’la yemeğe çıkmıştı. Angelique aslında çok derin duyguları olan bir kadındı ve Kasım onda karşı koyamayacağı kadar güçlü 
duygular uyandırıyordu. Hayatında başka hiçbir erkek karşısında böyle 
şeyler hissetmemişti Angelique. 

Artık kendisi olmak istiyordu. Kasım’ın Angelique’i arzulamasını 
istiyordu. 

Angelique, Kasım’a arkasını döndü. Elbisesinin arkasındaki fermuarı çözdükten sonra, yavaşça omuzlarından aşağı indirdi, eteği kırıştırmadan elbisenin içinden çıktı. 

Kasım şaşkınlıkla, “Ama senin acelen var galiba,” diyebildi. 

“Dokunmaya korktuğunu söylemiştin.” 

Angelique’in üzerinde sadece gümüş rengindeki topuklu ayakkabıları ve kalçalarını güçlükle Örten lavanta renkli dantel külotu kalmıştı. 

Şimdi dönüp Kasım’a bakabilirdi. Onun karşısında böyle çıplak ve 
savunmasız durarak Angelique yeniden doğmuş gibi oluyordu. Kız 
kardeşinin kalkanını bir kenara bırakmış, sadece kendisi olmuştu. 

“Bu da nedir şimdi?” 

Kasım, Angelique’in yanına geldi, başını hafifçe kaldırıp onun yaşlı gözlerine baktı. 

“Çok ender olarak kendim gibi davranırım.” 

Angelique tedirgin bir şekilde elini Kasım 1 ın ceketinin yakasında 
gezdirdikten sonra ona yeniden baktı, onun gözlerinde göreceği ifadeden korkuyordu. Ama gördüğü şey ayaklarını yerden kesti. 

Kasım, “Kendini bana bırak,” diyerek eğildi, onu öptü. 

Angelique ona sokuldu, hissettiği haz ani bir elektrik akımı gibi 
vücudunu dolaşmıştı hemen. 

Kasım bir an durdu, onu daha yumuşak bir şekilde öptü. Angelique 
ona iyice sokulup öpmesi için yüreklendirince daha tutkulu bir şekilde 
öpmeye başladı. 

Angelique’in dizlerinin bağı çözülmüştü, ellerini Kasım’ın saçlarından geçirdi, onun öpüşünü her şeyiyle karşılık verdi. 
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Kasım homurtulu bir ses çıkararak biraz geri çekildi, ceketini çıkarıp attı. Gömleğinin düğmelerini çözerken, “Benden bu kadar önde 
olman çok kötü, bunu sen yapıyorsun,” diye mırıldandı. 

Gömleğinin düğmelerini çözdükten sonra Angelique’i çıplak belinden kavradı, onu bir yandan Öperken ellerini sırtında dolaştırdı. Şimdi 
göğüs göğüse duruyorlardı. 

Angelique’in dudaklarından bir haz iniltisi döküldü, daha fazlasını 
istiyordu. KasımTn gömleğini aşağı indirdi, ellerini onun biçimli 
omuzlarında dolaştırdı. 

Tenleri, dudakları birbirine değiyor, karışıyordu. Angelique, Kasım Tn kemerinin tokasını teninde hissedince ürperdi. Hiç bu kadar 
şiddetli bir arzuyla sarsıldığını hatırlamıyordu. Bir erkeğin karşısında 
bu kadar savunmasız kaldığını da hatırlamıyordu ama başka seçeneği 
yoktu. 

Zaman durmuştu. Angelique sadece Kasım’ın onu okşadığını, göğsünü avucunun içine alıp göğüs uçlarını sıkıştırdığını hissediyordu. 

Ardından Kasım eğildi, göğüs ucunu dudaklarının arasına aldı. Saf 
bir haz dalgası Angelique’in vücudunu sarmış, kasıklarına kadar ulaşmıştı. Kasım diğer göğsüne doğru geçerken Angelique ellerini onun 
saçlarında gezdiriyor, ismini sayıklıyordu. 

Bir an sonra Kasım önünde diz üstü yere çöktü, Angelique’in külotunu aşağı indirip, ayakkabılarının üzerinde bıraktı. Angelique’in bacaklarını okşarken bakışları bacaklarının arasına kenetlenmişti. 

Angelique ürpererek gözlerini yumdu, bütün vücudu beklentiyle 
titriyordu. Kasım ona dokununca uzandı, onu saçlarından kavradı. Kasım’ın her temasıyla daha da tahrik oluyordu, dizleri titremeye başlamıştı. Kalçaları, müthiş erotik bir ritimle hareket ediyor, giderek doruğa yaklaşıyordu. 

Bir süre sonra dayanamayacağı bir noktaya gelmişti, başını geriye 
attı, dudaklarından boğuk bir haz iniltisi dökülürken doruğa ulaştı. 

“Korumaların duyacak,” dedi Kasım ayağa kalkarken. Sonra Angelique’i kanepeye yönlendirdi. Angelique hâlâ hafifçe titriyordu. 

Kasım pantolonunun kemerini açtı, cebinden bir kondom çıkarıp 
taktı Bu sırada bakışlarını bir an olsun Angeîique’den ayırmamıştı. 
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Onun dizlerinin arasına yerleşti, eğilip tekrar göğüsleriyle ilgilenmeye başladı. O, göğüs uçlarını dudaklarının arasında sıkıştırırken 
Angelique kıvranıyor, hazla inliyordu. 

Kasım, “Beni istiyor musun Angelique?” diyerek onu boynundan 
öptü. “Duymak istiyorum, söyle.” 

“Evet,” dedi Angelique boğulur gibi. Alev alev bir ihtiras denizin¬ 
de kavruluyordu sanki. 

Kas un 1 m bir hareketiyle vücutları birleşti. 

Angelique bunu yaşamayalı o kadar uzun zaman geçmişti ki bir an 
durdu. 

“Ne oldu?” dedi Kasım endişeyle. 

“Sakın durma. 

Angelique’in en son istediği şey Kasım 1 ın durmasıydı. Vücudunu 
ona iyice yaklaştırırken davetkâr bir ifadeyle gülümsedi. Bir erkeğe 
böyle gülümseyebileceği aklına gelmezdi hiç. 

“Bu kez ikimizi birden duysunlar,” diye mırıldandı boğuk bir sesle. 

Kasım anlaşılmaz bir şeyler mırıldandıktan sonra öne doğru atıldı, 
tempolu bir şekilde hareket etmeye başladı. Angelique onu omuzlarından tutmuş, kendisine doğru çekiyordu. Dudakları birbirini buldu, birbirlerine doyamayacaklarmış gibi ihtirasla öpüşmelerini sürdürdüler. 

Nefesleri ve terleri birbirine karışırken, Angelique, “Sakın durma. ..” diye inledi. 

Biraz sonra aynı anda, aynı muhteşem doruğa ulaşmışlardı. 

Birbirlerinin haz çığlığını dudaklarıyla boğmuş, kimseye duyurmam ışlardı. 
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~ BEŞİNCİ BÖLÜM ~ 

KaSIM derin uyumuş olmalıydı, kendisini dinlenmiş ve cinsel 
açıdan tamamen doymuş hissediyordu. Kıpırdamak bile istemiyordu. 
Angelique’in vücudunun sıcaklığı onu battaniye gibi sarmıştı onu, gür 
saçları göğsüne ve boynuna dağılmıştı. 

Kasım, yaşadıkları şeyleri düşündü yeniden. Yumuşacık, pürüzsüz 
elleri hatırladı, sonra dolgun ve ıslak dudakları, onu ipek gibi saran 
bacakları... 

Kanepe ikisine de yetmemiş, yatağa geçmişlerdi. 

Angelıque Sauveterre, sevişmek için nazlanıyor gibi duran bir kadın için çok ateşli görünüyordu. Kasım onun yanında neredeyse tutuşacağını hissetmişti. 

Öte yandan, kontrolünü yitirmeye başlaması rahatsız ediciydi. Kasım, kalkıp Angelique’i evine bırakması gerektiğini düşündü. Ama 
daha bunu aklından geçirirken vücudu tepki gösterip, Angelique’e daha sıkı sarıldı. 

Hayır, bir gece yetmemişti. 

Uyu, dedi Kasım kendi kendine. Uyu, sabah doğru düzgün düşü- 


Gözlerini uzun süre kapalı tutamadı, tavandaki dekoratif süslemeleri izledi bir süre. 
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Daha önce de böyle, uykuyla uyanıklık arasında anlar yaşadığı olmuştu. Bir keresinde babasıyla çöldeydiler, babası çok rahat ve huzurluydu. Sadece iyi vakit geçirmeye çalışmışlardı. Sonra, onu bir daha 
göremeyeceğini bilerek, kardeşiyle geçirdikleri son günleri vardı. 

Kasım huzursuzca Angelique’e döndü, ona daha sıkı sarıldı. 

Angelıque derin bir içi geçirip pozisyonunu değiştirdi. Kasım onun 
da uyanık olduğunun fark etti. 

Angelıque, “Susadım ama kıpırdamaya üşeniyorum,” dedikten sonra yavaşça ayağa kalktı, banyoya gitti. 

Kasım musluğun açılma sesini duydu. Sonra AngeliqueMn üzerine 
bir bornoz geçirerek banyodan çıktığını görünce dirseğinin üstünde 
doğruldu. 

“Gelsene yatağa.” 

“Çok uzun bir akşam yemeği oldu,” dedi Angelique. “Basına daha 
fazla malzeme vermek istemiyorum,” diyerek yatak odasından çıktı. 


Angelique’in benliği dağılıp çözülmüş gibiydi. 


Kıyafetlerini toplayıp giyindi. Bu sırada Kasım da yanına gelmişti 
ama dönüp ona bakmadı. Ona bakacak olursa ve Kasım çıplaksa bir 
anda kendisini yine onunla yatakta bulacağından korkuyordu. 

Elbisesinin fermuarım çektikten sonra saçlarını düzeltti. Cebinden 
telefonunu çıkarıp baktı. Abisi, eve döndüğünde ona mesaj göndermesini istiyordu. 

“Gitmek zorunda değilsin.” 

“Seni bırakayım da uyu, epey yoruldun.” 

Kasım gülerek, “Ah senin şu dilin!” dedi. 

Sonra Angelıque’in yanına gelip onu kendisine çevirdi. 

“Eğer bana aynı zamanda zevk de veriyor olmasa lanet okurdum.” 
Angelique’in yanakları kızarmıştı. 

Kasım eğildi, onu öptü. 

“Şimdiyse bayılıyorum, tekrar merhaba diyeyim.” 

Dudakları bir an ayrıldıktan sonra yeniden, tutkuyla bir araya geldi. 
Kasım’ın dili, Angelique’in diline dokunuyor, onun içini ürpertiyordu. 
Angelıque mırıldanarak ona iyice sokuldu. 



42 Dani Collins 


Kasım başını kaldırdı, gözleri ihtirasla^parlıyordu. 

“Hadi, yatağa gel.” 

Angelique içinde müthiş bir çatışma yaşıyordu, gözleri yaşarmıştı. 

“Bu gecenin gizli kalmasını istiyorum,” diyebildi. “Eğer otelden 
yarın sabah çıkarsam, aslında çok güzel bir şeyi değersizleştirmiş olurum.” 

Kasım gözlerini kısarak ona baktı. 

“Yarın Londra’ya gidiyorum, benimle gel.” 

Angelique kendisini sadece bu gece için hazırlamıştı ama birden 
yüreği umutla doldu. Evet, belki daha fazlası da olabilirdi. 

Ama nasıl olacaktı bu? Programı gerçekten çok karışıktı. 

“Bunun devamının gelmeyeceği konusunda net olduğunu sanıyordum?” 

Kasım, “Sadece bir gece daha geçirmekten söz ediyorum,” dedi. 

Angelique acı bir ifadeyle gülümsedi. Kasım’ın bu ifadeyi ret olarak kabul etmesini umuyordu, yoksa yaşadıklarının devamının gelmeyeceği için üzüldüğünü düşünmesini istemezdi. 

“Ne kadar çok görüşürsek birilerinin bizi fark etme ihtimali de o 
kadar fazla olur.” 

“Hâlâ beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Tek engel buysa, hiç 
önemli değil.” 

“Tek engel bu değil,” diyerek biraz geri çekilmeye çalıştı Angelique. Bir sonraki hafta Berlin’e gidecekti, belki o zaman bir şeyler 
olabilirdi. Bunu düşünmesi gerekiyordu. 

Kasım onu kollarıyla sımsıkı sarmıştı. 

“Öyleyse ne zaman?” diye sordu. 

“Trella Paris’e geliyor.” 

“Yani?” 

“Kız kardeşinin kıyafetlerini hazırlamamız gerekiyor.” 

“Hasna, ona hazırladığınız her şeyi evliliğinin ilk gününde giymeyecek. Gecikmenin sorumluluğunu üstlenmeye hazırım.” 

Angelique, “Mesele o değil,” diyerek tekrar Kasım’ın kollarından 
kurtulmaya çalıştı. 

Kasım onu sımsıkı tutmaya devam etti, Angelique’in ne ondan 
uzaklaşmasına ne de yüzündeki ifadeyi gizlemesine izin veriyordu. 
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“Trella buraya geldiğinde, özellikle geceleri onu asla yalnız bırakmam/’ 

“Kaç yaşındasınız siz?” 

“Yirmi dört. Sakın yargılamaya kalkma.” 

Angelique, onun neler düşündüğünü tahmin edebiliyordu. Trella’ya 
bebek muamelesi yaptıkları doğruydu ama bunun sebepleri vardı. 

Gerçi Trella, Paris’e kendi başına gelecekti. Acaba diğer konularda 
da biraz daha özgür davranmaya hazır mıydı? 

Angelique, Kasım’ın kollarında durmuş, Trella’yı yalnız bırakacak 
olursa bunu ahilerine nasıl açıklayacağını düşünüyordu. Neyi vardı 
böyle? 

Berlin diye düşündü tekrar, böylece zaman kazanmış olacaktı. Kasım fazla hızlı hareket ediyordu. 

“Güvenlik problemi mi?” diye sordu Kasım. “Güvenlik ekibin de 
bizimle gelebilir.” 

“Hayır. Yani evet, onlar da mutlaka gelecektir. Henri’nin Londra’da tamamen güvenli bir evi var zaten. Problem, Trella. Ondan izin 
alırsam...” 

“Ben sevgilimle bir yere gitmek için kimseden izin almam.” 

“Hayır, anlamıyorsun.” 

Sevgili. Bu kelimenin telaffuz edilmesi Angelique’i heyecanlandırmıştı. 

“Anlat o zaman.” 

“Hayır.” 

Angelique, Trella’nın yaşadıkları hakkında asla konuşmazdı, aklına 
geldiğinde bile gözleri dolar, kendisini ölecekmiş gibi hissederdi. 

Kasım parmağını Angelique’in dolgun dudağında gezdirdi. 

“Ben seninle mi yatıyorum yoksa kız kardeşinle mi yatıyorum Angelique?” 

“İşte problem de bu Kasım. Kesinlikle problem bu.” 

ÎCasım, Angelique’in bazı kadınların manipülasyon aracı olarak 
kullandığı şekilde, mahcup rolü yaptığını düşünmüştü ama Angelique’in yüzündeki ifade gerçekti. Kasımdın içinden onu korumak geldi, ona daha sıkı sarıldı. 

Jamal’la, içindeki kendine zarar verme duygusu arasına girme alışkanlığı onu şimdi Angelique’le kız kardeşi arasına girmeye itiyordu. 
Angelique’i, zarar gördüğü belli olan bir şeyden uzak tutmak istiyordu. 

Angelique yine onun kollarından kurtulmaya çalışınca Kasım onu 
bıraktı, yerde duran pantolonunu giyerek fermuarını çekti. 

“Açıkla,” dedi sadece. 

“Açıklaması çok zor,” dedi Angelique çaresizce. “Mantıklı bile değil aslında ama böyle hissediyorum. Hassas ve duygularıyla hareket 
eden benim ne de olsa...” 

Kasım ise kendisini duygulardan uzak tutmayı, kendisini korumayı 
öğrenmişti. Çocukluğunda başkalarının acı çektiğini çok görmüştü 
çünkü; annesiyle Fatma’nın kralı kendi yanlarına çekmek için didişmelerini, sonra Jamal’in ruhunun eziyet çekmesini, Hasna’mn dinmeyen 
matemini... 

İnsan başkalarının duygusal acılarını iyileştiremiyordu, Kasım sadece kendisinin de yaralanmamasına çalışabilirdi. 

Angelique’in de geçmişten gelen yaraları olduğu belliydi. Kasım 
onun kendisine neden direnç gösterdiğini anlamak, ona yardım etmek 
istiyordu. 

“Aslında kaçırmayı düşündükleri bendim,” dedi nihayet Angelique. 
“Ben sessiz ve utangaç olandım. Matematiği kötü olan ve bu yüzden 
kendisine Özel hoca tutulan da bendim. O gün Trella dışarı çıkmıştı, 
her zaman dışarıda olmak, insanlarla konuşmak isterdi zaten. Matematik hocası onu görünce ben zannederek seslenmiş. Trella benim de 
birazdan çıkacağımı söylemiş ama adam onu kaptığı gibi götürmüş.” 

Angelique parmağını şıklattı. 

“Bir anda. Ramon tam o sırada dışarı çıkmış ama sadece Trella’nın 
minibüse bindirildiğini görmüş, uzun süre peşlerinden koşmuş.” 

Angelique’in dudakları bembeyaz olmuştu, saçım kulağının arkasına atarken eli titriyordu. 

“Yoksa...” 

Kasım sorusunu tamamlamadı. Nasıl bir insan dokuz yaşındaki bir 
çocuğu taciz edebilirdi ki? 
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“O beş gün ne yaşadıysa Trella’nın bildiği bir şey,” dedi Angelique 
sesi titreyerek. Ama onun da bildiği ve cevabın evet olduğu belliydi. 

Kasım, Angelique’in yanına geldi, buz gibi olmuş ellerini ellerinin 
arasına aldı. 

“Kendi başına kötü bir şey gelmediği ve kurtulduğun için suçluluk 
duyuyorsun,” dedi yavaşça. “Bunu anlıyorum.” 

Kasım gerçekten anlıyordu onu. Onun yerine Jamal hayatta olabilirdi. İkisi de kralın oğluydu, ufak özellikleri dışında birbirlerinden çok 
da farklı sayılmazlardı. 

“Suçluluk duygusu meselenin sadece bir kısmını oluşturuyor. O sırada çoktan önlenmiştik, zaten Trella’nın hedef alınmasının sebebi de 
buydu. Sauveterre İkizleri, Avrupa’yı kasıp kavuruyordu.” 

Angelique boğazını temizledi, güçlükle konuştuğu belliydi. 

“Babam bu durumu avantajımıza çevirdi. Trella’yla tıpatıp birbirimize benzediğimiz için, kamuoyunda etki uyandırmak için beni kullandılar. Trella’nın kurtulması için en küçük ipucunun bile önemi vardı. Babam beni bu şekilde kullanmayı hiç istemiyordu ama insan çaresiz kalınca...” 

Angelique’in gözleri dolmuştu. 

“Tüm o süre boyunca... İkizler arasında olduğu söylenen o bağ 
gerçek Kasım. Trella’yla aramızda var o bağ. Onun korktuğunu ve acı 
çektiğini hissediyordum, dayanılmaz bir şeydi. Sonra perişan bir şekilde aramıza döndüğünde onu da hissettim.” 

Kasım onu kollarına aldı, sıkıca sardı. 

Angelique, mutlak bir ölümden kurtulmuş ufacık, ürkek bir hayvan 
gibi titriyordu. 

Kasım yumuşak bir sesle, “Şimdi güvende kardeşin, öyle değil mi,” 
diye mırıldandı. “Hadi Angelique. Bütün bunlar yaşanalı çok olmuş. 
Trella artık güvende. İkiniz de güvendesiniz.” 

Angelique başını sallayarak burnunu çekti ama Kasım onun zihninde hâlâ karanlık anıların dolaştığının farkındaydı. Angelique, gömleğinin altından onun beline sarılmıştı, elbisesinin boncuklu işlemesi 
Kasım’ın tenine batıyordu. 

Kasım onun saçlarını okşadı, çenesiyle şakağını hafifçe ovdu. 

“Yine bir şey olur diye onu yalnız bırakmaya korkuyorsun yani.” 


d 
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“Her zaman bir şey olacak diye korku^rum.” 

Angelique ıslak yanağını Kasım’ın göğsüne yasladı. 

“Ben buyum Kasım; her an endişeliyim, içedönüğüm. Ama Trella 
kaçırıldığında güçlü olmam gerekiyordu. O zaman, ancak oymuşum 
gibi davrandığımda kameraların karşısına çıkıp, onun serbest bırakılması için yalvaracak gücü bulabilmiştim. Bazı yönlerden onun gibi 
davranmam gerekti hep. Eskisi gibi sakin, utangaç Angelique olamazdım artık. O güne kadar bana hep Trella destek olmuştu ama artık benim ona destek olmam gerekiyordu.” 

Angelique yanağını sildikten sonra başını tekrar Kasım’m göğsüne 
koydu. 

“Rahat ve mutlu genç kadınlar olmalıydık ama Trella aldatıldı. 
Eğer benim başıma aynı şey gelseydi Trella dünyayı ayağa kaldırırdı, 
bundan eminim. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Bazen kendimi 
onun gibi hissediyorum ve kendim olmak için ne yapmam gerektiğini 
kestiremiyorum.” 

“Bu gece kimdin?” diye sordu Kasım onun gozlerinm içine bakarak. 

“Bu akşam sadece bana aitti.” 

“Güzel. İşte doğru cevap bu.” 

Kasım ona daha sıkı sarılırken Angelique, “Ama böyle bencil olup 
canımın istediği şeyi elde edemem. Bunu Trella’ya yapamam, anlıyor 
musun?” 

“Başka birinin hayatını yaşayamazsın, öyle değil mi?” 

Kasım, Jamal’in sorununu çözmek için ne kadar çok uğraşmıştı. 

“Kimseyi sonsuza dek kanatlarının altına alıp koruyamazsın, bu 
ikiniz için de haksızlık olur. Hepimiz kendi hayatlarımızdan sorumluyuz.” 

“Biliyorum,” diye mırıldandı Angelique. “Hayatımı kız kardeşimin 
hayatından ayırmak zorundayım, ikimiz de biliyoruz bunu. Ama Trella’yı bunun için zorlayamam, senin zorlamana da izin veremem. Anlayacağın, anlık kararlarla hareket etmem ben, önce düşünürüm. Angelique’ın seninle bir yere gelmesini istiyorsan önce onun bunu kafasında 
iyice tartmasına izin vermek zorundasın.” 
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Kasım ona dikkatle baktı, onun da fazla zamanı yoktu. Babası ona 
bir an önce bir gelin bulmak gerektiğinden söz ediyordu. 

“Ne kadar zaman istiyorsun? Yarın sabah toplantılarım var, daha 
sonra gelirsen ona göre ayarlayabilirim kendimi.” 

“Ben de işlerimi ayarlayabilirim ,’ 1 dedi Angelique. “Annemi arayıp, Paris’te Trella’yla kalıp kalamayacağını sorayım. Kimse sana hayır diyemez mi Kasım?” 

“Bunun zaman kaybı olduğunu hemen anlarlar ama senin anlaman 
biraz vakit alıyor.” 

“Üstüme gelme, bir metre kumaştan kusursuz bir kare kesebilirim 
ama matematikte hâlâ çok zayıfım,” dedi Angelique. “Şimdi gidip rujumu tazeleyeyim.” 

“Önce buraya gel,” diyerek onu kendine çekti Kasım. 

“Hayır demek sadece rujun boşa gitmesi demek olacak, öyle değil 
mi?” 

“Bak sen! Çabuk öğreniyörmüşsün aslında!” 

Angelique kızıyormuş gibi yaptıysa da dudakları buluşmuştu bile. 
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- ALTINCI BÖLÜM ~ 

IhTİYA Ç duyarsam ararım. 

Angelique, Londra’ya varmıştı ama Trella’nın sözleri zihninde 
yankılanıyordu. Trella’nın Paris’te bir gece yalnız kalacağını aileden 
kimseye söylememişlerdi. Ahilerinin, Trella’nın tek başına yaptığı kısa 
uçak yolculuğu için bile telaşlandığını görünce bunu kendilerine saklamanın daha iyi olacağına karar vermişlerdi. 

Trella, yalnız uçak yolculuğu yapma sınavını başarıyla geçtiği için 
çok mutluydu. Angelique de buna çok sevinmiş, onunla gurur duymuştu. 

Yine de onu yalnız bıraktığı için kendisini kötü hissediyordu Angelique. Trella güvendeydi. Modaevinin en üst katındaki daireleri ultra 
güvenlikliydi. Binada her an birileri vardı ama dairenin kendi girişi, bir 
panik odası ve ofise özel bir geçişi vardı. 

Trella, Angelique’in kendisi için bir şey yapmasına çok sevinmişti. 
Benim yüzümden çok uzun süredir her şeyini erteliyorsun Angelique, 
hem Henri yle Cinnia ’nın durumunu çok merak ediyorum. Ne öğrenebilirsen bana da haber ver, demişti ona. 

Angelique gülmüştü ama Trella’nın başına kötü bir şey gelecek gibi olursa kendisini asla affetmeyecekti. 
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Öte yandan, Kasım’ı yeniden göreceği için biraz gergindi. Bu, alışık olmadığı bir ruh haliydi. Trella’nın yaşadıklarından sonra, ergenlik 
yıllarında oğlanlardan ve cinsellikten hep uzak durmuştu. Nihayet binleriyle çıkmaya başladığında ise, babasının ve abilerinin standartlarına 
yaklaşacak birilerini bulmakta zorlanmıştı. Çıktığı adamlar ya onun 
sınırlarından yılmışlar, ya da Angelique onların ününden yararlanmaya 
çalıştığını hissederek hayal kırıklığına uğramıştı ama gerçek anlamda 
hiç kırılmamıştı. 

O güne dek hiçbir erkeğe kapılmamıştı, kimse onun duygularında 
derinlemesine yer etmemişti ve Angelique hiçbir erkeğin ailesiyle 
onun arasına girmesine izin vermemişti. 

Kasım’dan etkilendiğinin farkındaydı ve bu onu korkutuyordu. Kasım, kelimenin tam anlamıyla büyülemişti onu. Angelique ona karşı 
tamamen savunmasız olduğunu hissediyordu. 

Trella’ya, Kasım’la geçirdiği gecenin ayrıntılarından söylememişti 
ama kardeşi, “Onunla yattığını biliyorum, inkâr etme. Aslında biraz 
kıskandım, iyi anlamda. Hayatta neler kaçırdığımı anlamamı sağladı 
bu, ” demişti ona. 

Bu, Angelique’i iyice utandırmıştı. Ama Trella’nın onun vücut dilini çok iyi okuyabildiğinin farkındaydı. Hissettiklerini ya da düşüncelerini gizlemeye çalışsa bile Trella onun neler yaşadığını her halinden 
anlayabilirdi. 

Trella onunla dalga geçmemişti bile. Angelique, onun gece yalnız 
kalma konusunda kararlı olduğunu anlamıştı. 

Kasım onun suçluluk duygusu yaşadığını söylerken haklıydı. Angelique, daha önceki ilişkilerinden kolayca vazgeçmesinin sebebinin 
bu olup olmadığını düşündü. Kız kardeşi acı çekerken kendisinin iyi 
vakit geçirmesi, Angelique’e her zaman ona ihanet ediyormuş hissi 
vermişti. 

Şimdi, bir adamın peşinden Londra’ya geldiği için kendisini hâlâ 
ona ihanet ediyormuş gibi hissediyordu ama sadece bir gecelikti bu 
macera. Angelique daha fazlasını istese bile Kasım bu konuda herhangi bir vaatte bulunmamıştı. 

Daha fazlasının ne anlama geldiğini de bilmiyordu aslında Angelique. Sanatçı ruhu, yaşadığı şeyin çok yeni olduğunu ve yakından 
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gözlemlemesi gerektiğini söylüyordu oıf&. İnsanın bazen güdülerine 
göre hareket etmesi gerekirdi. 

Peki bu gerçekten içgüdü müydü? Yoksa bencillik miydi? i 

Her ne olursa olsun, Angelique’i kendisine çektiği kesindi. Kasım’dan gelen tek satırlık mesaj bile kalbinin hızlı hızlı atmasına yetmişti, onunla bir saat sonra abisinin dairesinde buluşacaklardı. 

Burası aslında aileye aitti. Angelique, Henri’nin New York’ta olduğunu biliyordu. Cinnia’nın kendi evinde kaldığını tahmin ediyordu 
ama yine de ona mesaj göndermiş, Londra’ya geldiğini haber vererek 
yemeğe çıkmayı önermişti. Cinnia hemen cevap vermiş, annesiyle 
kaldığını, ne yazık ki ona uğrayamayacağını söylemişti. 

Angelique eve geldikten sonra çantasını, Trella’yla kullandıkları 
odaya koydu, dolapta şarap olup olmadığını kontrol ettikten sonra salona geçti. Kasım’la dışarıda mı yemek yiyeceklerdi acaba? Öyleyse 
nereye gideceklerdi? Ne giymeliydi? 

Aklına paparazziler gelince Angelique içini çekti. Bu sırada sehpanın üzerindeki kurye zarfı dikkatini çekti. Zarf açılmış, içindeki mücevherler sehpanın üzerine saçılmıştı. Yüzbinlerce avroluk mücevher 
vardı burada! 

Angelique yüreği sıkışarak kanepeye oturdu. Önce Trella’ya mesaj 
atmayı düşündü ama Henri içlerinde mahremiyetine en düşkün olanlarıydı. Angelique’in zarfı ve mücevherleri gördüğünü bilse onu öldürürdü. Angelique bunu Trella’yla bile paylaşamazdı. 

İyi ama, ne olmuştu burada? 

Henri asla evlenmemek konusunda kararlıydı ama Cinnia’yla çok 
iyi görünüyorlardı. Angelique, Cinnia’mn onu gerçekten sevdiğinden 
emindi. Acaba Henri’nin hediyelerini ona iade edecek kadar kötü neler 
yaşamıştı Cinnia? 

Bu ona ilişkilerin ikiye ayrıldığını yeniden hatırlatmıştı; geleceği 
olanlar ve sona erenler. Onun Kasım’la ilişkisinin hangi türe girdiğini 
düşününce yüreği sıkıştı. 

Ama onların arasında böyle sert bir sahne yaşanmayacaktı çünkü 
onlar, Henri’yle Cinnia gibi iki yıllarını birlikte geçilmeyeceklerdi. 

Angelique, onlar için üzülmüştü. Mücevherleri tekrar zarfa koyarken, hep Cinnia’nın bileğinde gördüğü bileziğe dikkatle baktı. Pembe 
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ve beyaz pırlantalarla süslü bu zarif bileziği Cinnia hiç çıkarmazdı. 
Angelique onun bunu da iade etmesine gerçekten çok şaşırmıştı. Bileziğin olağanüstü bir işçiliği vardı, Angelique, bir marka ya da isim 
görebilme umuduyla iyice inceledi ama bir şey göremedi. 

Bu sırada kapının açıldığını duyunca dönüp baktı, Kasım’dı gelen. 

Angelique, “İçeri nasıl girebildin?” dedikten sonra, sanki Kasım 
kement atıp onu kendisine çekmiş gibi kapıya gitti. 

Kasım ona sarılıp öptü. 

“Beni özlemişsin,” diyerek geri çekildi sonra. 

“Sen beni özlemedin mi?” 

Kasım onu kalçasından tutarak kendisine çekti. 

“Seni düşünüp durdum hep.” 

“Güzel,” dedi Angelique rahat bir ifadeyle. “Ama hâlâ binaya nasıl 
girebildiğini merak ediyorum. Binaya sadece burada oturanlar girebilir.” 

“Doğru. Bu sabah binada kendime bir daire alınca güvenlik kodunu 
verdiler. Gidip bakalım mı?” 

“Bu sabah buradan bir daire mi aldın?” 

Angelique de zengin bir ailede yetişmişti ama burada bir dairelerinin olmasının tek sebebi, babalarının ölümünden hemen önce, daha bu 
apartman tasarım aşamasındayken satın almış olmasıydı. Yoksa, yerinden dolayı burada ev sahibi olmak isteyen zengin ve ünlü isimlerin 
sayısı hayli kabarıktı. 

Galiba Kasım’ın servetini ve nüfuzunu hafife almıştı. 

“İyi bir yatırım. Annem Londra’yı çok sever,” dedi Kasım omuz 
silkerek. “Ben kalmasam bile o kalır. Bundan da önemlisi, senin bu 
şekilde daha rahat edeceğini düşündüm. Bu arada, mucize eseri, hakkımızda hiçbir şey yayınlanmamış. Ortalıkta fazla görünmeyerek bunu 
kutlamamızın daha iyi olacağını düşündüm. Bir iki saat sonra yemeğimizi getirecekler.” 

“Burada da kalabilirdik.” 

“Ailesinin evinde bir kızın odasına girmem.” 

Hayır, bunun yerine sadece bir geceliğine kullanacak bile olsa birkaç milyon poundluk bir daire alırdı! Kendisi için. 
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Angelique bundan fazla bir anlam çıkarmaması gerektiğini hatırlattı kendisine. 

“Üstümü değiştireyim mi?” 

Angelique’in üzerinde kendi tasarımı olan ve yola çıkarken giydiği 
mavi etekle sarı bluz vardı. 

“Çok güzel görünüyorsun. Hem kıyafetlerin sadece asansördeyken 
üzerinde kalacak.” 

“Pul koleksiyonunu gösterecekmiş gibi yapmayacaksın bile, öyle 
mi?” 

Angelique, ellerini beline koyarken Cinnia’nın bileziğinin hâlâ 
elinde olduğunu fark etti. 

“Dur şunu bırakıp telefonumu alayım.” 

“O nedir?” 

Angelique elini açıp bileziği gösterdi. 

“Herin’nin Cinnia için aldığı bir şey.” 

Abisinin uzun süreli ilişkisi basında epey yer almıştı ama yine de 
Angelique bu konuda bir şey söylemeyecekti. 

“Ona nereden aldığını sormak istiyordum,” diye devam etti bu 
yüzden. “Şu ayrıntılara baksana! Pırlantaları tutan çıkıntıların her birisi 
tek tek işlenmiş, çok ince bir işçilik var. Hiç böyle bir şey görmüş 
müydün?” 

Kasım bileziği eline alıp incelerken yüzünde neredeyse acı dolu bir 
ifade belirmişti. 

Sertçe, “Hayır,” diyerek bileziği Angelique’e geri verdi. “Gidelim.” 

“Ne oldu?” 

“Yok bir şey.” 

Angelique onun yalan söylediğinin farkındaydı ama bir şey demedi. Bileziği zarfa koydu, telefonunu aldı, birlikte Kasım’ın yeni aldığı 
daireye çıktılar. 

İçeride hafif bir boya kokusu vardı, epey eşya ve tablo getirilip yerleştirilmişti bile. Kasım’ın adamlarının iyi iş çıkardığı belliydi. 

Daireye girdikleri anda Kasım, Angelique’i kollarının arasına aldı, 
ihtirasla öptü. Sanki ondan karşılık bekliyormuş gibi, neredeyse saldırgan bir şekilde öpüyordu. Angelique’in Paris’teki gece olduğu gibi, 
kendisini tamamen bırakmasını istiyor gibiydi. 

Angel^ue’in kanı yine kaynamaya başlamıştı. 

“Önce evini bir görseydim keşke,” dedi yine de. 

Kasım geri çekilerek, “Nasıl istersen,” dedi ama bundan çok da 
| memnun olmadığı belliydi. 

“Sen gördün mü?” 

! Kasım onu tepeden tırnağa süzüp, “Bu daha çok ilgimi çekiyor,” 
I dedi sadece. 

Kasım’ın arzulu bakışları Angelique’in içini titrettiyse de aslında 
! onun başka bir şeyi gizlemeye çalıştığını hissediyordu. 

I “Kasım,” dedi Angelique elini onun çenesine koyarak. “Neye bozuldun?” 

! “Bozulmadım.” 

Kasım onun dokunuşundan uzaklaştı, bara doğru gitti. “Çocuklar 
bozulur. Şarap ister misin?” 

“Bilezikle ilgili bir şey canını sıktı. Yoksa tanıdık mı geldi? Ne olduğunu söylemezsen kendi senaryomu yazacağım.” 

Kasım iki kadeh çıkarırken, “Hayır, görmedim,” dedi. “Ama işçiliği JamaPin işçiliğini hatırlattı bana. Kardeşim mücevher tasarlardı.” 

Kasım şişenin mantarını ustalıkla çıkardı. 

I “Babam bundan nefret ederdi, bunu kendi erkek tavrına bir başkal- 
| diri olarak görürdü, daha doğrusu hakaret gibi gelirdi ona. Oğlunun 
sanatçı ruhlu olmasından utanırdı. Annem de bunu kendi lehine kullanırdı.” 

“Ne demek istiyorsun?” 

“Jamal, Fatina’nın, yani babamın ikinci karısının oğluydu. Annemse...” 

Kasım şişeyi kenara bıraktı, gözleri öfkeyle parlıyordu. 

“Çocuklar silah olarak kullanılmamalı ama annem JamaPin hatalarını bulmaya bayılır, her fırsatta onun yüzüne çarpardı. Fatina’yı küçük 
düşürmek için elinden gelen her şeyi yapardı ama sinsice hareket ederdi. Ufak ufak deşerdi, binlerce minik kesikle öldürmek gibiydi bu.” 

“Korkunç.” 
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“Öyleydi. Babam, bunların da etkisifîe Jamal’i gurur duyabileceği 
bir evlada dönüştürmeye çalıştı, annemin saldırılarından ancak böyle 
kurtulabileceğini düşünüyordu. Jamal bir değişseydi, ortada bir sorun 
kalmayacaktı sanki. JamaPin o dönemde yaşadıkları aklıma gelince 
hep öfkeye kapılırım.” 

“Babam ikna etmenin bir yolu yok muydu?” 

“Buna mı?” Kasım kadehini Angelique’in kadehiyle tokuşturdu. 
“Benim için çok önemli değil ama Zhamair’de alkol kesinlikle yasaktır. Bunun dinle de ilgisi yok çünkü ülkemde Müslümanlar kadar Hristiyanlar ve Yahudiler de yaşıyor. Sadece babam izin vermiyor.” 

“Ama sen orada değilken istediğin gibi davranabiliyorsun. Kardeşin de öyle yapamaz mıydı? Kusura bakma, sanki onun babana sırtını 
dönüp ülkesinden ayrılması kolaymış gibi konuşuyorum ama...” 

“Hayır, kolay değildi çünkü aynı zamanda annesiyle dört kardeşinden ayrılması gerekecekti. Babamm onu reddetmesi kalbini derinden 
kırmıştı, onun saygısını kazanmayı çok istiyordu. Onun için içinden 
çıkılmaz bir durumdu bu.” 

“Nasıl öldü?” diye sordu Angelique yavaşça. “İntihar mıydı?” 

Kasım uzun süre bir şey demeden kadehine baktı. Nihayet, “Araba 
kazasıydı,” dedi. “İş için Fas’a gitmiştik. Jamal tek başına, okyanus 
kıyısında uzanan yolda dolaşmaya çıkmıştı. Normalde dikkatsiz ya da 
pervasız birisi değildi ama üzerinde çok fazla baskı vardı. Babam onun 
mücevher tasarımı işini bırakıp benimle çalışmasını ve münasip bir 
evlilik yapmasını istiyordu.” 

Kasım 1 ın o günlere döndüğü belliydi, yüzünde hüzünlü bir ifade 
vardı. 

“Araba yol kenarındaki bariyerleri aşarak kayalıklara yuvarlanmış. 
Haberi babama vermek zordu ama Fatina’yla Hasna’ya ve diğer küçük 
kardeşlerime söylemek...” 

Angelique kadehini kenara bıraktı, Kasım 1 ın yanına gelip ona sarıldı. 

“Affedersin.” 

“Neden? Seninle bir ilgisi yok ki.” 

Kasım kadehini bırakmamıştı, diğer eli de yan tarafındaydı, Angelique’in ona sarılmasına bir tepki vermemişti. 
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“Sana o günleri hatırlatmama lıydım.” 

“Sen değil, bilezik hatırlattı.” 

“Ve sen de benim sana güzel şeyler düşündürmemi istedin.” 

Angelique parmaklarım Kasım’ın gömleğinin üzerinden, sırtında 
gezdirdi. 

“Şimdi düşündüreceğim, eğer istersen.” 

“Hani evi gezecektin?” 

“Tıpkı buna benzeyen bir ev biliyorum zaten,” dedi Angelique. 
“Ama bu hiç tanımadığım bir bölge.” 

Ellerini Kasım’ın göğsüne koyduktan sonra yavaşça yukarı doğru 
çıktı, ceketini omuzlarından aşağı indirdi. 

“Her yerini keşfetmek istiyorum.” 

Kasım onu kalçalarından kavrarken, “Önümüzdeki bir saat boyunca sadece tavanı keşfedebilirsin,” dedi ihtiras dolu bir sesle. 

Angelique rahatlamıştı. 

“Belki de tavanı seyreden sen olursun, bu hiç aklına gelmiş miydi?” 

Kasım, Jamal’le ilgili neredeyse her şeyi anlatmıştı Angelique’e. 
Bir kadının, iç dünyasına bu kadar girmesine izin vermiş olmasına 
inanamıyordu. 

Angelique’in sırtını okşarken onun teninin pürüzsüzlüğüne bir kez 
daha hayran kaldı. 

Kadınlarla ilişkilerini, batıya geldiği zamanlarda yararlandığı bir 
konfor olarak görmekten ziyade, iş ilişkileri gibi görürdü Kasım. Bazıları çok kısa sürerken bazıları daha uzun sürerdi ama hepsinde mutlaka 
pazarlıklar ve alışverişler söz konusuydu. Yattığı kadınlar onun hayatını yeniden düzenlemesini gerektirmezdi, en fazla libidosunu harekete 
geçirirdi. 

Ama Angelique çok şaşırtıcıydı. Kasım sırf onun ilişkilerini gizli 
tutma, ayağa düşürmeme isteğini yerine getirebilmek için hiç hesapta 
yokken dünyanın parasını vererek bir daire satın almıştı. Aslmda Angelique’le birlikte görünmek onun hoşuna bile giderdi. 
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Kasım her zaman babasıyla kardeşijften daha iyi olduğunu, problemleri olmadan öngörebildiğim düşünürdü. 

Peki yarın Angelique’le tanıştığımıza memnun oldum diyerek ayrılabilecek miydi? 

Angelique, “Ben uyanığım,” diyerek içini çekti, ona döndü. “Gerçekten önümüzdeki hafta benimle Berlin’de buluşabilecek misin?” 

“GÖZ önünde olmamaya çalıştığımızı sanıyordum.” 

Angelique sıcacık bir ifadeyle gülümsedi. 

“Aslında bu geceden sonra benimle görüşmek isteyip istemediğini 
soruyordum.” 

Kasım, elini Angelique’in bacağında dolaştırırken, “Hızımız başımı 
döndürüyor ama bende sana hafta sonu kalır mısın diye soracaktım. 
Pazar günü annemle kız kardeşimi Zhamair’e götürmem gerek ama 
onları daha geç bırakmayı ayarlayabilirim.” 

Kasım’ın aynı zamanda ertesi günkü Zhamair Dış İşleri Bakanı ve 
İngiliz meslektaşıyla öğle yemeği toplantısını da iptal etmesi gerekiyordu. 

“Hafta sonu kalmayı planlamamıştım.” 

Kasım, Angelique’in gözlerinde yine aynı endişeli ifadenin belirdiğini fark etti; kız kardeşi. 

“Olmaz mı yani?” dedi biraz gerilerek. 

Angelique’in bakışlarında şimdi suçluluk duygusuyla istediği gibi 
davranma arzusu çatışıyordu. İçini çekti. 

“Ne yapabilirim, bakacağım.” 

Kasım yine onu okşamaya başladı. Bir kadının ona direnç göstermesine alışkın değildi, Angelique’in ona boyun eğmesini istiyordu. 

Angelique’i sırt üstü çevirdi, öpmeye başladı. Dudakları onun vücudunda dolaştıkça Angelique kıvranıyor, yay gibi geriliyordu. 

“Ne istiyorsun, söyle,” dedi Kasım boğuk bir sesle. 

“Biliyorsun...” diyebildi Angelique soluk soluğa. 

“Bunu mu yoksa?” 

Vücutları birleşirken nefesleriyle haz iniltileri de birbirine karıştı. 
Tek vücut olmuşlardı, birlikte aynı doruğa doğru çıkıyorlardı. Kasım, 
Angelique’in bacaklarını beline sıkıca sarmasıyla, istediği o zafer hissine ulaşmıştı, kendilerini aynı anda müthiş haz dalgalarının önüne 
bıraktılar. 

Kasım’la yaşadıkları karşısında Angelique hâlâ şaşkınlık yaşıyordu. Onu şaşırtan sadece Kasım’ın ihtirası değil, kendisinin de çok istekli davranıyor olmasıydı. Daha da önemlisi, Kasım, Angelique için 
dünyanın en önemli kişisi olmuştu sanki, onun ellerini vücudunda hissederken başka bir şey düşünemez hale geliyordu Angelique. 

Ellerini Kasım’ın ter içinde kalmış göğsüne koydu. 

“Ne oldu?” 

Kasım onun elini tuttu, parmağının ucundan hafifçe ısırdıktan sonra aynı yeri öptü. 

“Berlin için söz veremiyorum ama elimden geleni yapacağım. 
Yetmez mi?” 

Angelique, Kasım’la görüşmeyi nasıl sürdürebileceklerini düşünüyordu. Kasım, görüşecekleri her kentte bir ev satın almayacaktı herhalde, bu hiç de mantıklı gelmiyordu kulağa. 

“Hasna gazetelerde hakkımızda yayınlanmış bir habere rastlarsa ne 
olacak?” 

“Özel hayatımla ilgili olarak kardeşime fikir soracak değilim.” 

İşte, mesele buydu. Kasım, Trella’ya kızgındı. Angelique irkildi, 
Kasım’dan uzaklaşmaya davrandı. 

“Tamam, belden aşağı vurdum galiba,” diyerek ona sarıldı, öpmeye 
çalıştı Kasım. 

“Hayır! Sadece bir öpücükle bunu unutturamazsın bana.” 

Kasım içini çekti. 

“Bak, ben şımartılmış bir insanım. Hiçbir zaman ikinci planda olmadım, Kimseye hayatımla ilgili hesap vermedim.” 

“Ama benim geri planda kalmam bekleniyor yine de.” 

Angelique, Kasım’ın ona biraz öfkelendiğini anlamıştı. 

“Bütün hafta toplantılarım var,” dedi Kasım soğuk bir sesle. “Bölgemizin en önemli liderleriyle yuvarlak masa toplantılarımız olacak. O 
bölgeyi biraz biliyorsan ne kadar önemli sorunlar olduğunu da tahmin 
ediyorsundur. Toplantıya ben katılmazsam babam katılacak ve ülkemi 
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taş devrine gönderecek. Konferanstaki toplantılar rahatlıkla önümüzdeki haftaya sarkabilir. Berlin’de kalma konusundaki çekincemin tek 
sebebi bu.” 

“Peki, benimki bir öneriydi sadece.” 

“Senin ne işin var Berlin’de?” 

“Bir moda ödülleri gecesi var. Daha sonra şampanyalı bir davet 
olacak. Programın sunucusu olduğum için gitmemezlik yapamam. Sana muhtemelen çok sıkıcı gelecektir.” 

“Bu işleri çok yapıyor musun? Genellikle kiminle gidersin?” 

Angelique, Kasım’ın sesinde hafif bir kıskançlık sezmişti. 

“İş arkadaşlarımla, bazen de ahilerimden birisiyle. Bu akşam bir 
yerde olmam gerekiyordu ve...” derken sözünü tamamlamadan sustu 
Angelique. Bir vakfın daveti vardı ama Trella’nın geleceğini öğrenince 
gitmekten vazgeçmişti. 

“Trella’yla bir konuşmam gerek,” diyerek yataktan fırlayıp salona 
geçti. 

Angelique, hiç yapmadığı şeyleri yapıp sorumluluklarından kaçtığı, kız kardeşini yalnız bıraktığı için kendisini tuhaf hissediyordu. Kasım’ın, üzerindeki etkisiydi bu. 

Bu sırada Kasım da yatak odasından ÇLkarak salona gelmişti. Ona 
bakmak bile Angelique’in aklım başından almıştı, hayranlıkla ona baktı. 

Kasım, “Şunları bir an önce yemezsek buz gibi olacak bunlar,” di- j 
yerek masanın üzerindeki yiyeceklerden bir şeyler atıştırdı. I 

Yemek siparişleri geleli bir saatten fazla olmuştu ama birbirleriyle 
ilgilenmekten dönüp yemeklere bakmamışlardı bile. 

Kasım onun kendisine nasıl baktığını fark edince gülümsedi. 
i “Tabii senin aklında başka bir şey yoksa?” 

Angelique yutkundu. Evet, Kasım’ın Berlin’de olmaması en iyisiydi. 

“Kardeşinle konuştun mu?” diye sordu Kasım. 

Angelique dudağım ısırdı, ona tereddüt ederek baktı. 

“Acele etmene gerek yok dedi.” 

i I 
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Kimsenin kapsama alanına girmeden, uçabildiğin kadar uç diye 
mesaj atmıştı Trella ona. Ama Angelique kardeşinin hislerini sezebiliyordu. Trella korkmamıştı belki yine de rahatsız olduğu kesindi. 

Aralarında sadece birbirlerinin anlayacağı özel bir dilleri vardı 
Trella’yla. Angelique, Trella’nın ona Londra’da kalmasını söylediğini 
anlamıştı. Kardeşi, kesinlikle iyi olduğunu söylerken, onun bir ergen 
gibi özgürlüğünün tadını çıkarmasını söylüyordu aslında Angelique’e. 

Angelique ona ihanet ettiğini düşündüğünden görüntülü görüşme 
yapma girişiminde bulunmamıştı bile. Hele hele üzerinde Kasım’ın 
bornozu varken kardeşinin karşısına çıkmayı hiç istemiyordu. 

Kasım ona sarıldı. 

“Öyleyse hafta sonu kalıyorsun.” 

“Başka seçeneğim var mı?” diye takıldı Angelique ona. 

Kasım parmağını onun çenesinde gezdirdi. Hafif özür diler gibi bir 
ifade vardı yüzünde ama yine de sadece, “Eğer ben bir şeyin olmasını 
istiyorsam fazla bir seçeneğin yok,” dedi. 

Sonra eğildi, Angelique’i büyük bir tutkuyla öptü. 
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~ YEDİNCİ BÖLÜM ~ 

AnGELIQUE fazla bir şey yemeden şarap içtiği zamanlarda hafif 
çakırkeyif olması dışında asla sarhoş olmazdı ama Kasım’la Londra’da 
geçirdikleri günlerden sonra bir türlü kendisine gelemiyordu. , 

Bir an, Kasım’la birbirlerine doyamıyorlarmış gibi sevişmelerini j 
hatırlıyor, içi titriyordu. Hemen arkasından müthiş bir depresyona sürüklendiğini hissediyordu çünkü Kasım’dan bir daha haber almayacağından emindi. Uçaklarını beklerlerken Kasım’ın onun saçlarını okşayıp onu öpmesi bunun bir işaretiydi sanki. İkisi de onları bekleyen şeyi ( 
biliyordu. 

Nihayet Kasım onu bırakırken, “Benden bir süre haber alamayacaksın,” demişti. “Seninle Berlin’de buluşmaya çalışacağım. Eğer bunu yapamazsam daha sonraki hafta için bir şey ayarlamaya çalışırız.” ı 

Angelique net bir şekilde ayrılmış olmalarını tercih ederdi, öyle bir | 
şeyle başa çıkması daha kolaydı. Bu şekilde, umutla üzüntü arasında ( 
gidip gelmek çok yıpratıcıydı. 

Trella, Angelique’in dalgınlaşmasını fark ettiyse de bir şey söylemedi, Hasna’nın gardırobunu yetiştirmek için çok yoğun çalışıyordu. 

Angelique, kardeşinin onunla yüzleşmemek için kendisini iyice işi- j 
ne verdiğini tahmin ediyordu ama Angelique'in Londra kaçamağı sa- j 
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yesinde gerçekten de programlarının gerisinde kalmışlardı. Angelique, 
Trella’nın işleri yoluna koymak için uğraşmasına minnettardı. 

Böyle koşturmak geçen bir dönemden sonra Angelique kendisini 
Berlin’deki otel odasında, elinde telefonu, Kasım’dan mesaj gelmesini 
beklerken buldu. Bir gün önce ona bütün programını göndermiş ama 
ondan ses çıkmayınca paniğe kapılmaya başlamıştı. 

Bu akşamki etkinlik, kaldığı otelde düzenleniyordu. Angelique’in 
kaldığı süit son derece ferah ve konforluydu. Angelique, etkinlikten 
döndüğünde kendisini küvette şımartmaya karar verdi, şimdiden sıcak 
suyla doldurmuştu küveti. 

Kasım ortalıkta görünmediğine göre üzüntüsünü bir şekilde dağıtması gerekecekti. Aslında Kasım’dan haber çıkmamasına şaşırmamıştı 
ama gerçekten üzülmüştü. 

Ağlamamaya çalışarak elbisesini giydi, saçlarını ve makyajını yaptı. Aynada kız kardeşinin yüzünü görünce, Teşekkürler Trella , dedi 
kendi kendine. 

Bu akşam için yanında Trella’nın tasarımlarından birisini getirmiş 
olsaydı daha iyi hissedecekti galiba kendisini. Kardeşinin tasarımları 
daha dikkat çekici ve net olurdu. Angelique’in tasarımlarıysa daha içe 
dönük bir hava taşırdı. 

Bu akşam pastel mavi, kolsuz ama eteği cıva gibi hareketli bir elbise giyecekti Angelique. Elbisenin üst kısmında açık renkli ve incecik 
bir dantel vardı, ikiye ayrılıyor, eteğinin üstüne iniyordu. Angelique 
saçlarını yüzünden geriye doğru tokalarla tutturdu ama toplamadı. 

Işığı yansıtan kristal küpelerle, tam boynuna oturan kadife şeritli 
bir gerdanlık taktı. Şeridin tam ortasında, küpeleriyle uyumlu, parlak 
bir taş vardı. Taşın arkasına yine bir panik düğmesi yerleştirilmişti. 

Angelique, böyle bir korunma endişesi olmadan yaşamanın nasıl 
bir duygu olacağını düşündü, örneğin bir prensin hareminde yaşamak 
nasıl bir şey olurdu acaba? Dudağını büktü, pek hoş olmayabilirdi. 

Aynada kendisine son bir kez baktıktan sonra odadan çıktı. Aslında 
KasımTn bu akşam gelmemesi daha iyi olmuştu galiba çünkü Angelique’in bir yere gideceği önceden belliyse basının ilgisi her zaman çok 
daha fazla olurdu. Hatta Maurice, patlayan flaşlardan etkilenmemek 
için özel bir gözlük takardı. 
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Maurice her zamanki gibi onu kapıda bekliyordu, asansöre bindiklerinde, “Je m ’ excuse ,” dedi. “Bazı fotoğraflar yayınlanmış, gerçek 
olduklarının araştırılmasını ve teyit edilmesini istiyorum.” 

“Prensle benim mi?” 

“Evet,‘prens 1 deniyor ama...” \ 

“Umurumda değil,” diyerek kestirip attı Angelique. 

Bu sırada asansör durdu, bir iki model daha asansöre bindi. Birisi, 
meşhur Sauveterre İkizlerinden birisiyle aynı ortamda bulunduğu için 
çok heyecanlanmıştı, Angelique kadının fotoğraf talebini geri çevirmedi. 

Biraz sonra, davetin verildiği balo salonunun bulunduğu kata indiler. Angelique’in geldiğini görünce gazeteciler çılgına döndü. 

Maurice, Angelique’i onların arasından geçirerek kapıya doğru 
yönlendirirken ileride smokinli bir adam dönerek Angelique’e baktı. 

Kasım oradaydı. 

Kasım, Angelique’in salona gelip gelmediğini merak edip etrafına 
bakınırken arkasında kopan yaygarayı duyunca dönüp bakmıştı. 

Angelique rüya gibi görünüyordu. Çevresinde patlayıp duran onlarca flaşla, sanki ateş böcekleri tarafından çevrelenmiş, bu dünyaya ait i 
olmayan bir yaratığa benziyordu. 

Angelique’in güzelliğinden daha çarpıcı olan şey, onu gördüğü anda yüz hatlarının yumuşaması ve bakışlarının parlamasıydı. Kasım ona 
doğru giderken Angelique’in heyecanlandığı belliydi. 

Kasım nefesini tuttu. Oysa kendisi, ilişkilerinin babasına söz etmesini gerektirmeyecek kadar önemsiz olduğunu düşünmüş, babasına, j 
Sadık’ın arkadaşıyla ilgili sorunun hallolduğunu söylemişti sadece. \ 

Yine de, katıldığı uzun ve yorucu toplantılarda, çok ciddi ülke me- j 
seleleriyle uğraşıp çözüm bulmaya çalışırken zihninin gerisinde bir 
yerde hep Angelique’le buluşmak için gün sayıyordu. Uçakta gelirken 
de aralıksız çalışmış, son anda smokinini giymiş, buraya gelirken arabada birilerini arayarak son dakika düzenlemeleri yapmış ve talimatlar 
vermişti. 
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Angelique’in yanma gittiğinde ona sımsıkı sarılmamak için kendisini tuttu Kasım. Bunun yerine onun elini tutup yanağından hafifçe 
öptü. 

“Gelmene çok sevindim,” dedi Angelique. 

“Gerçekten mi? Çünkü artık bizi buldular galiba.” 

Gerçekten de paparazziler çılgınca ikisinin fotoğraflarım çekiyordu 
şimdi. 

“Burada başka birileri mi var yani? Benim gözüm sadece seni görüyor,” dedi Angelique büyüleyici gülümsemesiyle. 


Gerçekten de birlikte görünmeleri olay yaratmıştı ama Angelique’in umurunda bile değildi bu. Kasım yanında olduğu için çok mutluydu, onunla gurur duyuyordu. Bu davet Angelıque’in hayatındaki en 
önemli şey değildi belki ama Kasım’m ona katılmak için çaba harcaması her şeyden önemliydi. 

Kasım onun yanında olmak istemişti. 

Ama çevrelerindeki ilgi çemberi biraz hafiflemezse fikrini değişti¬ 


rebilirdi. 

Angelique sunumunu yapıp tekrar masaya döndükten sonra Kasım, 
“Abarttığını düşünüyordum ama haklıymışsın,” dedi. 

“Korktun mu yoksa?” 

“Hiç de bile!” 

Son konuşmalara geçilirken artık tamamen bir çift olarak benimsenmişlerdi, salondaki dedikoduların odağındaydılar. 

Binleriyle tanışma faslı bittikten sonra görece sakın bir köşeye çekilebildiklerinde Angelique, “Neyse ki bitti! Nasıl, sahnede iyi miydin?” diye sordu. 

“Mükemmeldin. Hiç gergin değildin galiba, çok sakin görünüyordun.” 

“Sana sırrımı söylemiştim, Trella gibi davranmak. Bu arada, şu 
adamı tanıyor musun? Şu sanşın, kuşaklı adamı?” 

Uzun boylu ve yakışıklı bir adam onlara doğru bakıyordu gerçek¬ 


ten. Beyaz bir smokin giymiş, beline kırmızı bir kuşak sarmıştı. 
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“Belki bir müşterimizin yakınıdır amatamyamadım. Eğer yanımıza 
gelirse ve ismini hatırlayamazsam çok utanırım.” 

Şampanya pek iyi bir fikir değildi belki ama Angelique bir yudum 
içti. 

Kasım, “Adamın kim olduğunu bilmiyorum ama o bakışları iyi tanıyorum,” dedikten sonra Angelique’e biraz yaklaştı. “Senin yanında 
olmamı kıskanıyor.” 

Angelique, “Ciddi misin?” diyerek gülecekti ama Kasım’ın son derece ciddi olduğunu fark etti. 

“Kasım, gerçekten tanımıyorum adamı. İster inan, ister inanma.” 

Angelique incinmişti sanki. Paylaştıkları onca şeyden sonra Kasım’ın ona güvenmemesine inanamıyordu. 

Hoş, ne paylaşmışlardı onunla sahiden? Bir hafta sonunu sevişerek 
geçirmişler, sonra mesajlaşmamışlardı bile. 

Kasım birden, “Affedersin,” diyerek yanından ayrılıp gitti. 

Angelique şaşkınlıkla onun arkasından bakakalmıştı. Gerçekten de 
tanımadığı birisi, ona Kasım’ın hoşlanmadığı bir şekilde baktı diye her 
şeyi bitirmiş olabilir miydi Kasım? 

Angelique daha olan biteni kavrayamadan, bembeyaz ve çok şık bir 
smokin tam önünde durdu. Kırmızı kuşaklı adamdı bu. Angelique 
adamdan o anda nefret etmişti, kadehindeki şampanyayı adamı suratına 
fırlatmak geldi içinden. 

Adam avucunu açıp ona uzattı. 

“Kayıp eşyanı getirdim Sindirella.” 

Adamın avucunda, kenarında birkaç pırlanta bulunan altın bir halka 
küpe vardı. Bunlar babasının ona on beşinci doğum gününde hediye 
ettiği küpelerdi. Trella’mn küpeleri de bunlara benzerdi ama bu küpeler kesinlikle onundu. 

Angelique küpeyi aldı, dikkatle inceledi. Bunları en son ne zaman 
taktığını hatırlamaya çalışıyordu. 

“Nerede...” 

“Yastığın altın...” Sarışın adam sözünü tamamlamadan sustu, dikkatle Angelique’e bakıyordu. Sanki aradığı bir şeyi bulamamış gibiydi. 

Angelique bu bakışı çok iyi biliyordu. 

Bu sırada Kasım yeniden yanına gelmişti. 
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“Eğer biraz uzaklaşırsam hemen yanına geleceğini biliyordum,” 
dedi sarışın adama ters ters bakarak. 

Angelique irkildi. Bu yabancıyla biraz konuşması gerekiyordu. Kasım’ın elindeki küpeye dikkatle baktığını görünce hemen avucunu kapadı. 

“Bizi tanıştır , 44 dedi Kasım. 

“Söyledim sana, kim olduğunu bilmiyorum.” 

Yabancı adam, “Kötü bir zamanlama oldu benimki,” diyerek Kasım’a aynı onun gibi baktı. 

Angelique’in kalbi hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Bu adam kardeşine nasıl dokunmuş olabilirdi? Böyle bir şey nasıl mümkündü? Ne zaman yaşanmıştı bu? 

“Kim olduğunu söyler misin artık,” dedi kızgınlıkla adama. 

“Aslında kuryeyle Paris’e gönderecektim ama buraya geleceğinizi 
duyunca kendim getireyim dedim. Benim hatam, siz devam edin.” 

‘‘Paris’e mi getirecektin? Ben ne zaman seninle birlikteydim orada? 
Geçen cuma akşamı düzenlenen yardım yemeğinde mi?” 

Yabancının rengi soldu bir anda. 

“Öyle olduğunu biliyorsun.” 

“Kasım, geçen hafta sonu neredeydim ben? Bütün hafta sonu?” 

Kasım ona kötü bir ifadeyle baktı sadece. 

“İkiniz de benim bir ikizim olduğunu biliyorsunuz, Öyle değil mi?” 

Kasım yine de hemen rahatlayamamıştı. Öylesine yoğun bir kıskançlık hissetmişti ki, etkisinden kurtulması zordu. 

“İsmin ve iletişim bilgilerin gerekiyor,” dedi Angelique sarışın 
adama. Bu sırada Maurice’e yanına gelmesini işaret etmişti. 

“Elazar Prensi, Majesteleri Xavier Deunoro,” dedi Kasım. 

Angelique’le prens aynı anda dönüp ona baktılar. 

Kasım omuz silkti. 

“Az önce sorup öğrenmiştim.” 

“Bir prens daha demek, harika,” dedi Angelique. 
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“Bana sen olduğunu söylemişti,” defti prens. “Benzerliğiniz inanılmaz ama yine de, ne olduğunu tam söyleyemiyorum ama farklı bir 
şeyiniz var.” 

Angelique, prensin kartını alıp Maurice’e verdi. 

“Demek sözünü ettiğin fotoğraflar başkaymış,” dedi korumasına. 
“Ahilerim de soracaklar ama ben Trella’yla konuşana kadar bekle. 
Şimdi yukarı çıkıp onunla konuşacağım.” 

Angelique sonra kardeşinin sevgilisine döndü. 

“Eğer benimle değil onunla birlikte olduğunu başkasına söyleyecek 
olursan seninle hesabımı kendim görürüm.” 

“Nasıl istersen. Trella’ya selamlarımı ilet.” 

Angelique hışımla en yakındaki çıkışa yöneldi. Kasım da peşinden 
geliyordu. 

“Bu adamın aslında kiminle birlikte olduğunu anlatan basın açıklamasını halkımın da görmesi gerek,” dedi Kasım. 

“Öyle bir basın açıklaması olmayacak,” dedi Aııgelique. 

“Olacak. Siz yapmazsanız ben yaparım.” 

“Tehditlerini kendine sakla Kasım.” 

“Bu bir tehdit değil, durumun ta kendisi. İnsanların yanlış izlenim 
edinmesine izin veremem.” 

“Hakkımda az önce neler düşünebildiğini gördüm, bu yüzden bunun seni ne kadar etkilediği umurumda bile değil. İnsanların gerçeği 
bilmesindense benim hakkımda kötü düşünmelerini yeğlerim.” 

“Neden?” 

“Kendimce sebeplerim var.” 

Asansöre bindiklerinde, Angelique, “Şimdi odama gidip kız kardeşimi arayacağım. Sen gelme,” dedi. 

“Orası benim odam. Otelin sahiplerini çok iyi tanıyorum. Rezervasyonun değiştirilmesi çok zor olmadı.” 

Angelique giderek Öfkeleniyordu. Kasım’ın korumaları da Maurice’e katılmış, onunla birlikte odanın kapısına kadar gelmişlerdi. Birisi 
Kasım’ın bavulunu içeri bıraktı. 

Angelique doğruca yatak odasına geçip kapıyı kapattı. 




Çöller Prensi 67 


Kasım da bu sırada Angelique Sauveterre’in internette yayınlanan 
son fotoğraflarına baktı. Fotoğrafların bir kısmı bu akşama aitti, birisi 
geçen hafta yemek yedikleri restoranda çekilmişti. 

Sonra, Prens Elazar’la, Paris’te çekilmiş fotoğrafları gördü. 

Gerçekten de kardeşi tıpatıp Angelique’e benziyordu, sadece yüzünde çok daha gergin bir ifade vardı. Kasım dişlerini sıktı. Bu skandali halletmesi için Angelique’e bir saat veriyordu, sonrasında konuyu 
kendisi ele alacaktı. 

Angelique yirmi dakika sonra odadan çıktı. Yanakları al al olmuş, 
kaşları çatılmıştı. Kapıyı açarak dışarı seslendi. 

“Maurice, az önce sana verdiğim kartın fotoğrafını çekip Trella’ya 
gönderebilir misin lütfen? Merci .” 

Angelique kapıyı kapatıp Kasım’a döndü. 

“Bunu çok sık yapar mı?” diye sordu Kasım. 

Angelique ne cevap vereceğini bilemiyormuş gibi bir an durdu. 

“Geçen yıl bir iki kez denemeye kalktı. Özellikle Sadık’m düğününü haber aldığından beri daha atak davranmaya çalışıyor Trella. Düğüne mutlaka katılmak istiyor ve bu onun yeniden insanların arasına karışıp karlamayacağını görmesi için sınav gibi olacak. Eğer kendi ismiy¬ 
le ortaya çıkarsa basın delirir. Ama benmişim gibi davranarak Ramon’un yarışlarına Henri ve Cinnia’yla giderse sorun çıkmıyor.” 

“Şimdiye kadar aşmış olması gerekmez miydi? Hem, dediğin doğruysa, kız kardeşimin düğününe geldiğinde bütün dikkati gelinle damattan kendi üstüne çekmiş olmayacak mı?” 

“Tören dışarıya kapalı olacak. Ayrıca kız kardeşimi bu konuda 
yargılamaya kalkma.” 

“Yaptıklarının yargılanması gerekiyor. Şu anda aptal yerine konmuş gibiyim. Eğer bu adamla geçen yıl gerçekten bir ilişkiniz olsaydı 
aldırmazdım. Aynı dönemde benimle de fotoğraflarının çekilmesi 
üçümüzü de çok kötü duruma düşürüyor.” 

“Gülüp geçsek, üzerinde durmasak?” 

“Olmaz. Sen beni basının ilgisi konusunda uyardın. Kız kardeşinin 
beni böyle bir duruma sokacağını söylemedin. Ona bunu temizlemesi 
için bir fırsat vereceğim. Temizlemezse, senin geçen hafta sonunu benimle Londra’da geçirdiğini herkese duyuracağım.” 
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“Hayır! Bunu ona yapamazsın.” v 

“O fotoğrafları ben çekmedim Angelique. Kardeşin ne yapıyorsa 
kendi yapıyor.” 

“Bu ona o kadar çok zarar verir ki, tahmin bile edemezsin. Basın, 
kaçırıldığı günden beri onun peşinde. Her an onunla ilgili haber yapmaya çalışıyorlar. Onu dengesiz, ilaç bağımlısı ve şişman olduğunu 
yazıp durdular bir ara. Trella bu yüzden sağlıksız bir şekilde zayıfladı. 
Bir insanın direncini sarsmanın en iyi yolu, vicdansızca eleştirmektir 
herhalde.” 

Angelique bir an durup nefes aldı. 

“Babamın ölümünden sonra genç kadınlar gibi görünmeye ve giyinmeye başladık. Bu kez bir anda başka türlü fotoğraflarımız dolaşıma girdi. Erkekler bize internet üzerinden ulaşıyor, korkunç mesajlar 
gönderiyordu. Bundan en çok etkilenen Trella oldu çünkü erkeklerin 
neler yapabileceğini bizzat yaşamıştı o.” 

“Angelıque,” diyerek ona yaklaştı Kasım. 

“Trella bu yüzden panik atak yaşamaya başladı. Sürekli korku içindeydi ve bu onun için gerçekten korkunç b ir durumdu. Hepimiz için 
korkunçtu. Sanki, her an intiharın eşiğinde olan birisini izliyor gibiydik. Elimizden bir şey gelmiyordu. Trella iki yılı depresyon ilaçlan 
kullanarak geçirdi. Tamamen gözlerden uzak olunca basın da onu 
unutmaya başladı, Trella böylece dengesine yeniden kavuştu. Bu hiç 
kolay olmadı, şimdi onu yeniden başa dönmeye zorlama.” 

Angelique konuşurken bir yandan ayakkabısını çıkarıp kenara attı. 

“Yılarca hep birimiz onun yanında olduk, en fazla bitişik oda kadar 
uzaklaştık. Bunun sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz, Trella’nın 
yeniden normal bir hayatı olmasını istiyoruz. O bile bıktı bundan. Az 
önce konuştuğumda, kendisini işlemediği bir suç yüzünden hapse atılmış bir mahkûm gibi hissettiğini söylüyordu. Trella ne yaptı Kasım? 
Onu kaçıranlar bu kadar eziyet çekmediler.” 

Angelique’in gözleri dolmuştu. 

“Trella kendisini aşmak için olağanüstü çaba harcıyor. Paris’e tek 
başına gitti. Bunun onun için ne demek olduğunu bilemezsin. Sonra 
benim seninle gizlice buluşacağımı ve gözlerden uzak olacağımı Öğrenince benim yerime geçerek dışarı çıkmak istemiş. Aslında tüm bunlar 
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çok heyecan verici gelişmeler. Elbette bir yabancıyla eve gitmesi kısmı 
değil. Abilerim yanında olup onu durdurmadığım için beni öldürecek.” 

Kasım kollarını göğsünde kavuşturdu. 

“Senin yerine geçme işini biraz abartmamış mı?” 

“İlk önce seninle yemeğe çıkan benim! O fotoğraflardaki Sauveterre ikizi ben olmalıyım Kasım. Trella, yumurtadan yeni çıkmış, denize 
ulaşmaya çalışan bir kaplumbağa yavrusu gibi. Eğer onu korumazsak 
martılarla yengeçlere yem olur.” 

“Peki bütün dünya senin iki prensle de yattığını mı düşünsün?” 

“Bu gece burada sen varsın, başka neyin önemi var ki? Pardon, 
odanın rezervasyonunu kendi üstüne almıştın, Öyle değil mi?” 

Kasım yüzünü buruşturdu. 

“Parasını bir kadının ödediği bir odada kalmam.” 

“İlginç. Kadınlarla olan geçmişini rahatlıkla ifade ediyorsun ama 
bana gelince hemen kıskançlık krizine giriyorsun. Hem, bütün hafta 
bana mesaj atmadın, haberleşmedik. Biliyorum, birbirimize herhangi 
bir söz vermedik ama...” 

“Odanın ödemesini yaptım çünkü senin güvenlik protokolünden sıkıldım. Benim odamda kalıyoruz ve böylece ben içeri girmek için senin korumalarından izin almak zorunda kalmıyorum.” 

Angelique yeşil gözleri öfkeyle parlayarak ona baktı. 

“Bu arada, bütün hafta deli gibi çalıştım Angelique. Şimdi gidip 
kardeşini uyar, bunu bir daha yapacak olursa onu affetmeyeceğim.” 

“Yani onu ifşa etmeyecek misin?” 

“Sence martıların yavru deniz kaplumbağalarını yemesinden hoşlanacak birisi miyim ben?” 

Angelique, Kasımhn kollarına atıldı. 
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~ SEKİZtNCt BÖLÜM ~ 

AnGELIQUE, Kasun’ın Paris’teki evine vardığında, masanın üstünde duran kadife mücevher kutusunu görerek gülümsedi. Demek 
ilişkilerinin birinci ayını kutlayacaktı Kasım. 

Çantasını bile kenara bırakmadan, “Bu gece burada mı kalıyoruz?” 
diyerek Kasım’ı öptü. 

Kasım ceketini çoktan çıkarmıştı, dudaklarında viski tadı vardı. Biraz gergin görünüyordu sanki. 

“Sakıncası var mı?” diye sordu Angelique’e. 

“Hayır, yok.” 

Angelique çantasını kenara fırlattı, Kasım’m beline sımsıkı sarıldı. 

“Bir hafta oldu, seni çok özledim.” 

Kas un, “Ben de öyle,” dedi ama sesinde tuhaf bir soğukluk vardı. 

“Sen kızgın mısın?” dedi Angelique. 

“Sana değil.” 

Kasım ellerini, Angelique’in saçlarından geçirdi, dudaklarını onun 
boynunda gezdirdi, sonra kendisini zorlayarak ondan ayrıldı. 

“Önce seninle sevişmek istiyorum ama konuşsak daha iyi olacak.” 

Angelique, Kasım’ın kendisine şarap koymasını izledi. 

“Nasıl istersen,” dedi kadehi alırken. 

Kasım ona gergin bir ifadeyle bakıp, “Düğüne gelemezsin,” dedi. 
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“Sadık’la Hasna’nın düğününe mi?” diye sordu Angelique otomatik olarak, ne diyeceğini bilememişti. “Elbette orada birlikte olamayacağımızı biliyorum, ailemle kalacağım.” 

“Babam benim evlenmemi istediği kadını da düğüne davet ediyor. 
Metresimin de orada olması tuhaf ve saygısızca olacak.” 

İşte bu iyi bir darbeydi. Kasım’m evlenmesi hep çok uzak bir gelecekteymiş gibiydi Angelique için, böyle birdenbire beklemiyordu. 

“Ailemin Sadık’la ilişkisini anlatmadın mı onlara?” 

“Babam hâlâ senin onunla kişisel bir ilişkin olduğunu düşünüyor. 
Hasna’ya gardırop hazırlamanız yarardan çok zarar getirdi.” 

“Sadık 1 ın düğününü kaçırmayacağım Kasım, bizim orada olmamızı 
istedi. Düğün bizim için, Özellikle de Trella için çok önemli. Onun için 
orada olmak zorundayım.” 

Angelique bir an durduktan sonra, “Hasna biliyor mu?” diye sordu. 

“Hasna sadece babamın, verdiğim sözü tutmamı ve onun seçtiği 
kadınla evlenmemi istediğini biliyor.” 

“Neden?” 

Angelique soruyu sorarken cevabı da biliyordu. Kasım daha sonra 
ülkesini istediği gibi yönetebilmek için şimdilik babasının sözünü dinlemek zorundaydı. 

“Angelique, altı üstü bir gün. Sonra yine normal devam ederiz.” 

“Normal dediğin şey bu mu?” diyerek eliyle etrafını gösterdi Angelıque. 

Bu sırada masanın üstündeki kutu takıldı gözüne. 

“Ne aptalım, bunun bir ay kutlaması için olduğunu sanmıştım.” 

“Kutla...” derken sustu Kasım. 

Angelique gidip kutuyu açtı. İncecik altın zincirler ve zümrütlerle 
süslü nefis bir kolye vardı kutuda. 

Yani, Kasım’la ilişkileri bittiğinde elinde yadigâr olarak bu kalacaktı. Angelique, Kasım’la son birkaç haftadır Avrupa’da otel odalarında buluşurken onun evleneceği gerçeğini görmezden gelmişti hep. 

“Ben senin satın alabileceğin bir kadın değilim Kasım.” 

“Biliyorum, hayal kırıklığına uğradın ama...” 

Angelique ona inanamayarak baktı. 
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“Hayal kırıklığına mı uğradım?” dedi fisini yükselterek. 

“Sadece bir gün.” 

“Beni metresin durumuna düşünüyorsun, sonra babanın beni bir 
fahişe olarak görüp sarayına adım atmama izin vermemesine izin veriyorsun. Üstelik ücreti iyi ödenen bir fahişe! Hayır, kalsın.” 

Angelique kutuyu masanın diğer ucuna öyle hızlı itti ki kutu yere 
düştü. 

Kasım atılarak kolyeyi yakalamaya çalışırken, “Aşırı tepki gösteriyorsun,” dedi. 

“Hayır, bana bunun olabileceğini daha en başta söylemeliydin. 
Çünkü Sadık’ın bizim için anlamını sana anlatmıştım.” 

“Ne yani, bütün bunları bir lanet düğüne katılamadığın için yok mu 
sayacaksın?” 

“Senin ilişkimizi getirdiğin noktaya bak. Para karşılığı sekse dönüştü iş. Benim senin için yaptığım fedakârlıkların farkında mısın? 
Sana yakın olabilmek için Trella’y» uzaklaştırdım kendimden. Sense 
hiçbir şey yapmadın. Evet, düğün her şeyi bitiriyor. Babana metresinin 
gelmeyeceğini söyleyebilirsin çünkü artık öyle birisi yok.” 

Angelique ceketini almak için dönünce Kasım onu kolundan tuttu. 

“Angelique...” 

“Sakın!” dedi Angelique, kullanmak için eğitim aldığı buyurgan 
sesiyle. Elini de hemen kolyesine götürmüştü. 

Kasım, teslim olur gibi elini havaya kaldırdı. 

“Gerçekten medeni bir şekilde konuşup anlaşmak varken korumalarını mı çağıracaksın?” 

“Sence bu konuşma nasıl sona erecek? Yatağında mı? Evet, öyle 
bir şeyi yaşamaktansa korumalarımı çağırmayı tercih ederim. Bu ilişkiyi, duygularım işin içine girmeden önce bitirme şansın vardı. Seninle 
paylaştığım onca şeyden sonra buraya sadece bir kolye için me geldiğimi sanmıştın?” 

Angelique kendisini kontrol etmek için insanüstü bir çaba harcıyordu. Ceketini giydi, çantasını aldı. 

“Sen de baban kadar duygusuzsun.” 





Çöller Prensi 73 


.^^ngelique onu kalbinden bıçaklamak istese ancak bu kadar keskin bir bıçak kullanabilirdi. 

Kasım kolyeyi yerden aldı. Jamal’in on yıl önce kolyeyi ona gösterdiği anı hatırlıyordu. Jamal’in ilk büyük parçalarından birisiydi bu. 
Bu yüzden tam olarak mükemmel değildi ama içtenlikle yapılmıştı. 
Jamal kolyeyi ona büyük bir gururla göstermişti. 

Kasım, kardeşinin ilk destekçisi olmak için kolyeyi satın almıştı, 
günün birinde bir kraliçenin takacağını düşünmüştü. 

Ama sonra, yanında uyanan Angelique’in altın ışıltılı yeşil gözlerini gördükçe, kolyeyi ona vermeyi düşünmeye başlamıştı. Onun kendisine veda etmesinden hoşlanmayacağını biliyordu. Kendisi için çok 
değerli ve kardeşinden kendisine kalan birkaç şeyden birisi olan bu 
kolyeyi ona hediye ederek durumu biraz yumuşatabileceğim düşünmüştü. 

Elbette Angelique bunu bilmiyordu, ona açıklamaya çalışmasının 
da bir anlamı yoktu. Kasım onun kapıyı çarparak çıkıp gitmesine izin 
vermişti. 

Çünkü bir gelecekleri yoktu. Babası onun eşini seçmişti. Kasım’ın 
bugün yapması gereken sadece Angelique’in düğüne gelmesine engel 
olmaktı, bunu da başarmıştı. 

Bazen zor seçimlerin yapılması gerekiyordu. Jamal bunlardan biriydi, şimdi de Angelique için seçim yapması gerekmişti. 

Kasım kendisini berbat ve öfkeli hissediyordu ama iş tamamlanmıştı. 


Angelique kapının açıldığını duydu ama yataktan çıkmadı. Bitkin 


durumdaydı. Gözleri şişmiş, yanıyordu. Boğazı ağrıyordu, burnu tahriş 
olmuştu. Kalbiyse sanki dilim dilim doğranmış gibiydi. 

Kendince çok güçlü davranmaya çalışıyordu ama bu gece kardeşi 
çok geç bir saatte ona mesaj atarak iyi olup olmadığını sorunca bütün 
iradesi çökmüş, onu yanma çağırmıştı. 

Trella neden diye sormamıştı bile, hemen özel uçaklarına atlamıştı. 

“Ne oldu?” dedi Trella yatak odasına girerken. 
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“Ayrıldık. Ne kadar aptalmışım ” 

“Hayır.” Trella yatağın yanına gelip oturdu. “Sadece âşık oldun, bu 
aptallık değildir.” 

“Böyle olmasını istememiştim. Hayatıma kimseyi sokmuyordum 
biliyorsun, bu çok acı veriyor.” 

“Benim acımla o kadar doluydun ki kimseye yer kalmamıştı,” dedi 
Trella. “Ben sana bu kadar yüklenmek istemedim ama sen üstlendin, 
çünkü bu sensin. Senden duygusal olarak hiçbir şey beklemeyen birisine hemen âşık olmana şaşırmadım da, nihayet benim sana her an ihtiyaç duymadığımı da anlamıştın. Çok rahatlamış olmalısın.” 

“Bir şey beklemiyordu çünkü beni sevmiyordu!” diyerek burnunu 
sildi yeniden Angelique. “Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki Trella. Güçlü davranmayı öğrendiğimi sanıyordum ama şimdi...” Çok üzgünüm, kalbim kırık. 

“En zor zamanları nasıl atlattığımı biliyor musun? Ne zaman pes 
etmenin kıyısına gelsem, o bana ihtiyaç duyduğunda yanında olmalıyım dedim. Aslında bu akşam beni çağırarak bana büyük bir hediye 
vermiş oldun. Senin yanında durabilecek kadar güçlü olduğumu gösteriyorsun böylece bana. Şu an, şurada olabildiysem, çektiğim onca şeye 
değmiş demektir.” 

Angelique, kardeşinden yardım isteyerek çok büyük bir zayıflık 
sergilediğini düşünmüştü ama şimdi, kardeşinin ne kadar büyük bir 
gelişme gösterdiğini görüyordu. O kadar Kasım Ta sarmalanmış durumdaydı ki bunu fark edememişti. 

“Onun ikimizin arasına girmesine izin vermeme rağmen hiç tereddüt etmeden geldin. Öyle davranmam hataydı, çok üzgünüm,” dedi. 

“Hayır, kalbini ona açtığın için özür dileme. Bunun ne kadar ince 
ve değerli bir şey olduğunu göremediyse, bu onun kaybı. Ne olursa 
olsun biz hep aynı olacağız, ben hep senin yanında olacağım Gili ” 

Angelique gülümsedi, yıllardır tuttuğu nefesini bıraktı. 

“Seni seviyorum Trella, bella ” 

“Ben de seni seviyorum.” 
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Angelique, Zhamair’e gitmeyecekti ama bunun sebebi Kasım’m 
sözünü dinlemesi değil, onu görmeye tahammül edemeyeceğini düşünmesiydi. 

Onu görürse ne kadar büyük bir aptallık ettiğini yeniden anlayacak 
ve buna dayanamayacaktı. 

Angelique’in çevresinde her zaman erkekler olmuştu çünkü güzeldi, onlar için bir ödül gibiydi. Ama Kasım farklı gelmişti ona; güçlüydü, kendinden emindi, dürüsttü. Angeiique onun yanında kendisini 
güvende hissetmiş ve gerçek yönlerini tereddütsüzce sunuştu. Ruhunun 
derinliklerindeki benliği, ancak kendisini kesinlikle güvende hissettiği 
zaman ortaya çıkabiliyordu. 

Ama Kasım ona, harasındaki kısraklardan birisi gibi davranmış ve 
Angelique bunun farkına varamamıştı bile. 

Kendi kendisine hep Trella gibi güçlü bir kadın olmayı telkin etmişti ama Kasım karşısında öyle bir kadın olmayı asla başaramamıştı. 

Sadık’a ‘‘korkunç bir şekilde üşüttüğünü” yazıp mesajı gönderdi. 

Ailesinde herkes Kasım’la ilişkisinin bittiğini biliyordu. Hasna da 
biliyor olmalıydı. Yani aslında kimseyi kandıramazdı. 

Angelique burnunu çekti, masasındaki aynada kendisine baktı. 
Gözleri kıpkırmızıydı, bir savaştan çıkmış gibi, berbat görünüyordu. 
Trella ona destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. 

Trella’nın böyle canlanıp güçlenmesi Angelique’in hep istediği bir 
şeydi. Abileri de buna sevinmişlerdi aslında, küçük kardeşlerini her 
zaman bebek gibi koruyamayacaklarının farkındaydılar. 

Trella, Zhamair’e düğün günü, Hasna’yla birlikte gitmeyi planlamıştı. Bu sabahsa bir kraliyet ailesi mensubu olan eski bir müşterileriy¬ 
le özel bir davetin ayrıntılarını konuşmak üzere, tek başına , Londra’ya 
gitmişti. Zhamair’den döndükten sonra, moda eviyle ilgili olarak daha 
ön planda olmayı planlıyordu. 

Saat on birde, koruması ziyaretçisinin geldiğini söyleyince Angelique içini çekerek ayağa kalktı. Randevu defterinde Girard Pascal’la 
görüşeceği not alınmıştı. 

Angelique, müstakbel müşterisine dair bir referansı olmadığı için 
onu küçük odaya aldı. 
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Girard Pascal’m Araplara benzeyendir havası vardı ama kuşaklardır Paris’te yaşayan Ortadoğulular olduğu için Angelique onun Fransız 
olduğunu düşündü. 

Adam aynı zamanda Kasım’a benziyordu sanki. Angelique, benzerliğin sadece adamın boyundan ve teninin renginden kaynaklandığını 
düşünmeye çalıştı. Evet, elmacık kemikleri, gözleri, hatta alt dudağı 
bile benziyor olabilirdi ama Angelique yine de bu benzerliğin üstünde 
durmadı. Kasım’ı çok özlemişti, hepsi buydu. 

Derken adam ağzını açtı ve aynı Kasım’ın aksanıyla, hatta neredeyse aynı ses tonuyla konuştu. 

“Lütfen bana Girard de, benimle görüştüğün için teşekkürler.” 

“Ben de Angelique. Lütfen otur, aklında nasıl bir hediye var, söyle. 
Ben yardımcı olamasam bile yardımcı olabilecek birine yönlendiririm.” 

Girard, bir dakika der gibi bir parmağını kaldırdı, sonra kapıya gitti. Angelique’in korumalarından birisi ufak, siyah bir kese getirmişti. 

“X-ray’den geçirdik, temiz.” 

Koruma çıktıktan sonra Girard, kesenin içindekini çıkarıp sehpanın 
üzerine koydu. 

İncecik üç beyaz altın zincir ve mavi ışıltılı değerli taşlarla işlenmiş 
kolye çok zarif görünüyordu. Taşlar zincirlere, neredeyse el yazısı bir 
harf oluşturacak şekilde, incelikli bir şekilde yerleştirilmişti. 

“Arapça mı?” diye sordu Angelique merakla. 

“Evet, ‘ile’ anlamına gelir.” 

“Çok güzelmiş.” 

Angelique, “Bakabilir miyim?” diyerek kolyeyi eline aldı, hayranlıkla inceledi. “Buna uyacak bir şey mi tasarlamamı istiyorsunuz?” 

Aslında buna bayılırdı Angelique, kolyeyi daha elinde tutarken bile 
yaratıcılığının parmaklarında dolaşmaya başladığını hissedebiliyordu. 

“Zaten elinizde var öyle bir şey.” 

“Efendim?” 

Angelique biraz daha dikkatli bakınca, taşları tutan kancalardaki 
incecik işçiliği tanıdı. 

“Daha önce kardeşim Henri için mi bir şey yapmıştınız? Üzerinde 
pembe ve beyaz taşlar olan bir bilezik olabilir mi?” 
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“Müşterilerim hakkında konuşmam ama yaptığım işler burada, Paris’te ve Londra’da bir mücevherci tarafından satılıyor. Fransa’ya ilk 
geldiğimde buna benzer bir şey yapmıştım, bilezik de benim tasarımım 
olabilir.” 

“Abime bileziği nereden aldığını sormak istemiştim,” diye mırıldandı Angelique. 

Elbette Henri’ye bir şey sormamıştı, Cinnia’nın onu terk ettiğini 
öğrendiğini ona belli etmek istememişti. 

“Birlikte çalışmak isterim, müthiş bir yeteneğin var.” 

Girard, gözleri parlayarak gülümsedi. 

“Bu beni çok mutlu etti. Ama Önce ben bir şey rica edeyim, daha 
sonra sen benimle başka bir şey üzerinde çalışıp çalışmayacağmı düşünürsün.” 

“Peki. Daha önce benim yaptığım başka bir şeyi görmüş müydün? 
Bu tıpkı Trella’nın tasarımına benziyor.” 

Angelique tekrar kolyeye baktı, Trella bu kadar güzel bir şeyden 
mutlaka çok büyük bir ilham alabilirdi. 

“Ben de bunu kız kardeşim için yapmıştım. Yine ona götürmeni 
umuyordum.” 

“Kız kardeşin mi... Aman Tanrım!” 

Angelique kolyenin güzelliği karşısında büyülenmiş olmasa her şeyi daha önce bir araya getirebilirdi. Kolyeyi masaya bıraktı, ayağa fırladı. 

“Aman Tanrım!” 

Koruması Charles onun bağırdığını duyarak içeri daldı. 

Angelique hemen elini kaldırarak onu durdurdu. 

“Ben iyiyim, sadece şok geçiriyorum. Çıkabilirsin,” diyerek Charles’ ı geri gönderdi. 

“Çok üzgünüm,” dedi Jamal yüzünü buruşturarak. “Biliyorsun 
sanmıştım.” 

“Nasıl? Hayır.” 

Angelique’in yüzü bembeyaz olmuştu. 

“Ah, Jamal... Nereden bilebilirdim? Bütün ailen senin öldüğünü 
sanıyor,” 
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“Kasım sana anlatmadı mı? Her şsyi ayarlamama o yardım etti. 
Ölüm belgesinden isim değişikliğine kadar." 

“Hayır, anlatmadı!" 

Angelique, Kasım için bir değeri olduğunu düşünürken yanıldığını 
görüyordu. 

“Babanın senin sanatçı olmandan hoşlanmadığını söylemişti 
ama..." 

“Öyle mi anlattı?" Jamal acı bir ifadeyle gülümsedi. “Babamız benim eşcinsel olmamı kabul edemedi." 

“Oh," diyerek nefesini tuttu Angelique. 

Kasım’ın ona anlatmadığı daha pek çok sır vardı anlaşılan. Kendisi 
ise ailesiyle ilgili her şeyi anlatmış, kendi güven sorunlarından bile söz 
etmişti. Ama Kasım ona Jamal’in hikâyesini anlatmamıştı. 

“Burada, sürgünde yaşayamaz miydin?" diye sordu Jamal’e. 

“Sevgilim zaten buradaydı ve beni böyle bir hayata sürüklediği için 
öldüresiye dövülmüştü." 

“Olamaz! Aman Tanrım! Baban mı ayarlamıştı bunu?" 

“Babamın altındakiler, hükümetteki adamlar. Zhamair’de hâlâ önyargılarıyla yaşayan çok insan var. Tahtın itibarını koruduklarını söylediler ve babam onlara engel olacak ya da ceza verecek hiçbir şey 
yapmadı." 

Jamal bir an durup yutkundu, duygusallaşmıştı. 

“Ne olursa olsun, Bemard’m hayatını yeniden tehlikeye atamazdım. Sadece oradan ayrılmam yetmezdi. Kasım Ta bile görüşmeye 
korktum, bu onun için daha zor olabilir ya da her şey açığa çıkabilirdi." 

Jamal ellerini yüzünden geçirdi. 

“Annemin zor bir hayatı var. Kraliçe ondan nefret ediyor. Eğer annemin yurt dışında rahat rahat yaşayan bir eşcinsel olduğu ortaya çıkacak olursa... Hayır. Ona öldüğümün söylenmesi zalimceydi ama kraliçe şimdi onun üstüne gitmeye kalkacak olduğunda babam, annemin 
matemine saygısından dolayı ondan taraf oluyor." 

“Bunları tahayyül bile edemiyorum," dedi Angelique. “Çok üzgünüm Jamal. Keşke elimden gelen bir şey olsaydı." 

Jamal gülümseyince Angelique köşeye sıkıştığını anladı. 
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“Hayır, bunu Hasna’ya götürüp senden geldiğini söyleyemem.” 

“Hayır, Hasna’nın benim hayatta olduğumu bilmemesi gerekiyor 
ama Kasım ona bunun benim koleksiyonumdan olduğunu ve onun 
düğününe sakladığını söyleyebilir. Hasna’nın düğününde bunu takması 
benim için çok öneli.” 

“Şey... Biz Kasım Ta artık görüşmüyoruz. Zhamair’e gitmeyeceğim,” dedi Angelique. 

“Ah, bilmiyordum, üzüldüm. Fotoğraflarınızdan sizin...” 

Jamal, umudu kırılmış bir şekilde, sehpanın üzerindeki kolyeye 
baktı yeniden. 

Angelique de kolyeye baktı. 

‘ tle '. Jamal, ancak kendisinin bilebileceği bir şekilde kız kardeşiyle 
birlikte olmak istemişti. 

Angelique, Jamal’in sırrını Trella’ya ya da ahilerine söyleyemezdi, 
çok önemli bir sırdı bu. 

Kasım onun orada olmasını istemiyordu, onu utandırmış olacaktı. 
Hatta Kasım onu oradan kovabilirdi bile. 

Ama Jamal çok mutsuz ve huzursuz görünüyordu. Hasna’nın da 
kardeşini çok özlediğini biliyordu. Kolye ona dünyaları vermiş gibi 
olacaktı. 

Angelique gözlerini kapadı, yenilmişti. 

“Tamam, Zhamair’e gidip kolyeyi Kas im’a vereceğim.” 
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~ DOKUZUNCU BOLUM 


KaSIM babasının nasıl bu kadar acımasız bir diktatör olabildiğini ) 
yıllardır düşünürdü. Bugünlerde kendisi de öyle davrandığı için, artık \ 
onu daha iyi anlayabiliyordu. Kendi egosu, libidosu ve arzuları ihmal j 
ediliyorsa başkalarının duygularına aldırmaması çok doğaldı. Herkesin i 
fedakârlık yapması gerekiyordu. 

Artık onu düşünme. 

Eğer kız kardeşinin düğününe sadece iki gün kalmış olmasa çöle * 
gidip biraz kafa dinler, kendine gelirdi. Ama saray ziyaretçi akınına ; 
uğramış gibiydi. Bu sabah babası onu müstakbel eşinin babasıyla tanış- \ 
tırmıştı. Kız daha on sekiz yaşında yoktu bile! Babası onun bir çocukla 
mı evleneceğini düşünüyordu gerçekten? 

Kızın babasına, kızının önce okulunu bitirmesinin daha iyi olacağını söyleyince babası bozulmuştu. Misafirleri gittikten sonra Kasım’a 
dönüp, “Sen bana bir söz verdin mi, vermedin mi?” diye sordu 

Kasım aynı terslikle, “Onun için alanı temizlemedim mi?” diye cevap verdi. “Önce şu düğünü aradan çıkarsak...” 

Bu sırada Sadık’ın ailesi salona alındı. 

“Hasna yok mu?” dedi Sadık etrafa beklentiyle bakarak. 
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Kraliçe, “Gelinlik yeni geldi,” dedikten sonra krala doğru baktı. 
“Fatina mutlaka gelinliği görmek istedi. Hasna’nın misafirleri varken 
olmayacak iş. Ya gelinliğin başına bir şey gelirse?” 

“Kızlar dikkat ederler,” diyerek araya girdi Sadık’ın annesi. “Bu 
hafta Hasna’mn gardırobunu yerleştirirken de çok özenliydiler.” 

“Sauveterreler sizinle mi kalıyor?” diye sordu kraliçe. 

“Evet. Yıllardır tanırız birbirimizi.” 

“Hepsi sizinle geldi mi buraya? İki kız da?” 

“Trella gelmez diye korkuyorduk ama sonra Angelique hastalandı. 
Gerçi iyileşmiş ve...” Sadık’ın annesi tereddütle sustu. “Bir sakıncası 
var mı? Gelmeyeceğini söylemiştik ama şimdi kız kardeşiyle aynı odada kalıyor. Yani, bizim için yaptıkları onca şeyden sonra...” 

Kasım, “Sorun değil,” dedi kesin bir dille. 

Babasının bakış larmdaysa, ondan biran Önce kurtul ifadesi vardı. 

Kasım, sarayın mermer koridorlarında öfkeyle ilerlerken, keşke 
Angelique her şeyi Paris’te bırakabilseydı diye düşünüyordu. 

Angelique buraya gelerek onun emirlerine karşı çıkmış, her şeyi 
diplomatik olarak zora sokmuş, en kötüsü, onun duygularını yeniden 
canlandırmıştı. Kasım onu bir daha asla görmeyeceğine kendisini alıştırmaya çalışırken, Angelique şimdi evine gelmişti! 

Bir uşağa, Sauveterrelere hangi süitin ayrıldığını soracaktı ki, koridorun sonundaki kız kardeşinin süitinin Önünde duran korumayı gördü. 

“Charles,” diyerek korumayı selamladı Kasım. 

“Majesteleri.” 

Kasun kapıyı çaldı. 

İçerideki kadın gülüşmeleri kesildi, en küçük üvey kardeşi kapıdan 
başını uzattı. 

“Kasım!” diyerek gülümsedi genç kız. 

“Hasna giyindi mi? İçeri girebilir miyim?” 

İçeriden kadınların mırıldandıkları duyuldu. Sonra Hasna seslendi, 
“Evet, girebilirsin.” 

Kasım içeri girdi. Hasna’nın süiti onun süitinin yarısı kadardı ama 
bununla birlikte, yüksek tavanıyla sarayın en ferah odasıydı. 
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Hasna salonun ortasında, bir şeyin ıfstünde duruyordu çünkü boyu 
her zamankinden uzundu. Gelinliğinin eteği örttüğü için Kasım onun 
neyin üzerinde durduğunu göremiyordu. Gelinliğin geniş eteği her t 
yana bir metre doğru yayılmıştı. Hasna’mn siyah saçlarına, incilerle i 
süslü bir duvak örtülmüştü. i 

Fatina koltuğundan kalktı, oğlunu öptü. Kasım daha sonra sekiz 
yaşındaki diğer üvey kız kardeşine sarıldı. 

“Ne kadar hızlı büyüyorsun böyle! Yakında sen de böyle bir gelinlik giyeceksin, o zaman bana kim resim çizecek? Çok güzel görünüyorsun Hasna.” 

Kasım, tüm dikkati kız kardeşinin gelinliğindeymiş gibi davranmaya çalışırken gelinliğin duvağı kenara çekildi, Angelique ayağa kalktı. 

O da kendi tasarımı olan gelinlikle ilgileniyor gibiydi sadece. 

Kasım onun pembe elbisesini ve başına örttüğü krem rengi ipek örtüyü görünce kalbinin hızlı hızlı attığını hissetti. 

Angelique başını kaldırıp ona baktı. 

Kasım bir anda onun Trella olduğunu anladı. 

Nasıl anladığını bilmiyordu ama karşısındaki Trella’ydı. İkiz kardeşler birbirlerine su damlası kadar benziyorlardı ama Kasım yine de 
onun Angelique olmadığını biliyordu. 

Peki Angelique neredeydi? 

“Angelique harika bir iş çıkarmış, öyle değil mi?” dedi Hasna. 

“İkizlerin ortak işi galiba bu. Merhaba Trella. Tanıştığımıza sevindim. Kardeşin burada mı?” 

“Ah, Trella olduğunu anlıyor musun onun?” diye atıldı Hasna. 
“Ben ayırt edemiyorum! Onun hâlâ Angelique olduğunu sanıyordum.” j 

Trella, duvağı düzelttikten sonra ağzında tuttuğu topluiğneleri eline 
aldı. 

“Sana pasaportumu göstermiştim,” dedi Hasna’ya. 

Sonra Kasım’a döndü. 

“Angelique süitimize gitti.” 

Kasım bakışlarını ondan alamıyordu, sanki Angelique’in bir filmi¬ 
ne bakıyormuş gibiydi. Trella tıpkı kız kardeşine benziyordu ama tuhaf 
bir şekilde zamandan bağımsız gibiydi. 

“Tamamen iyileşti mi? Evde kalması daha iyi olurdu belki.” 
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“Ufak bir rahatsızlıktı. Tamamen atlattı,” dedi Trella ancak Kasım’ın sezebildiği ters bir ifadeyle. 

Acaba Trella, onun Elazar Prensiyle geçirdiği akşamı basından gizleyerek ona yaptığı iyiliği hatırlıyor muydu? Biraz nazik davranması 
hiç fena olmazdı. Kasım da ona ters ters baktı ama onunla kaybedecek 
vakti yoktu. 

Bir an önce kız kardeşini Paris’e göndermesi gerekiyordu. 


Angelique normalde ailesinin yanında çok huzurlu olurdu ama 
bugün durum öyle değildi. Kendisini neredeyse kaçakçılık yapıyormuş 
gibi hissediyordu, Jamal’in emaneti olan kese, bütün ağırlığıyla vicdanının üstüne çökmüştü. 

Ramon da işten uzak kaldığı için ne yapacağını bilemiyor gibiydi, 
tenis oynamaları için ısrar edip duruyordu. 

“Henri oynayacağını söylememiş miydi?” dedi Angelıque. 

Aslında sarayı gezmeyi çok istiyordu. Helikopterle gelirlerken, 
Basra Körfezi’ne karşı kurulmuş, onlarca futbol sahası genişliğindeki 
sarayın ihtişamı karşısında büyülenmişti. Kasım’ın hayatında nasıl bir 


yeri olabilirdi ki onun? 

Kalacakları yerlere götürülürken sarayın bahçelerine ve çevreye 
şöyle bir göz atabilmişti sadece. Bir yandan sanki her an Kasım’ı görebilecekmiş hissini taşıyordu ama onu düğün gününe kadar göremeyebilirdi. Onunla bir an Önce görüşüp emaneti vermesi mi daha iyi olurdu 
yoksa o kendisini göndermeden hemen önce mi keseyi ona vermeliydi, 
karar veremiyordu Angelique. 

“Gili, beni dinliyor musun?” dedi Ramon sabırsızlıkla. 

“Henri’yle tenis oynayın dedim. Benim, Hasna’nın kız kardeşleri 
için hazırladığımız elbiselerin eteklerini yapmam gerekiyor.” 

Fatina, kızlarının hiçbirinin ihmal edilmediğini görünce ağlamıştı. 
Angelique, Jamal’in hikâyesini de tam olarak öğrendikten sonra aile içi 
dinamikleri daha iyi anlamaya başlamıştı. Fatina, eğer diğer kızlarının 
kıyafetlerinin parasım ödemese kraliçenin çok kötü şeyler söyleyeceğini anlatarak, Ödeme yapmak için çok ısrar etmişti. Angelique onu 


kıramamış, çok düşük bir ücreti kabul etmişti. 
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Ramon içini çekti. ^ 

“Karşılaştığımız kadınlarla rahat konuşabilmemizi sağlardın. Sadık 
bu sınırlamalarla nasıl başa çıktı, inanamıyorum zaten.” 

“Annem gelsin sizinle, söyle.” 

“Biraz kestiriyor, yoksa söylerdim.” 

Bu sırada Henri de odasından çıktı. Açık gri, rahat bir pantolonla, 
uzun, beyaz bir tunik giymişti. Ramon’un da aynı şeyleri giydiğini 
görünce yüzünü buruşturdu. Benzer şeyler giymemeye çalışırlar sürekli bunu yaşarlardı. Zevkleri o kadar benzerdi ki, farklı kıtalardaki farklı 
ülkelerden aldıkları şapkaları bile birbirinin aynısıydı. 

Şapkalarını giydiklerinde birbirlerinin aynısı oldular. Onlar da Angelique ve Trella gibiydiler, insanlar onları birbirinden ayırt etmekte 
çok zorlanırdı. 

Ramon bir iki kez Cinnia’yı kandırıp ona şaka yapmak istemişti 
ama Cinnia onun Henri olmadığını hemen anlamıştı. Angelique, en 
başından beri onları ayırt edebildiği için Cinnia’nm tam Henri’ye göre 
olduğunu düşünürdü. 

Ahileri gittikten sonra Angelique tekrar işine döndü. ^ 

Birkaç dakika sonra kapı çalındı. Angelique, Maurice’iıroapıda olduğunu biliyordu. Onun bir şey söylemesini bekledi Angelique ama 
Maurice bir şey söylemedi. Demek ki kapıyı çalanı tanıyordu. 

Angelique yay gibi gerildi birden, elleri titreyerek kapıyı açtı. 

Kasım’ı karşısında görünce bir an nefesi kesildi. 

Angelique, ahilerinin düğünde giyecekleri kıyafetleri tasarlarken 
Zhamair’de erkeklerin neler giydiğini epey incelemişti ama Kasım’ın 
üzerindekiler hem kalite ve incelik bakımından farklıydı hem de Kasım’m üzerinde bambaşka duruyordu. 

Kasım, görüşmedikleri süre içine biraz sakal bırakmış ama kenarlarını düzeltmişti. Siyah sakalları, beyaz tuniği ve tuniğin kenarındaki 
altın işlemelerle birleşince gözlerinin tatlı kahverengisini tam koyu 
çikolata rengine dönüştürüyordu. 

“Burada olamazsın,” dedi Kasım hemen. 

Angelique, Kasım 1 la ofisinde tanıştığı güne dönmek, o zamanki gibi diklenmek istedi ama Kasım ona baktığında bütün zafiyetini görebiliyordu. 
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Ona duyduğu zafiyeti biliyordu. 

“Beni buraya getiren şeyi anlattığımda böyle düşünmeyeceksin.” 

Kasım hemen içeri girdi, kapıyı kapattı. 

“Hamile misin?” 

“Ne? Hayır r 

Kasım’ın yüzünde sert bir ifade vardı, bakışlarını etrafta gezdirdi. 

“Yalnız mısın?” 

“Şey... Annem odasında uyuyor,” diyerek kapalı kapılardan birisini işaret etti Angelique. “Trella her an gelebilir.” 

“Geldiğin için lanet olsun,” dedi Kasım. “Buraya gelmekJe neyi 
başardığını sanıyorsun?” 

Angelique bir şey demedi, çantasından çıkardığı kadife keseyi elleri titreyerek ona uzattı. 

Kasım, ayrıldıkları günden beri her şeyin çok kötü bittiğini düşünüyordu hep. Acının giderek derinleşmesi canını daha da sıkıyordu. 

Angelique’in istediği şey aslında onun ülkesini terk etmesi anlamına geliyordu. Kasım böyle bir şeyi ondan İşleyemeyeceği için onun 
kendisine dayatmasını da kabul edemezdi. 

Yine de biracı vardı ve varlığını hissettiriyordu. Kasım ona bakarken güzelliğini içine çekmeye çalışıyordu yine. 

Angelique’in verdiği keseden çıkan kolyeyi görünce donup kaldı. 
Kolyenin işçiliğini hemen tanımıştı. 

Angelique gerçeği biliyordu. 

“Ailen neden geldiğini biliyor mu?” dedi hemen. 

“Hayır.” 

Angelique’in yeşij gözleri nemliydi. 

“Sadece cesaretimi toplayıp düğüne katılmaya karar verdiğimi düşünüyorlar.” 

“Onu nasıl buldun?” 

“O bana geldi. Bana bu kolyeyi verip sana ulaştırmamı istedi. Kolyeyi Hasna’ya vermeni istiyor.” 

Bu sırada Trella içeri girince ikisi bir an kendilerini yakalanmış gibi hissettiler. Kasım hemen kolunu indirince tuniğinin uzun kolu elindeki keseyi ve kolyeyi gizledi. Kasım çabucak keseyi robunun cebine 
koydu. 

Trella endişeyle Angelique’in solgun yüzüne baktı. 

“Ben sonra mı geleyim?” 

“Hayır,” dedi Kasım bir anda. Aniden bir karar vermişti. “Ailene 
kardeşinin benim yanımda olduğunu söylersin,” diyerek Angelique’in 
elini sıkıca tuttu. 

“Kasım...” 

“Konuşmamız gerekiyor.” 

Yüreğinin derinliklerinde Angelique’e güvenebileceğini biliyordu 
ama yine de Jamal’in sırrının sonsuza dek gizli kalacağından emin 
olması gerekiyordu. 

“Angelique, telefonun...” diyerek telefonu son anda Kasım’ın peşinden odadan çıkan kardeşine verebildi. 
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-ONUNCU BÖLÜM - 

HaYATI boyunca hep güvenlik önlemleriyle yaşayan Angelique 
yine kaçırılıyordu. Maurice geride kalmıştı. Angelique’in boynundaki 
panik düğmesi işe yarayabilirdi belki ama çoktan menzilin dışına çıkmışlardı. 

Helikopter bir vahanın üzerinde alçalırken vahada bulunan çadırlar 
helikopterin rüzgârıyla sarsıldı. 

Yardımcı pilot koltuğunda oturan Kasım, kaskını çıkarırken helikopterin pervanesi yavaş yavaş durdu. 

“Tanıştığımız gün sana sert davranmama çok şaşırmış olmalısın,” 
dedi Angelique. “Senin gerçekten de geleceğin kralı olduğunu tam 
takdir edememişim.” 

Kasım, “Farkındayım,” dedikten sonra aşağı atladı, Angelique’in 
inmesine yardımcı oldu. 

Sonra onu elinden tutarak, gizli bir geçit gibi duran sarmal bir merdivene yönlendirdi. Merdivenlerin sonunda birkaç adamın televizyon 
izleyip gazete okuduğu bir salona geldiler, içlerinden birisi pilav yiyordu. Karşılarında KasımT görünce afallayarak ayağa fırladı adamlar. 
Prensi, hele de yanında başı açık bir kadınla görmeyi hiç beklemedikleri belliydi. 
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Kasım onlara Arapça bir şeyler söyledikten sonra adamlar dağıldı. 
Daha sonra Kasım, Angelique’i tekrar helikoptere bindirdi. 

Angelique paniğe kapılmaya başlıyordu. 

“Beni Zhamair’in dışına mı çıkarıyorsun? Hiç olmazsa pasaportumu yanıma alsaydım.” 

“Çöle gidiyoruz.” 

Gerçekten de birkaç dakika sonra kum tepelerinin üzerinde helikopterin gölgesini izleyerek, belirsiz bir yöne doğru uçuyorlardı. 

Bir süre sonra ufak bir yerleşim yerine ulaştılar. Palmiyelerin gölgesine irili ufaklı çadırlar kurulmuştu, ortadaki su kaynağı çok davetkâr görünüyordu. 

Helikopterden indiklerinde, en büyük çadırlardan birisinden insanlar çıkarak onları saygıyla karşıladı. Bu çadıra çadır değil, saray yavrusu demek daha doğru olurdu. Sağlam sütunlarla desteklenmiş, ipek 
kumaşlarla boydan boya süslenmiş geniş bir salona girdiler. 

Bir köşede, üzerinde altın tabak ve çatal bıçakların yerleştirildiği 
bir masa vardı. Diğer köşedeyse kocaman bir yatak vardı, üzerine işlemeli bir örtü serilmiş, süslü yastıklar konmuştu. 

“Sen nerede yatacaksın?” diye sordu Angelique kasıtlı olarak. 

Kasım hemen ters bir ifadeyle baktı ona. 

“Geleceğin kralı olabilirsin ama ben gece yatağını ısıtmanı isteyeceğin bir cariye değilim,” dedi Angelique hemen. 

Kasım kıyafetlerinin en üstündeki robu çıkardı, içinde daha rahat 
ve hafif bir kıyafet vardı. 

“Sen hiç cariye oldun mu? Olmadıysan deneyebilirsin aslında. Belki benim için daha sonra dans da edebilirsin.” 

Angelique kapının yanında durmuş, kollarını göğsünde kavuşturarak ona kızgın kızgın baksa da aslında kendisini göbek dansı yaparken 
düşününce gülmemek için zor tutmuştu kendisini. 

“Abılerim çılgına dönecekler,” dedi. 

“Babam da öyle... Kız kardeşinin prensle geçirdiği gece için ne 
demiştin sen, gülüp geçelim işte gibi bir şeydi galiba.” 

Kasım, odadaki tek koltuğa oturdu. Ahşap bacaklı, kabarık minderli koltuk çok cazip görünüyordu. Ama Angelique, Kasım’ın kendisini 
yeniden incitmesine izin vermeyecekti. 
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“Beni neden buraya getirdin?” 

“Çünkü babam senin saraydan uzaklaştırılmanı istedi.” 

Bu sırada uşaklar yemeklerini getirmişti, içeriyi lezzetli ve baharatlı kokular sarmıştı. 

Angelique yalınayaktı. Telefonu elindeydi ama burada çekmediği 
belliydi. Kasım onun ayağına bir şey geçirmesine ya da başına bir Örtü 
örtmesine bile izin vermemişti. 

“Seni cariyem yapıp burada tutabilsem tutardım, babamın Fatina’yla ilişkisi böyle başlamış.” 

“Burası onların çadırı mıymış?” 

“Annemin çadırı. İlk evlendiklerinde burada kalıyordu ama annem 
çölü sevmez. Burada ben kalırım.” 

Angelique elini ensesine götürdü, ter içinde kalmıştı. Neyse ki güneş batmaya başladığı için sıcaklık da azalıyordu. 

“Annem, benden sonra bir çocuğu olmasını istememiş. Bunun için 
onu yargılamıyorum. Katina ise pek çok çocuk doğurmuş. İlk hamile 
kaldığında babam onunla evlenmiş. Bir oğlu olursa onun legal olmasını istiyormuş çünkü. Annem bunun üzerine hırslanmış, Hasna’ya hamile kalmış. Jamal’le aralarında sadece bir yaş vardır, bu yüzden birbirlerine çok yakınlardır. Babam Hasna’ya karşı karışık duygular besler. Ona göre kadınların fazla değeri yoktur, çok pahalıya mal olurlar.” 

“Hasna çok tatlı birisi. Baban bunu göremiyorsa kendi kaybı,” dedi 
Angelique. 

“Doğru. Ben de babamın iki karısından dolayı kâbus gibi bir hayat 
yaşasa da Hasna’nın Fatina’dan yana şanslı olduğunu düşünürüm hep. 
Onu eğer annem yetiştirmiş olsaydı şu anda birlikte sarayda huzur bırakmamış olurlardı, eminim.” 

Angelique, onun annesi hakkında böyle konuşmasını hayretle dinledi. 

“Annen çocuk doğurmak istemediği için bir kenara atıldıysa kıskançlık duyması normal değil mi? Baban Fatina’yı seviyor mu? Bu da 
annene zor gelmiş olabilir ” 

“Ne olursa olsun, annemin böyle olması gerekmiyordu. Jamal’in 
ölümünden sonra yıllarca Fatina’ya gizli gizli doğum kontrol hapları 
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içirdi. Babam bunu öğrendiğinde çılgrtfta döndü. Bu sırada Jamal’in 
asla...” 

“Bana anlattı,” dedi Angelique. Jamal’in asla evlenip çocuk sahibi 
olmayacağını biliyordu babası. “Babanın onu kabul edememesi korkunç bir şey. JamaFin hayatı gerçekten tehlikede miydi?” 

“Babamın hoşgörüsüzlüğü, annemin kıskançlığı ve ülkedeki geri 
kafalı insanlar yüzünden, evet, tehlikedeydi. Yoksa bu kadar uç nokta¬ 
da bir şey yapmaya kalkar mıydım sence? Onunla görüşme riskine 
giremiyorum bile.” 

Angelique onun çok acı çektiğini görebiliyordu. 

“Nasıldı?” diye sordu Kasım, kardeşine duyduğu Özlemle. 

“İyiydi, yani öyle görünüyordu,” diyerek gülümsedi Angelique. 
“Evini çok özlemiş ama yine de sakin görünüyordu. Ona özel numaramı verdim ve benimle bir projede işbirliği yapmasını istedim ama 
şimdi bunun çok riskli olabileceğini görüyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim Kasım, yemin ederim.” 

“Söylemeyeceğini biliyorum ama bunun bir önemi olmayabilir. 
Hasna’ya bu kolyeyi verirsem... JamaFin cesedi doğal olarak bulunamamıştı. Hasna’yla Fatina hep onun hayatta olduğu umudunu canlı 
tuttular, onlara en azından bu umudu vermek zorundaydım. Peki şimdi 
ne olacak? Onlara bu kadar acı yaşattığım için kendimi nasıl hissediyorumdur sence? Babam da annem de aptal insanlar değiller. JamaFin 
hayatım yeniden tehlikeye mi atacağım? Ben ne yapacağım Angelique?” 

Kasım’ın yüzünde öylesine ıstırap yüklü bir ifade vardı ki Angelique’in gözleri doldu, gidip onun boynuna sarıldı, kucağına yerleşti. 
Kasım da ona sıkıca sarılmış, kendisine çekmişti. 

Kasım’m ona böyle sarılması, Angelique’in daha da fena yapmıştı, 
gözyaşları yanaklarından aşağı süzülmeye başladı. 

“Ağlama, ağlaması gereken sen değilsin,” dedi Kasım. 

“Ben senin için ağlıyorum.” 

“Ben iyiyim Angelique. Hayatım tehlikede değil. £n kötü koşulda 
babam beni reddedebilir ama hayatta kalırım.” 

Angelique biraz geri çekilip ona baktı, erkekler bazen gerçekten de 
çok sığ olabiliyordu gerçekten. 
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“Sen ağlayamadığın için senin yerine ağlıyorum. Ağlayabiliyor 
musun, bütün bunları içinden atabiliyor musun?” 

“Hayır, hiç yapamadım.” 

Angelique hıçkırıklara boğuldu. 

Kasım onun sırtını, kollarını okşadı, ağlarken sıkı sıkı sarılmaya 
devam etti. Angelique hem onun için, hem de ikisi için ağlıyordu. Kasım ona yüreğini açmıştı ama bu yürek acıyla öylesine ağırlaşmıştı ki, 
Angelique sonsuza kadar onu bağrına basmak istiyordu ama Kasım*ın 
buna izin vermeyeceğini biliyordu. 

Kasım güçlü ve disiplinliydi, ülkesine karşı sorumlulukları vardı. 
Angelique kendi içinde on yer açsa bile, Kasım’m hayatında ona yer 
yoktu. 

Gözyaşlarıyla ıslanmış dudaklarıyla onun boynuna dokunurken, 
“Seni özledim,” diye mırıldandı Angelique. Aslında söylemek istediği 
şey başkaydı. Seni seviyorum . 

“Ben de seni özledim,” dedi Kasım onun gözlerinin içine bakarak. 
“Ama sana hâlâ herhangi bir söz veremem.” 

“Biliyorum.” Angelique, yüreğine bir hançer saplanmış gibi acı 
hissetti. “Ama şu anda beraberiz. Bir saatliğine bile olsa...” 

Dudakları bir anda birbirini buldu. 

Angelique müthiş bir huzur ve coşkuyla dolduğunu hissetti. Yeniden Kasım’ın kollarında olmak mutluluğun ta kendisiydi. Bütün acılar 
sona ermiş, her şey yoluna girmişti. 

Acele etmeden, arada birbirlerinin gözünün içine bakarak, uzun 
uzun öpüştüler. Angelique, Kasım’a doyamıyordu. 

Kasım onu kucağında tutmaya devam ederek yavaşça ayağa kaktı, 
onu yatağa bıraktı, yanma uzandı. Sonra irkilerek doğruldu. 

“Yanımda kondom yok. Buraya kadınlarla gelmem çünkü.” 

“Ben hap kullanıyorum, merak etme." 

“Kullandığını söylememiştin daha önce.” 

“Âdet öncesinde duygusallaştığını için kullanıyorum.” 

Angelique şu anda yanında hap olmadığını söyleyemeden Kasım 
onu öpünce söyleyecekleri aklından silinip gitti. Yine Kasım’la böyle 
yan yana uzanmak müthiş bir zevkti. 
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Kasım, Angelique’in elbisesini büyük bir dikkatle aşağı doğru indirdi, sonra sutyeninin kopçasını çözdü. Angelique sutyenini kendisi 
çıkardı, gülümseyerek göğüslerini Kasım 1 ın ilgisine sudu. Kasım hem 
göğüslerine hem de vücudunun tamamına büyük bir arzuyla bakıyordu. 

Kasım, “Beni özlemişsin,” diye mırıldandıktan sonra eğildi, Angelique’in göğüs uçlarından birisini dudaklarının arasına aldı. 

Angelique ona sımsıkı sarılmış, bacaklarıyla bacaklarım okşuyor, 
onun sıcaklığını daha fazla hissetmeye çalışıyordu. 

Kasım da üzerindekileri çıkardı, Angelique’in bacaklarının arasına 
yerleşti. Vücutları birleşirken ikisinin de hazdan başı dönmüştü sanki, 
birbirlerine duydukları yakıcı arzuyla, çok daha yüksek bir doruğa 
ulaştılar. 
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- ON BİRİNCİ BÖLÜM ~ 

“Daha önce hiç çırılçıplak yüzmemiştim.” 

“Öyle mi?” 

Kasım onun yüzebilmesine bile şaşırıyordu. Onun pili bitmiş durumdaydı. Su hizasının hemen altındaki bir kayaya oturmuş, soluklanıyordu. Bununla birlikte, çadıra döndüklerinde de uyu yamayacağını 
biliyordu. Ayın ve yıldızların ışığı altında yüzen Angelique’in bir anını 
kaçırmak istemiyordu. Gecelerin denizkızıydı bu haliyle Angelique, 
Kasım hayatı boyunca bu anı unutmayacaktı. 

“Kendinden söz etsene,” dedi Angelique’e. 

“Ne gibi?” 

“Bilmem, çocukluğundan söz et, daha öncesinden.” 

Kasım, kardeşinin kaçırılmasından önce, Angelique’in daha rahat 
olduğu dönemi kast etmişti. 

“Şey... Aslında çok az insanın bildiği bir şey var. Babam Fransızca, annem İspanyolca konuşurdu. Kendi aralarında konuşurlarken bile 
böyle yaparlardı. Bu yüzden abilerim büyürlerken, anneleri onlara bir 
şey söylediyse Fransızca; babalan bir şey söylediyse İspanyolca cevap 
vermelerini gerektiğini düşünmüşler. Sonra biz de aynı şeyi sürdürdük.” 

“Çok garip bir şey bu.” 


i» 
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“Biliyorum. Ahilerim bunun eğlenceli olduğunu düşünmüşler. Biz 
büyürken, normal ailelerde böyle bir şey olmadığını fark ettik.” 

Angelique’in kendini bir koleksiyonun parçasıymış gibi hissetmesi 
de normal değildi. Kasım onun bunu fark edip etmediğini merak etti. 

“Sadece kendinle ilgili bir şey anlat.” 

Angelique bir an durduktan sonra, dalgın bir sesle, “Kuşları severim,” dedi. 

“Hangilerini?” 

“Hepsini. Bugüne kadar kuşlarla ilgili onlarca kitap okumuş olabilirim. Ses kayıtlarım dinlerim, tüylerinin desenlerini ve renklerini incelerim. Onların her zaman nereye gideceklerini bilerek uçmaları çok 
hoşuma gider. Yuvalarını yapmalarına da bayırım. Yaşlandığımda 
elimde dürbünle kuşları izleyip duran birisine dönüşeceğimi düşünüyordum bir ara. Bana gülmüyorsun, Öyle değil mi?” 

“Gülersem ikiyüzlülük etmiş olurum çünkü benim de şahinlerim 
var.” 

Angelique ayaklarını yere bastı, heyecanla doğruldu. 

“Gerçekten mi?” 

Kasım onun heyecanına gülümsedi. Galiba bunca zaman içinde 
onu ilk kez bu kadar etkiliyordu. 

“Annemin de büyük bir kuşhanesi vardır.” 

“Görebilir miyim?” Angelique, ona biraz yaklaştı. “Ya da, boş ver. 
Kuşları kafeste görmeye dayanamam.” 

Kasım bu sırada bir uşağın onlara doğru geldiğini fark etmiş, Angelique’e sudan çıkmamasını işaret etmişti. 

Uşağın getirdiği haberler hiç de iç açıcı değildi. 

“Ne oldu?” dedi Angelique tekrar ona yaklaşarak. 

“Ne babam ne de ahilerin, duruma gülüp geçmiş gibi görünüyorlar,” dedi Kasım sadece. Gerçeklikleri konuşmak istemiyordu o anda. 
En azından sabaha kadar vakitleri vardı daha. 

“Benim iyi olduğumu söylemem onları ikna etmemiş mi?” 

“Senin mesajını onlara iletmemiştim.” 

“Kasım, bunu onlara yapma.” 

“Kız kardeşin senin benimle isteyerek geldiğini biliyor. Ahilerin 
sana ne yapacağımı sanıyor?” 
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“Sadece onlara iyi olduğumu haber ver.” 

“Babam burada olduğumu biliyor. Eğer senin hayatından gerçekten 
bu kadar endişelilerse, istedikleri an gelebilirler. Hem bırak, biraz babamı sıkıştırsınlar.” 

“Babanı köşeye sıkıştırmak için beni kullanıyorsun,” dedi Angelique. Suda arka arka yüzerek Kasım’dan uzaklaştı. “Bu ne kazandırır 
ki sana? Senin tahta çıkmana hâlâ engel olabilir. Sadece bir günlüğüne, 
düğüne kalayım diye riske girmene değer mi?” 

Angelique aslında, kendisiyle bir gelecek için mücadele etmeye 
hazır olup olmadığını soruyordu Kas im’a. Aynı zamanda ona ne kadar 
tehlikeli bir oyun oynadığını hatırlatıyordu. 

“Neden buradayken, birlikte olmamızın keyfini çıkarmıyorsun?” 

“Şu ana kadar çıkarıyordum. Sevişmemiz de, burada yüzmek de 
harika ama anlaşılan burada olmamın sebebi bunlar değilmiş. Jamal 
yüzünden kızgın olduğun için babanı utandırmak istiyorsun.” 

Angelique sudan çıkarken, Kasım da ayağa kalktı. 

“Senden sadece seks istediğim için beni suçlayıp durma artık. Seni 
buraya getirdim çünkü burası benim hayatta en mutlu olduğum yerdir, 
burayı görmeni istedim.” 

Kasım, suyun çevresini dolaşarak Angelique’in yanına gitti, sırtına 
bir havlu sardı. 

“Beni geri götürür müsün? Lütfen?” 

“Saraya mı? Geceyi benimle geçirmektense ailenle geçirmeyi mi 
tercih ediyorsun? Artık kendi hayatını yaşa Angelique! Kardeşinin 
arkasına saklanmayı bırak.” 

Angclique, Kasım ona vurmuş gibi irkildi. 

“Ben buyum. Sevdiğim insanları incitmem.” 

“Ben incitiyor muyum yani?” 

Angelique başını eğdi. 

“Sen kendini çevrenden ve olaylardan soyutlayabiliyorsun, neden 
böyle davrandığını da anlayabiliyorum. Ama ben pek çok şey hissediyorum Kasım. Zhamair’e gece yarısı bir vahada yüzmek için gelmedim. Bir ailenin ne kadar çok acı çektiğine tanık olup çok üzüldüğüm 
için geldim. Buraya geldiğimde muhtemelen kendimi yine senin yatağmda bulacağımı ve bin beter dağılmış olarak buradan ayrılacağımı 
biliyordum.” 

“Öyleyse dağılma.” 

Kasım’ın istediği en son şey onu kırmaktı. 

“Ne yapayım peki? İki Numaralı Karın mı olayım?” 

Kasım içini çekti. 

“Ahilerini arayıp güvenlik kodunu söylememi istiyorsun demek, 
peki.” 

“Baban benim burada olduğumu hâlâ bilip öfkelenecek. Yangına 
körükle mi gitmek istiyorsun? Kız kardeşinin düğününden hemen önce 
babanla kavga etmenizin sebebi olmak istemiyorum. Kasım, seni seviyorum. ” 

Kasım, Angelique’in sözleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştı. 

Senin aynı şeyleri hissetmediğini biliyorum,” dedi Angelique 
çabucak. “Bu, durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. 
Ama böyle hissediyorum. Kardeşimin arkasına saklandığımı söylüyorsun ama kendimi başka türlü nasıl koruyacağımı bilemiyorum.” 

Angelique başını kaldırıp ona bakmak istediyse de yüzünde göreceği ifadeden korkuyordu. 

“İkinci karın olursam ikimiz de birbirimize saygımızı yitiririz. Bu 
yüzden, gücünü benim üzerimde kullanmamanı rica ediyorum senden. 
Lütfen sevdiğim adam ol ve senden daha zayıf birisine saygı göster. 
Babanla kavganda beni kullanma. Beni geri götür ve kardeşinin hatırına babanla barış.” 

“Yani annenle baban gibi bencil davranma,” diyerek onun yerine 
sözlerini özetledi Kasım. “Kendini hafife alma Angelique. Gerektiğinde sen de çok acımasız olabiliyorsun.” 


Kasım, Angelique’i saraya götürdü, yarım ağızla veda ederek yanından ayrıldı. Onu saraya getirmesini Angelique, kendisi istese de 
kırılmıştı. Galiba içten içe bir mucize olmasını ummuştu. 
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Henri onu helikopterden inişinde karşılayıp, bir şey söylemeden süitlerine götürdü. Angelique, Ramon’un da orada olacağını düşünmüştü 
ama Ramon ortada yoktu, hepsi uyuyordu. 

Henri kapıyı kapatırken^ “Trella iyi mi?” diye sordu Angelique. 

“Evet, gayet iyi durumda.” 

Henri bir şişenin kapağını açıp kokladı, tiksiniyormuş gibi kenara 
bıraktı yeniden. 

“Doğru düzgün brendi bile yok.” 

Sonra dönüp Angelique’e baktı tekrar. 

“Böyle ortadan kaybolurken neler geçiyordu aklından?” 

“Cinnia’yla aranda neler olduğunu anlatmak ister misin bana?” 

“Non ” 

Angelique başını yana eğdi. Henri’nin onu anlaması gerekirdi. İnsan bazen paylaşamayacağı kadar acı şeyler yaşardı. 

Henri içini çekerek elini uzattı kardeşine. 

“Je m excuse Gili. Gel buraya. Seninle kavga etmekten nefret ediyorum, kendimi korkunç bir zorba gibi hissediyorum o zaman.” 

“Sana karşılık vermediğim için mi?” 

“Karşılık verdin, hem de çok sert bir şekilde. Ama bu, sana haksızlık ettiğimi gösterdi bana.” 

“Cinnia’yla kötü olmanıza üzüldüm,” diyerek abisine sarıldı Angelique. “İnsanın güvenebileceği birisini bulması çok zor, onları yanında 
tutabilmek daha da zor...” 

Henri ona sıkıca bir kez daha sarıldıktan sonra ayrıldı. 

“Gidip biraz uyu istersen. Hemen gitmek üzere hazırlansak iyi olacak.” 

Ama gidemediler. Kasım araya girmiş ve Angelique’in düğüne 
katılmasına izin çıkmıştı. 

En azından, Trella’yla birlikte gelinin giyinmesine yardım edene 
kadar Angelique, bunu Kasım’ın ayarladığını düşünüyordu. 

Hasna, sürekli ağlayıp duruyor, makyajı bozulduğu için zaman 
kaybediyorlardı. Herkes yerlerini almak için gelinin odasından çıktı bir 
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süre sonra. Fatina yanından geçerken A¥igelique ona gülümsedi ama 
kadın onu fark etmedi bile, gözleri nemliydi. 

Hasna, “Annemle babama ikinizi de düğünümde istediğimi söyledim,” dedi. “Diplomasinin farkındayım ama...” 

Hasna elini kolyesine götürdü. Angelique onun bu kadar ağlaması¬ 
nın ve kederli olmasının ardında ne olabileceğini anlamaya çalıştı. 
Kasım sebep olmuştu herhalde buna. Kasım, Jamal’in hediyesini Hasna’ya verirken yanlarında olabilmeyi isterdi Angelique. 

Makyöz kız, Hasna’nın makyajını düzeltmeye çalışınca Hasna onu 
durdurdu. 

“Sen gidebilirsin, böyle iyiyim. Artık sadece kocamla evlenmek istiyorum.” 

Makyöz gittikten sonra Trella’yla Angelique, onun gelinliğini giymesine yardımcı oldular. Dışarıdan bakıldığında Hasna’nın gelinliği 
giyer giymez büyüdüğü düşünülebilirdi ama buna sebep olan etkinin 
onun boynundaki kolye olduğunu biliyordu Angelique. Sevgili kardeşini düşünüyordu Hasna. 

Angelique’in yüreği bu acı karşısında paramparça oluyordu, gözyaşlarını tutamadı. Gelinliğe bir damla gözyaşı daha düştü böylece. 

“Yaptığımız işle hiç bu kadar gurur duymamıştım,” dedi Trella, 
Angelique’in elini tutarak. “O kadar güzel oldun ki Hasna, bizim sulu 
göz Gili dayanamayıp ağladı.” 

Trella gözyaşlarına bir bahane bulmuştu, gelinlik gerçekten de 
muhteşemdi ama Angelique'i bu hale getiren asıl şey duygularının 
yoğunluğuydu. Hasna’yla Fatina; Kasım’la Jamal için üzülüyordu. 
Aynı zamanda bu gelinliğin. KasımTn hayatına girmesinin bir simgesi 
olduğunu biliyordu. Bir daha o kadar yakın olmayacaklardı Kasım’la 
birbirlerine. 

Trella, ona güç vermek istiyormuş gibi elini sıktı Angelique’in. 

Hasna elindeki buketi indirdi, yüzündeki belli belirsiz gülümsemenin yerini yine bir keder aldı. 

“İkiniz de o kadar çok uğraştınız, öyle çok şey yaptmız ki, sizden 
bir şey daha rica edeceğime inanamıyorum. Sadık bunu duysa beni 
öldürür ama annem, üçümüzün birlikte fotoğrafımızın olmasını istiyor. 
Bunun gelinlikle ilgili olduğunu söyledi ama aslında, sizin çok uzun 
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süreden sonra ilk kez birlikte görüneceğinizi bildiği için heyecanlanıyor/’ 

Hasna, annesini yenemediği için öfkelenmiş gibiydi, bunu utanarak 
istiyordu onlardan. 

Angelique, Trella’ya baktı. Eğer o bunu istemezse hemen ona destek olacaktı, yeniden fotoğraflarda olmanın onun için bedelinin ağır 
olabileceğini biliyordu. 

“Elbette,” dedi Trella. “Fotoğrafların yayılacağım biliyordum, sadece senin düğününün gölgede kalmasını istememiştim. Sizce bir sakıncası yoksa, benim için de yok. Sen ne dersin Gili?” 

Angelique, “Sen ne istersen benim için uygundur Hasna çünkü Sadık’ ı çok mutlu ediyorsun. Hepimizin onun mutluluğunu ne kadar çok 
istediğimizi biliyorsun.” 

Hasna yeniden gülümsedi. “Evet. Böyle arkadaşları olduğu için çok 
şanslı Ben de öyle.” 

Yeniden kolyesine dokundu. 

“Ben hazırım.” 

Güçler hiyerarşisinde, seçilmiş devlet görevlileri, dini liderler, 
diktatörler ve hepsinin de tepesinde, Gelinin Annesi bulunuyordu. 
Özellikle bu kadın bir de kraliçeyse her şey bir cümleyle olup bitebiliyordu. 

“Hasna’nm, ailemize katılıp katılmayacağı kesin belli olmayan bir 
kadın için böyle prestijli konukları ağırlamaktan vazgeçmesini bekleyemezsin.” 

Kraliçe, düğüne katılması Hasna’nın mutluluğunu gölgeleyecekse, 
Kasım’ın müstakbel eşini kesinlikle reddediyordu. 

Annesi, Hasna’nıtı Sauveterre İkizlerinin düğününde olması için 
neden o kadar üstelediğini bilmiyordu. Kasım, çölden geldikleri gece 
hemen kardeşinin yanma gitmişti. Hasna kolyeyi görür görmez Jamal’in hayatta olduğunu anlamıştı. 

Ağlamış, Kasım’a kızmış ama sonunda bunun Jamal’in kendi tercihi olduğunu ve aslında hatanın anne babalarında olduğunu anlamıştı. 
Kasım, Hasna’nın o gece hiç değilse bir iki saat uyuyabildiğim umuyordu. Çünkü kendisi, Angelique > in o kadar yakınında olmasına rağmen hayatından tamamen gittiğini bilirken uyuyamamıştı. 

Törenden hemen önce Fatina’ya eşlik etmiş, onu kralla kraliçenin 
hemen arkasındaki yerine götürmüştü. Fatina titriyordu, ‘‘Dün gece 
prensese ne verdiğini gördüm,” dedi sadece. 

Kasım’m ona da bir açıklama yapması gerekecekti. 

Düğün davetlilerinin ikizlere, hayvanat bahçesindeki hayvanlarmış 
gibi davranmaları Kasım’ ın midesini bulandırmıştı. Hepsi sırayla selâmlaşıp tokalaşırlarken Angelique, sanki dokununca eli yanmış gibi 
hemen çekivermişti elini. Onunla göz teması kurmamıştı bile. Kasım, 
onun içeri girdiği andan kalabalığa karıştığı ana kadar onu kalbi paramparça olarak izlemişti. 

Abileri ikizlerin hemen yanındaydılar. Henri, Trella’nm sağında, 
Ramon Angelique’in solundaydı. Hepsi bir arada, film yıldızları gibi 
poz veriyorlardı. Erkekler koyu yeşil, kızlar açık yeşil kıyafetler giymişlerdi, bu yüzden hepsinin gözleri zümrüt gibi parlıyordu. 

Sauveterre kardeşler bir arada çok güzel, uzun boylu ve muhteşem 
görünüyorlardı. Yaşlı bir kadın, sanki gerçek olduğundan kuşkulanıyormuş gibi Ramon’a dokunmuştu. Ramon artık kadına ne söylediyse 
kadın kıpkırmızı olup hemen başındaki örtüyü düzeltmiş, Angelique 
abisine ters ters bakmıştı. 

Kasım onun her halini hafızasına kazımak isterken yüreği sıkışıyordu sanki. Angelique’in, seni seviyorum diyen sesi kulaklarında çınlayıp duruyordu. 

Senden daha zayıf olana saygı göster demişti Angelique. Onun yüzünden kendisinin ne kadar zayıf düştüğünün farkında değil miydi? 

Kasım, onu ikinci karısı olarak aldığını hayal etti. Asıl istediği eş 
Angelique’di aslında. O da onu seviyordu. Onu ikinci karısı yaptığında 
ise babasından farkı kalmayacaktı. 

Elini yüzünden geçirdi, dişlerini sıktı. Bir yandan sıkıntılı görünmemeye çalışıyordu. Sabırla düğünün bitmesini bekleyecekti. 

Bir uşak yanma geldi. 

“Kral sizi görmek istiyor.” 

Şimdi ne olmuştu? Kasım uşağın peşine takıldı, davet salonundan 
çıkıp kapıyı kapattıklarında korkunç insan uğultusu da geride kaldı. 
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“Nerede?” 

“İkinci eşinin süitinde, yanında doktor var.” 

“Doktor mu?” 

Kasım yüreğinde bir endişeyle, Fatma'nın süitine yöneldi. 

Fatma’nın süiti, kraliyet süitinden en uzak yerdeydi ama babasını 
orada bulmak Kasım’ı şaşırtmadı. Ama annesinin de diğer yönden aynı 
yere geldiğini görünce şaşırdı. Annesinin hemen arkasından, Fatma'nın 
oda hizmetçisi geliyordu. Demek ki annesi de aynı şekilde, acil olarak 
çağrılmıştı. 

Kasım hızlıca düşünmeye çalıştı. Hasna’ya da haber vermek gere* 
kiyor muydu? Durum o kadar kötü müydü? 

Babasını salonda, bir sedyeye alınmış olarak buldu, bembeyaz yüzünde bir oksijen maskesi vardı. Bilinci kapalı görünüyordu. 

“Ne oldu? Ne yaptın?” 

Kraliçe hemen Fatina’yı suçlamaya hazırdı. 

Fatina değil, ben ne yaptım diye geçirdi Kasım içinden. 

Fatina, başındaki örtünün kenarıyla ağzını kapatmış, ağlıyordu. 

“Kralın aşağıda misafirlerin yanında olması gerekirken burada ne 
işi vardı? Seni...” 

“Anne,” diyerek kraliçeyi susturdu Kasım. Sonra doktora baktı. 

“Elimizden geleni yapacağız,” dedi doktor. “Kraliçe de helikopter¬ 
de kendisine eşlik edebilir.” 

Kasım ürperdi, babasının son nefesini vermek üzere olduğu anlamına geliyordu bu. 

Hepsi Kasım’a baktı ama o aşağıdaki misafirleri düşünüyordu. O 
misafirlerden birisini babasını köşeye sıkıştırmak için kullanmıştı ama 
bunu bir skor kazanmak için değil, onu sevdiği için yapmıştı. 

Sonuç yine de aynı olmuştu; babası onun yüzünden kalp krizi geçirmişti. 

Kasım, sadece beş dakika içinde vermesi gereken kararların ağırlığını değil, bütün bir ülkenin sorumluluğunu omuzlarında hissetti bir 
anda. Babası toparlansa bile, o iyileşene kadar Kasım onun yerine 
geçmiş olacaktı. 

Ve bunu hak etmiyordu. 
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“Anne, ben de Hasna’yla hemen peşinizden geleceğim dedi. Fatina’yı da yanlarında götürecekti. Aslında, babasını seven bu kadının da 
helikoptere binmesini sağlayarak onu onurlandırmak isterdi. 

Bir uşağa, gidip Hasna’yla Sadık’a haber vermesini, ikisinin de 
kendisini aşağıda beklemesini söyledi. Önce onlara haber verecek, 
daha sonra diğer misafirlere durumu bildirecekti. 

En sonunda da Angelique’e son kez veda edecekti. 

Kız kardeşinin düğününden hemen önce babanla kavga etmenizin 
sebebi olmak istemiyorum, demişti Angelique. Ama yine de sebep olmuştu, mutlaka böyle görecekti. 


Angelique, düğün dağıldıktan sonra, muhtemelen Kasım hastaneye giderken, ‘Bana ihtiyacın var mı? Kalmamı istersen kalırım,’ diye 
mesaj atmıştı ona. 

Kasım bu mesaja cevap vermemişti. Ne o gün, ne Angelique, Zhamair’den ayrılmadan hemen önce, ne kral ölüp ulusu yas tutarken, ne 
de Kasım tahta geçtikten sonra. 

Angelique, daha önce Kasım’a söylediğinin tam tersini yaparak 
onun haberlerini takip ediyordu. Hatta, ikisinin ilişkisiyle ilgili yazılanları bile okuyor, yaşadıkları anları tekrar tekrar yaşıyordu. 

Haftalar haftaları kovalarken Kasım’ın ona ihtiyacı olmadığı iyice 
ortaya çıkmıştı. Kasım tahta geçmiş, bütün kontrolü tamamen ele almıştı. Artık bütünüyle özerkti. 

Angelique artık ona öyle bir mesaj gönderdiği için kendisine kızıyordu. O anda sadece. Kasım’ın kendisini çok kötü hissettiğini düşünerek, içinden gelenleri yazmıştı. Yoksa bir kralın ona ne ihtiyacı olurdu 
ki! 

Kralın tam da kızının düğününde kalp krizi geçirmesinde kendisinin düğüne katılmasının da etkisinin olabileceği Angelique’in çok sonradan aklına gelmişti. 

Kasım şimdi onu mu suçluyordu acaba? 

Vahadaki o büyülü saatlerde kibirli davrandığı için kendisine kızıyordu şimdi. O gece Kasım’la kalması gerekirdi ama bu Kasım’m babasıyla ilişkisini daha kötü yapabilirdi. Hoş, ölümden daha kötü ne 
olabilirdi? 

Yine de Angelique, aslında Kasım’ın haklı olduğunu, ailesinin arkasına saklandığının farkındaydı. Kasım’ı çok sevdiği için korkmuştu. 

O geceyi vahada Kasım’la geçirmemek kırgınlığını azaltmıyordu. 

Angelique her ikisi için de çok acı çekmesine rağmen dayanamayıp 
yine internette Kasım’la ilgili haberlere baktı. 'Krala yakın bir kaynak’ 
yakında bir kraliyet düğününün olacağını haber veriyordu. 

Angelique bunun yeni bir haber mi olduğunu, yoksa Kasım 1 ın babasının söylediği bir şey mi olduğunu çıkaramadı ama o kadar üzüldü 
ki günlerce ekrana bile bakmadı. Kendi hayatına bakması gerekiyordu. 

Yine de Paris’e dönemedi. Düğünden sonra Ispanya’ya, annesinin 
yanına gelmişti. Trella ise Paris’te zaman geçirmekten çok mutluydu. 

Kız kardeşi nihayet Elazar Prensiyle yaşadıklarını Angelique’e biraz anlatmıştı. Karşılaştığı sorunları artık tek başına çözmek istiyordu. 

Trella çok uzun süre öyle yaşadığı için aile bağlarını artık neredeyse hapishane gibi görmeye başlamıştı ama Angelique şimdi Akdeniz’e 
tepeden bakan, annesiyle babasının evlendiği bu evde huzur buluyordu. 

Burada tamamen güvendeydi, korunuyordu. Annesiyle sakin yemekler yiyor, evin çevresindeki bahçelerde dolaşıyor, güneşleniyordu. 

Her gün birbirinin aynısı gibiydi. Bu yüzden, dışarıdaki süs havuzunda yıkanan kuşları zevkle izlerken bir hizmetçi gelip bir misafirinin 
olduğunu söyleyince çok şaşırdı. 

“Kim?” 

“Zhamair Kralı.” 
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~ON İKİNCİ BÖLÜM ~ 

AnGELIQUE, beyaz puantiyeli pembe bir yazlık elbise giyiyordu. Yakası kapalıydı ama altın ışıltılı omuzlarını açıkta bırakıyordu. 
Beline tamamen oturarak ince belini ve uzun bacaklarını ortaya çıkarıyordu. Angelique saçlarını iyice yukarıda, atkuyruğu yapmıştı. Rujunu 
tazeledikten sonra salona geçti. 

“Hoş geldiniz. Annem burada değil ne yazık ki. Arkadaşlarıyla 
yemeğe çıktı. Sizi göremediğine üzülecek. Kahve söyleyeyim mi sizin 
için Majesteleri?” 

Kasım, yeniden tanışıyorlarmış gibi hissetti kendisini. Angelique 
ona bir yabancıymış gibi davranıyordu ve o kadar güzel görünüyordu 
ki Kasım’ın zihnindeki her şey uçup gitmişti bir anda. 

Nihayet Angelique’i görebildiği için çok mutluydu. Paris’e gidip 
onu bulamayınca Ispanya’ya kadar gelmesi gerekmişti. 

“Ekselansları,” diyerek düzeltti Angelique’i. “Hayır, kahve almamayım.” 

Angelique dudak büktü, muhtemelen onu çok kasıntı bulmuştu. 
Kasım onun kendisinin konumundan hiç etkilenmediğini daha önce de 
fark etmişti. 

Angelique, isteklerini bekleyen hizmetçiyi başının bir hareketiyle 
gönderdi. 
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“Tahmin edeyim. Ayakta durmayı tercih ediyorsunuz herhalde.” 

“Doğru. Bunun nesi komik? Saatlerdir yoldayım, Paris’ten geliyorum buraya.” 

“Paris mi?” 

“Fatma’yı Jamal’le görüşmesi için Paris’e götürdüm.” 

Kardeşiyle yeniden buluşunca, hüzünle karışık bir sevinç yaşamıştı 
Kasım. Kardeşinin partneriyle de tanıştıktan sonra Fatina’yı oğluyla 
yeniden bir araya gelmeleri için bırakmıştı. Böylece, Angelique’le bir 
araya gelmelerinin önündeki son engelin de kalktığını düşünmüştü. 

Ama şimdi, Angelique’in sığınağı gibi gördüğü belli olan bu evde 
farklı şeyler hissediyordu. İnsanların, Hasna’nm düğününde Angelique’i müzede sergilenen bir esermiş gibi incelediğini unutmamıştı. 
Bir kralın eşi olmak kesinlikle göz önünde olmak demekti ve Angelique bunu istemiyor olabilirdi. 

“Jamal, Paris’te yaşıyor, öyle mi? Emin değildim budan.” 

“Şey, hayır, orada yaşamıyor. Biraz karışık bir durum.” 

Aslında tıraş olmak, üzerindeki kıyafetten kurtulmak ve Angelique’le tanıştıkları zamandaki gibi, daha az sorumluluğu olan bir adama dönüşmek istiyordu Kasım. 

Ama artık o bir kraldı ve evlenmesi bekleniyordu. 

“Geçtiğimiz haftalar çok zordu,” dedi. 

“Tahmin ederim. Babanın ölümüne üzüldüm. Benim de arayıp...” 

“Annenin kartını aldık, annem çok memnun oldu.” 

“O da mahvolmuş olmalı. Zavallı Hasna, düğün gününde babasmı 
kaybetti. O nasıl?” 

“Yas tutuyor. Hepimiz. Balayı tatillerini ertelediler.” 

Kasım, kız kardeşinin yanında kocasının olmasına seviniyordu, 
böylece omuzundaki yüklerden birisi azalmış oluyordu. 

Angelique başını salladı, sonra bir şey söyleyecekmiş gibi oldu 
ama söylemedi. Kasım’a bakarken gözleri dolmuştu. 

“Sakın.” Kasım ona doğru bir adım attıktan sonra geri çekildi. 
“Gözyaşı görmekten bıktım artık Angelique.” 
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Angelique yutkundu, duygularını kontrol etmeye çalıştı. Ama dayanılacak gibi değildi! Kasım karşısında duruyordu, aklını başından 
alacak kadar yakışıklı görünüyordu. Siyah gözlerinden ne düşündüğü 
anlaşılmasa da ona dikkatle bakıyordu. Dudakları gergin bir şekilde, 
incecik bir çizgi halini almıştı. 

Üzerinde yerel kıyafeti vardı, sakal bırakmıştı. 

Onun dünyasına gelmişti ama bir ayağı hâlâ kendi dünyasındaydı. 

Angelique derin bir nefes aldı, ne diyeceğini bilemiyordu. Kasım, 
bir zamanlar baktığı gibi bakıyordu ona, sanki kıyafetlerini çıkarıyor, 
saçım çözüyor gibiydi. Sanki onu okuyor, onu görüyordu. 

Bu kadar şeffaf olduğunu bilmek Angelique için çok acıydı. Sağlam durmaya çalıştı. 

“Gerçekten çok tuhaf bir durum bu... Neden buraya geldiğini anlayamıyorum.” 

“Mesajını görmezden gelmeme rağmen demek istiyorsun herhalde.” 

Angelique omuz silkti, yanaklarım ateş basmıştı yine. 

“Öyle bir mesaj göndermem çok yersizdi. Vahada yaşadıklarımızdan sonra sandım ki.. 

Sözlerini tamamlamadan sustu Angelique. Kasım’m babasının 
ölümünden kendisinin suçlu olduğunu düşünmesini istemiyordu. 

“Belki etkisi olmuştur,” diyerek omuzlarını kaldırıp indirdi Kasım. 
“Tahta oturduğumda onu gerçekten öldürdüğümü düşünüyordum.” 

“Çok üzgünüm,” dedi Angelique. 

“Babamın kalbi yıllardır iyi değildi. Ama mesajına cevap yazmamamın nedeni babamın ölümünden kendimi sorumlu tutmamdı, bizi 
sorumlu tutmamdı.” 

Angelique’in en korktuğu şey başına geliyordu işte. 

“Hatta o lanet olası kolyeyi Jamal’den alıp getirdiğin için bile suçladım seni. Olmamı beklediğin adam gibi değildim,” dedi Kasım ken¬ 


disinden iğreniyormuş gibi. 

Bu da onun cezasıydı, babasını kaybetmişti. Bunun yükünü tek başına sırtlanmış, Angelique’e bir yük bırakmamıştı. Ama Angelique de 
kendisini çok kötü hissetmiş, ona yardım etmek istemişti.” 
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“Babamın o gece Fatma’yla şiddetli bir kavgaya tutuştuğunu ancak 
tahta geçtikten sonra öğrendim. Babamın ölümünden sonraki günlerde 
o kadar çok işim vardı ki, Fatma’yla ancak iki hafta sonra oturup konuşabildik.” 

“Jamal yüzünden mi kavga etmişler?” 

“Fatina ona boşanmak istediğini söylemiş. Aslında babamın da, becerebildiği kadar onu sevdiğinden hiç şüphem yok. Babam, Jamal’in 
mahvına sebep olduğu için Fatina’yı kaybettiği düşüncesine dayanamazdı.” 

“Ama babanın kalp rahatsızlığı varmış zaten. Sakın kadıncağıza 
böyle bir vicdan azabı yüklediğini söyleme.” 

“Fatina’ya çok iyi bir eş ve anne olduğunu söyledim. Bütün kardeşlerimin iyiliği için mücadele edecek bir kadın Fatina. Ona kendisini 
suçlamamasını, ilk fırsatta onu JamalTe bir araya getireceğimi söyledim.” 

“Sen çok iyi bir adamsın Kasım.” 

“Aslında Jamal’in eve gelmesini tercih ederdim ama henüz ortam o 
kadar güvenli değil. Kuyumcu üzerinden izini sürerek onu Paris’te 
buldum. Sana selamı var ve eğer sen istiyorsan düşünürsen hâlâ seninle 
çalışmayı düşünüyormuş.” 

“Jamal’in mesajını getirmek için mi geldin yoksa?” 

“Hayır.” 

Kasım ona dikkatle baktıktan sonra, denize bakan pencerelerden 
birine doğru yürüdü, manzarayı izledi biraz. 

“Buraya geldim çünkü merhum babama verdiğim sözü tutup onun 
seçtiği kadınla evlenmenin baskısını taşıyorum üstümde. Eğer bu evliliğe boyun eğip, seninle de ilişkimi sürdürecek olursam babama dönüşeceğim” 

Kasım elini havada salladı. 

“Tarihi tekrarlamayacağım. Fatima’nın babamdan nefret ettiği gibi 
senin de sonunda benden nefret etmeni istemiyorum. Üstelik senin 
sevgine bu kadar ihtiyacım varken... Bir ülke yönetmek kolay değil.” 

“Kasım...” 

Angelique için cennetle cehennemin bir araya geldiği bir andı sanki 
bu. Kasım’la göz göze gelmemek için başını önüne eğdi. 
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“Eğer beni sevmiş olsaydın...” * 

“Angelique, bana bak.” 

Angelique ona baktı. 

“Sence ben ailemden ne öğrenmiş olabilirim? Birini seviyorsan, 
seviyorsundur. Tersi yönde hareket etmeye çalışırsan bunun sonucu 
sadece acı olur. Senden ülkem için vazgeçmiyorum, ülkem için sana 
geliyorum. Yanımda sen olmazsan, yani sevdiğim insan olmazsa babam gibi mutsuz olurum ve zamanla kalbim taşlaşır. Halkımı bundan 
kurtar, benim kalpsiz bir insana dönüşmeme engel ol.” 

Angelique güldü. 

“Biraz abartmıyor musun sence?” 

“Hayır, babamın nasıl değiştiğini gördüm. Ben çocukken daha 
merhametli bir insandı ama Fatina’yı isterken anneme mahkûm olduğu 
için giderek acılaştı.” 

“Baban Fatma’yla evlenseydi ülken için daha mı iyi olacaktı? Ben 
ülkene huzursuzluk getirmek istemem Kasım. Sonuçta magazin sayfalarında bir yerim var. İnsanlar senin daha saygın bir eşin olması gerektiğini söyleyebilir.” 

“Karımı seçerken tıpkı babam gibi otoriter davranacağım, kimseyle 
uzlaşmayacağım,” dedi Kasım. “Babamın seçtiği kadınla nişanlandıktan sonra, onunla evlenene kadar, dört yıl Avrupa’da keyif çatabilirdim 
ama bunu istemiyorum. Başka kadınları istemiyorum, onu da istemiyorum. Ben seni istiyorum. Amcam ve danışmanlarım ne derse desin 
umurumda değil.” 

Kasım dişlerini göstererek gülümsedi. 

“Gülümseyip geçecekler!” 

Angelique, bu haliyle bile medyayla başa çıkamazken, Kasım’ın 
karısı olarak Zhamair’deki tutucu insanlarla ne yapardı! 

“Beni parça parça eder o insanlar.” 

“Deneyebilirler ama sen hepsini alt edersin. Ben de seni koruyacağıma yemin ederim Angelique.” 

“Benim yapabileceklerimi abartıyorsun bence.” 

“Hiç de değil. Sadece kız kardeşin gibi davranmaya çalıştığında cesur olduğunu düşünüyorsun ama asıl onu korumaya çalışırken çok cesur davranıyordun. Senin gücünün kaynağı, içindeki sevgi... Bu sevgi- 
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yı gördüm ve benim yanımda olup, beni desteklemesini istiyorum. 
Benim sana sevgim de benim daha iyi bir adam olmamı sağlayacak.” 

Angelique’in kalbi, tuzağa düşmüş bir kuşun kalbi gibi atmaya başlamıştı. Ateş basmış yanaklarını ellerinin arasına aldı. 

“Neden bu kadar şaşırdın?” diye gülümseyerek yanına geldi Kasım. 

“Beni sevdiğini hiç düşünmemiştim... Sadece, biraz daha zaman 
geçirsek belki bana biraz daha değer vereceğini umuyordum.” 

“Sana hep değer verdim. Ayrıca kendi zihnimden geçenleri anlamak için çok zaman harcamam gerekmiyor” 

Kasım, Angelique’in ellerini tuttu. 

“Ama yine de ağırdan almamız gerekiyor. Babamın ölümünden 
hemen sonra nişanımızı ilan etmek... Şey, hamile değilsin, değil mi?” 

“Ne? Hayır! Nasıl olabilirim?” 

“Vahadayken korunmamış tık.” 

“Hap kullanıyordum, unuttun mu?” 

“Hay aksi,” diyerek dudak büktü Kasım. “Bir bahanemiz olurdu o 
zaman, şimdi her şeyi usulüne göre yapmamız gerekecek. Ülkemin 
düzeninde de değiştirmek istediğim çok şey var ama hepsini sırayla ele 
alacağım. Böylece sen de bütün parçaları bir araya getirmek için zaman bulmuş olursun.” 

Angelique gülümsemeye çalıştı ama dudakları titriyordu. 

“Yanımda bir yüzük getirmedim, Jamal’e özel sipariş verdim.” 

“Bana rüşvet vermen gerekmiyor.” 

Kasım, “Öyle mi? Yine de bunu kabul edeceğini umarak yanımda 
getirdim,” diyerek cebinden kadife bir mücevher kutusu çıkardı. 

Kasım, kutuyu açıp, ona Paris'te vermek istediği kolyeyi gösterince 
Angelique irkildi. 

“O zaman sana bunu anlatamamıştım. Bu kolyeyi Jamal yıllar önce, daha Zhamair’den ayrılmadan önce yapmıştı. Ona bu kolyeyi günün birinde kraliçemin takacağım söylemiştim.” 

“Kraliçe mi!” 

Angelique’in dizlerinin bağı çözülmüştü, yere yığılacakken Kasım 
çabucak tuttu onu. 

“Ya sen ne sanmıştın?” 
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Kasım kolyeyi kenara bıraktı, Angelique^ kucaklayıp, onunla birlikte, hemen yakınlarındaki kanepeye oturdu. 

“Sadece beni sevmeni istiyordum. Evet, günün birinde evleneceğimizi hayal ediyordum çünkü seni her gün görmek ve hayatımı seninle paylaşmak istiyordum.” 

“Ve Angelique nihayet evet der!” dedi Kasım gülerek. 

Angelique de gülerek onun boynuna sarıldı. Bu adamı çok seviyordu. 

“Kann olmaktan onur duyarım.” 

“Aynı zamanda kraliçem olacaksın.” 

“Gerekirse cariyen,” dersen mutluluk gözyaşlarını sildi Angelique. 
“Buna engel olamıyorum, kusura bakma. Gözyaşı görmekten bıktım 
dedin ama çok duygulandım.” 

Kasım, “Kederli ve öfkeli olanlarına dayanamıyorum. Mutluluk 
gözyaşlarına itirazım yok,” dedikten sonra Angelique’i uzun uzun öptü. Dudakları onun boynundan aşağı inerken durdu. 

“Panik düğmesi yok.” 

“Senin için takmadım.” 

“Seni ailenden çalacak olmana rağmen mi?” 

“Beni en çok bu zorlayacak ama hem zamanımız bol, hem de bunları konuşmayalım şimdi... Bunun yerine benim odama çıkmaya ne 
dersin?” 

Kasım onu kendisine çekip bir kez daha öptü. 

“Harika bir fikir derim ” 
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~ SON SÖZ- 

iki ay sonra 

AnGELIQUE, ailesi bir araya geldiğinde her zaman çok mutlu 
olurdu bugün bu kadar mutlu olduğu için biraz da suçluluk hissediyordu. Ama bu onun nişan partisiydi, mutlu olmaya hakkı vardı aslında. 

İspanya 1 daki evlerinde küçük bir parti vermişlerdi. Nişanlandıklarını daha birkaç ay duyurmayacakları için biraz gizli bir törendi bu. 

Sadık ve Hasna gelmişlerdi. Jamal da partneriyle gelmişti. Hasna’yla Jamal, Hasna’nın düğününde, kolye vasıtasıyla temsili olarak 
görüşmelerinden sonra ilk kez bir araya geliyorlardı. Kasım’ın da başlangıçta yanlarında olmasını istemişlerdi. 

Bu sırada Angelique de, havuzun diğer ucunda Ramon’la tartışmakta olan Trella’yı izliyordu. Dört kardeş içinde sadece bu iki kardeşin bir araya gelmesi hemen bir tartışma yaşanmasına neden oluyordu. 
Henüz o noktaya gelmemişlerdi ama her an biri, diğerini havuza atabilirdi. 

Henri de kızgınlıkla seyrediyordu kardeşlerini. 

Kasım, “Ne oluyor?” diyerek Angelique’in yanına geldi, onun beline sarıldı. 
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“Annemin ateşli İspanyol kanırt! almışlar. Henri'yle bense babamın | 
Fransız soğukkanlılığını alınışız.'* 

“Neden tartışıyorlar peki?’* 

“Muhtemelen önemsiz bir şeydir. Hasna nasıl?” 

“Çok iyi, şimdi bahçeye çıkar onlar da. Ama önce sana bir şey göstermem gerek. Gel.” 

Kasım, Angelique’i verandanın diğer köşesine götürdü, önünde diz 
çöktü. 

“Angelique, aşkım.” 

“Ah! Bunu yapman gerekmiyor.” 

Henri’nin, “Arretez!” diye seslenerek, kavga etmekte olan kardeşlerini susturduğunu duydu Angelique. Galiba izleniyorlardı. 

Kasım, “Benimle evlenir misin?” diyerek, Jamal’in tasarımı yüzüğü uzattı Angelique’e. 

“Evleneceğimi biliyorsun! Seni tüm kalbimle seviyorum!” diyebildi Angelique. 

Kasım, “Ben de seni seviyorum Angelique,” dedikten sonra onu 
kollarına aldı, aşkla öpüştüler. 

Aynı anda bir alkış koptu. Sadece Angelique*in kardeşleri değil, 
diğerleri de mutlulukla alkışlıyordu onları. 

Angelique gözleri mutluluktan parlayarak Kasım’a baktı. Kasım 
onun yansıması değildi, onun tamamlayanıydı. 

İşte aşk buydu. 
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